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Unutulmaz bir bebek ikilemi... 

Bütün şehrin elektriklerinin kesildiği bir gece, Emma Bloom yardım etmesi için yakın arkadaşı Dylan McKay’e başvurur. Aksiyon filmleri yıldızı Dylan, onun yardımına koşar ve onu emniyetli bir şekilde evine götürür. 
Sonra ne mı olur? Detaylar sislidir çünkü Emma hafif sarhoştur. Sonrasında gerçekleşen kazayla, Dylan’ın o gece ile ilgili hafızası silinir. 

Ama kaçınılmaz sonuç ortadır: Emma hamiledir. Onu tuzağa düşürmeye çalışan kadınlara alışkın bir adamı ikna etmek yeterince zordur. Ama Dylan doğru olanı yapar ve evlenme teklif eder. Ama sonra, bir gün, sisli anılar geri döner... 


Charlene Sands 

Aşk Şarkısı 

Bu kovboy için hiçbir şey imkânsız değil... 

Nişanlısı tarafından terk edilen Jessica Holcomb, teselliyi ablasının eşi Zane’in Güney Kaliforniya’daki malikânesine sığınmakta bulur. Oraya geldiğinde ünlü yıldız Zane Williams’ı eşinin kaybından dolayı yıkık bir halde görür. 

İki yaralı gönül, birbirlerinin arkadaşlığında teselli bulurlar. Jess, Zane’e duyduğu çekimle şoka girer. Daha da şaşırtıcı olan, Zane’in kıskanç bir erkek arkadaş gibi davranmasıdır. Yoksa sadece onu korumaya mı çalışmaktadır? Jess yanıtı Zane’in yatağında bulur... 
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- BİRİNCİ BÖLÜM ~ 

JeSSICA’NIN topukları, Zane Williams’m Pasifik Okyanusu kıyısındaki terasına değdi. Zane, oturduğu yerden misafirinin hareketlerini izliyordu. Baldızı resmi olarak gelmişti. 

Onu hala baldızı olarak görmeli miydi? 

Karamel renkli saçları rüzgârdan uçuşuyordu. Zane’in asistanı Marıah’ın arkasından gelirken saçlarını düzeltti. Ay Işığı kumsalında bu saatte herkes evine giderdi. Zane, Jessica’yı daha iyi izleyebilmek için gözlüklerini çıkardı. Beyaz bir gömlekle, yıkanmaktan eskimiş bir kot giymişti. Kemik gözlükleri, gözlerindeki hüznü engellemiyordu. 

Tatlı Jess... Onu görmek akima bir sürü anıyı getiriyor ve buz tutmuş yüreğini biraz olsun ısıtıyordu. Jess yuva gibiydi. 

Beckon, Teksas’ı, oradaki çiftliğinde bir zamanlar sahip olduğu hayatı düşünmek, içini acıtıyordu. Jessica’nın kız kardeşi ile nasıl tanıştığını anımsamak canmı yakıyordu. Janie ve küçük kasabaları... İki yıl önceki trajedi, sanki yıllar önce olmuş gibiydi. Diğer yandan, sanki zaman durmuştu. Karısı, Jaııie ve doğmamış çocukları artık yoktu. İçi yandı. 
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Jessica’ya odaklandı. Elinde renfli halıdan bir valiz vardı. 
Janie ve Jessica’ya üç yıl önce doğum günlerinde hediye etmişti. Tuhaftı ama Mae ve Harold HolComb’un iki kızı, yedi yıl arayla ama aynı gün doğmuşlardı. 

Zane yavaşça yerinden kalktı. Diğer ayağını da kırmamak için dikkatli davranmıştı. Bileği çok ağrıyordu ama asistanının bunu anlamasına izin veremezdi zaten yeterince yoruluyordu. 
Asistanına fazladan bir ödeme yapmayı kendine hatırlattı. 

Mariah terasın ortasında durdu ve Zane’in koltuk değneklerine uyarırcasına baktı. “İşte Jessica,” dedi. Sesi yumuşacıktı. 

“Teşekkürler, Mariah,” dedi Zane. 

Jessica yaklaştı. “Koltuk değneklerine rağmen hala aynı centilmen Zane’sin ve ayağa kalkıyorsun.” 

Zane, onun sesinin ne kadar Janie’ye benzediğini unutmuştu. O kısık ton, içinde bir şeyler uyandırdı. Gerçi Janie ve Jessica’nm tek ortak noktası buydu. İki kız kardeş birbirlerin¬ den çok farklıydı. Jess, kız kardeşi kadar uzun değildi. Jess esmer, Janie sarışındı. Janie, Zane’in bütün şöhretine karşı dimdik durabilecek kadar güçlü bir kadındı. Hatırladığı kadarıyla Jess, sessiz biriydi ve mesleği olan öğretmenliği çok seviyordu. Çok iyi bir kızdı. 

“Kaza için üzüldüm.” 

Zane başını salladı. “Kazadan çok aptallıktı. Sahneden düştüm ve ayağımı üç yerden kırdım.” Los Angeles’de bir konser salonunda şarkısını söylerken, Janie’yi düşünüyordu. Düşme haberi bütün gazetelerde yer almıştı. “Bir süreliğine turneye ara verildi. Kırık bilekle gitarı tutamıyorum.” 

Jess valizini bıraktı. “Bunu yapman için annem seni bağlamış olmalı.” 

“Annen yavru köpeği bile bağlayamaz.” 

Jessica baktı. “Ne demek istediğimi anladın.” 

Anlamıştı. Mae Holcomb, bir şey istediğinde onu asla reddedemezdi. Jess çok kırık. Toparlanması lazım. Seninle bir iki hafta geçirebilir mi? Lütfen Zane, ona göz kulak ol. 
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Zane söz vermişti. Jess’in toparlanmasına yardım edecekti. 
Mae ona güveniyordu. Janie’nüı annesini kıramazdı. 

“istediğin kadar kalabilirsin, Jess. Bunu biliyorsun.” 

Jess’in dudakları titremeye başladı. “Teşekkürler. Olanları •duydun mu?” 

“Evet.” 

“Şehirde kalamazdım. Teksas’tan çıkmalıydım.” 

“Gelebildiğin en uzak yere geldin.” 

Jess omuzlarını düşürdü. “Aptal gibi hissediyorum.” 

Zane uzanıp onu çenesinden tuttu. “Yapma.” 

“Arkadaşlık edecek durumda değilim,” fısıldadı Jess. 

Zane sendeledi ve koltuk değneklerini tuttu, “ikimiz de öyleyiz.” 

Jess güldü. Muhtemelen günlerdir ilk gülmesiydi. “Bir hafta yeter, Zane?” 

“Ne kadar istersen kalabilirsin, dedim ya...” 

‘Teşekkürler,” dedi Jess. Zane’in bileğine baktı. “Acıyor mu?” 

“Ben acı veriyorum. Mariah suratsızlığımdan şikâyetçi. 

Jess gülümsedi. Zane, Jess’in yanında olmanın nasıl olduğunu unutmuştu. Onu hep kız kardeşi olarak görmüştü. 
Janie’nin ölümünden sonra onu pek görmemişti. Çektiği acı nedeniyle özellikle Holcomb’lardan uzak durmuştu. Onlara yeterince acı vermişti. 

“Valizini ver,” dedi Zane ve taşımaya kalktı. 

Jess gözlerini devirdi. “Teşekkürler ama ben taşırım. Ağır değil. Yazlık giysiler ağırlık etmiyor.” 

Zane, koltuk değnekleri yüzünden kendini sarsak hissediyordu. “iyi... Öyleyse neden gidip yerleşmiyorsun. Ben aşağı¬ da kalıyorum. Yukarıdan istediğin odayı seçebilirsin.” 

Jess, salona girerken onun peşinden gitti, “istediğin gibi evi gezebilirsin, istersen Mariah’da gösterebilir.” 

“Gerekmez,” dedi Jess ve modem döşeli eve baktı. Zane, onun kafasının karıştığını anlamıştı. Halk şarkıcısı Zane 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g, 

WiIIıams’ın Kaliforniya kumsalında ne işi vardı? Burayı satın almak için kiraladığında, kendine değişmek istediğini söylemişti. Zane’in yeri adlı restoranının İkincisini kumsala bakan bir yerde açmıştı. Hollywood’dan film teklifleri almıştı. 

Jess ona döndü. “Çok güzel bir ev, Zane.. 

Zane, eve Jess’in gözleriyle bakmayı denedi. “Ben değilim.” 

“Sanırım artık ev ne anlama geliyor, bilemiyorum.” 

“Sadece ev, şapkanı asacağm bir yer...” 

Jess onun şapkasız başına baktı. “Kumsalda bir saray...” 

Zane güldü. Ev harikaydı. Komşusu olan mimar tarafından yapılan üç villadan biriydi “Tamam. Mariah burayı buldu ve kafamdaki örümcek ağlarının gideceğini söyledi. En azından nem az ve pek yağmur yağmıyor. Komşular çok iyi. 

“Dinlenmek için iyi bir yer...” 

“Sanırım, eğer benim yaptığım oysa...” Zane omuzlarını silkti. Pandora'nm kutusunu açmak istemiyordu. Neden düşüncelerini söylüyordu ki? Jess’i bir yetişkin olarak pek tanımıyordu ama çok derin bir bağları vardı. “Aç mısm? Kâhyaya sana bir şey...” 

“Oh, yo... Aç değilim. Sadece yorgunum. Beni almaya gönderdiğin limuzin için teşekkür ederim. Her şey için, Zane.” 
Parmak uçlarında yükseldi ve Zane’i yanağından öptü. Zane’in yüreğinin sıkıştığını hissetti. Jess’in saçları çilek gibi kokuyordu. 

“Hoş geldin.” Koltuk değnekleri koluna batıyordu. Onlardan nefret ediyordu. “Sadece bir öneri ama en iyi okyanus manzarası merdivenlerin sağındaki odada... Gün batımı harika görünüyor.”, 

“Aklımda tutarım.” Gülümsedi. Belli ki kendini zorlamıştı. 
İçi yanmıyor gibi davranmaya çalışıyordu ama gözlerinin altındaki morluklar, solgun teni gerçeği saklamıyordu. Zane anladı. O da aynı yoldan geçmişti. Acının, insanın nasıl nefesini kestiğini iyi biliyordu. Holcomb ailesinin ne kadar onurlu olduğunu da biliyordu. Nasıl bir aptal, bir Holcomb kadınını mihrapta terk ederdi? 

Jessica, Zane’in tavsiyesini tutup, koridorun sonundaki odayı seçti. Manzarası için değil, Zane’in ayağının altında olmamak için bu odayı seçmişti. Zane’in özel hayatına ne kadar önem verdiğini biliyordu. Kendisi de aynı durumdaydı. Yatağa uzanıp hıçkırarak ağlamak istiyordu ama kendini tuttu. Kendine acıma işi bitmişti. Mihrapta terk edilen ilk kadm değildi. 
Güvendiği ve sevdiği adam tarafından kandırılmıştı. Bütün belirtileri gözden kaçırmıştı ama şimdi her şeyi netlikle görüyordu. 

Eşyalarını boşalttı. Çekmecelere çamaşırlarını yerleştirdi. 
Dolaba asma için elbiselerini aldı. Dolabı açınca neredeyse kendi tek odalı dairesi kadar büyük olduğunu gördü. Elbiseleri açtı. Ayakkabılarını raflara koydu. Dolapta küçücük bir yeri işgal edebilmişti. Sonra dönüp yatak odasına baktı. “Vay,” nefesi, kesilmişti. 

Deniz ve güneş manzarası muhteşemdi. Birden kaybettikleri akima geldi ve ürperdi. Neden bu güzelliğin tadını çıkarmıyordu? Hiçbir şey güzel değil. Ablan ve onun doğmamış bebeği ve nişanlın artık yok. 

“Balkona çıkmak ister misin?” 

Jess döndü ve Zane’in asistanı Mariah’ı görünce şaşırdı. 
Zane, Janie’yle evlenmeden önceden beri Zane için çalışıyordu. 
“Selam,” dedi. Pencereye baktı. “Belki sonra,” dedi. 

“Uzun uçuştan dolayı yorulmuşsundur. Bir şey ister misin?” 

‘Teşekkürler. Eşyalarını yerleştirdim. Bir duş, sonra iyi bir uyku, istediğim bu...” 

Mariah gülümsedi. “Ben gidiyorum. Bayan Lopez, Zane’in kâhyası burada... Bir şey istersen ona sorabilirsin. Zane seninle akşam yemeği yemek isteyecektir. Gün batımından hemen önce yer ama açsan daha erkene de alabilir.” 

“Gün batımı olur.” 
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Mariah, Jess’e anlayışla baktı. “Janie’ye biraz benziyorsun.” 

“Sanmam. Janie güzeldi.” 

“Ben benzettim. Aynı anlamlı gözler ve güzel ten...” 

Jess hayalet gibi solgundu. “Teşekkürler. Zane ve sana zahmet vermek istemem. Annemi ikna edemediğim için buradayım. Benim bilinmedik bir yere gidip de yalnız acı çekmemi istemedi. Ben de onu üzmek istemedim. Yeterince üzüldü zaten...” 

“Anladım. Aslmda Zane’in kafasını kumdan çıkarması için ihtiyacı olan şeysin.” 

Tuhaf bir cümleydi. Gözlerini kısıp anlamaya çalıştı. 

“Bir süredir hiç kendinde değil,” dedi Mariah. 

“Anlıyorum. Ailesini kaybetti. Hepimiz kaybettik.” Janie’yi çok özlüyordu. Hayat bazen ne kadar zalimdi. 

Mariah başını salladı. “Ama aileden biri ile olmak, ikinize de iyi gelebilir.” 

Jess sanmıyordu. Zane’in huzurunu kaçırmıştı. Burada bir süre kalıp, sonra eve dönerdi. Utanç ve çaresizlikten Teksas’tan kaçmak istemişti. Şimdi onu düşünmeyecekti. “Belki,” dedi. 

Mariah iyi akşamlar dileyip gittikten sonra, Jess banyoya girdi. Aman Tanrım, dolabı büyük sanırken, banyo bambaşka bir hikâyeydi. Televizyon, havuz gibi bir küvet, dijital ayarlı duşlar... Birkaç düğmeye bastıktan sonra, su akmaya başladı. 
Jess gülümsedi. Üstünü çıkarıp, üç yönden akan suyun altına girdi. Güçlü akan su, kemiklerindeki gerginliği almıştı. Duş bittiğinde içerisi buharla doldu. Jess çıkıp kurulandı. Ne hoştu. 

Bej bir şort ve kakao rengi bir bluz giydi. Zane’le akşam yemeğinin çok resmi olmamasını diledi. Modaya uygun bir şeyi yoktu. Saçlarını kurutup atkuyruğu yaptı. Duşa girmeden önce, uyumayı düşünmüştü ama şimdi kumsala çıkmak istedi. 

Baharat ve lezzetli kokuları takip etti. Harika bir mutfak ve önlük takmış yaşlı bir kadınla yüz yüze geldi. “ Hola , Bayan Holcomb?” 
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“Evet, ben Jessica.” 

“Hola Jessica. Ben Bayan Lopez, Ençilada sever misin?” 

Teksas’lıydı ve Meksika yemeklerine bayılırdı. “Hımm...” 

“Yarım saate hazır olur. Bir şey içer misin?” 

‘Teşekkürler. Zane’i beklerim. Tanıştığıma memnun oldum...” 

Bir çarpma sesi duydu. “Lanet olsun!” Zane’in sesi geldi. 
Jessica dondu. Bayan Lopez gülümsedi. 

“Kendi başma giyinemiyor ve yardım kabul etmiyor...” 
Karşılıklı gülümsediler. 

“Anlıyorum.” Ama geldiğinde Zane kot ve gömlek giymişti. “Akşam yemeği için üstümü değişmeli miyim?” 

“Yo, yo... Zane üstüne çay döktü ondan... Sen çok şıksın.” 

‘Teşekkürler.” Şimdi daha iyi hissediyordu. Buraya gelirken tek düşündüğü kendini toparlamaktı. “Kumsala yürümeye gidiyorum. Yemekten önce gelirim. Sonra görüşürüz.” 

Bayan Lopez’i mutfakta bıraktı ve terastan kumsala çıktı. 
Yaşadığı yerde ne göl, ne de nehir vardı. Yüzüne değen esinti, okyanusun üstünde ışıltılar yaratıyordu. Yürüdükçe teni ısınıyordu. Sağında kumsala bakan villalar vardı. Her biri ayrı şekilde tasarlanmıştı. Ona yaklaşan koşucu durdu. “Selam,” dedi. 

“Selam,” dedi Jess ve şaşırdı. Çok yakışıklı bir adamdı ve çok ünlü film yıldızlarından biriydi. Dylan McKay... 

Adam diz çöktü. “Bir saniye,” dedi. 

Niçin? Sormak istedi. Jess onun çıplak göğsüne bakmama¬ ya çalıştı. Adam gülümsedi. ‘Teşekkürler...” 

Jess'in aklı karıştı. “Neden?” 

“Burada olduğun ve koşmaya ara vermek için mazeret yarattığın için...” Güldü. Dylan McKay, her kadının mükemmel erkek diye tanımlayacağı biriydi. Jess ise öyle bir şey olduğuna inanmıyordu. 

‘Tamam. Ama kendinde durabilirdin.” 

Dylan başını salladı. “On kilometre koşmam gerek. Deniz komandosu rolüne hazırlanıyorum da...” 
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Jess, onu tammıyormuş gibi yapmayacaktı. “Daha var mı?” 

Dylan yüzünü buruşturdu. “Sekiz koştum.” 

“Hiç fena değil,” dedi. Mükemmeliyetçi biri olduğu belliydi. 

Dylan gülümsedi. “Ben Dylan,” dedi ve elini uzattı. 

“Jessica,” dedi ve el sıkıştılar. 

“Komşu muyuz? Ben orada oturuyorum,” diyerek üç katlı villayı gösterdi. 

Jess başını salladı. ‘Tam değil. Zane Williams’da kalıyorum” 

Dylan kaşmı kaldırınca, Jess anladı. “O... Aileden biri...” 

Dylan başmı salladı. “Zane’i tanırım. İyi adamdır.” 

“Öyle. Ablam... Yani Zane Janie ile evliydi.” 

Dylan bir süre durdu. “Olanlar için üzgünüm Tanıştığıma sevindim. Zane’e selam söyle...” Koşmaya devam etti. 

Jess gülümseyerek eve yürüdü. Belki de buraya gelmek kötü bir fikir değildi. Terasta Zane’i gördü ve el salladı. Onu mu izliyordu? Birden irkildi. Kumsal bebeklerinden değildi. Dolgun vücudu bikini giymeye müsait değildi. 

Basamakları çıktı. Zane’in havai desenli gömleğine gözü takıldı. Zane’i hiç böyle rahat kılıklarla görmemişti. 

“Yürüyüş iyi miydi?” Sordu Zane. 

“Beckon’daki sinema sarayı yürüyüşünden iyidir.” 

Zane güldü. “Haklısın. Orayı ne zamandır düşünmemiştim.” 

Beckon, Teksas’ta yapacak fazla bir şey yoktu. Sinema sarayı okul çocukları ile doluydu. Jess’de ilk öpücüğünü orada tatmıştı. Miles Bemardy ile... Ne sarsak çocuktu. Gerçi kendisi de öyleydi. Zane ve Janie’de orada birbirlerine âşık olmuştu. 

“Komşularından biri ile tanıştım.” 

“Yüzünün parlamasma bakılırsa, Dylan’dır. Bu saatte koşar.” 

“Yüzüm parlamıyor,” dedi Jess. 

“Üzülme. Kadınlara hep öyle olur.” 
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“Ben öyle değilim... Yani film yıldızına baka kalmam.. 

O öyle konuşabilirdi. Eski eniştesi veya değil, Zane Williams çok ünlü bir halk sanatçısıydı. Uzun boylu, koyu renk saçlı ve etkileyiciydi. Magazinciler onu aşka ihtiyacı olan ve aranan bir dul olarak tanımlıyordu. Zane koltuk değneğiyle masayı gösterdi. 

Cam bir masaya tabaklar konmuştu. Ortada çiçekler vardı. 
“Çok hoş, Zane. Sana zahmet vermediğimi umarım. Beni eylemek zorunda değilsin.” 

“Sorun değil, Jess. Genellikle burada yerim. İçeride kısılıp kalmaktan nefret ediyorum. Bir hafta daha, sonra bunlardan kurtuluyorum,” diyerek bandajlı elini gösterdi. 

“Bu iyi haber... Sonra ne yapacaksın?” 

Zane düşündü. “Fizik tedavi herhalde... Restoranın detaylarıyla uğraşırım. Tüme ancak Eylül’de başlar. Belki ...” 

Jess, belki sözünün üstünde durmadı. Zane, Jess’in sandalyesini çekti. Sonra kendi sandalyesine çöktü. Bayan Lopez bir sürahi margarita hazırladığını söyleyince, Zane, Jess’in de onayını alarak sürahiyi getirmesini söyledi. 

Margarita geldiğinde, Zane sürahiyi tuttu ama bardaklara dolduramadı. “Bırak ben yapayım,” dedi Jess yumuşak bir sesle... Yavaşça alıp bardaklara doldurdu. 

“Teşekkürler,” dedi Zane ve uzanıp Jess’in elini tuttu. 
Jess’in yüreği ısındı. Janie sayesinde hala bağları vardı ve Jess onun arkadaşlığına önem veriyordu. İyi ki buraya geldiğini düşündü. 

Yemekler harikaydı. “Ne kadar acıktığımı fark etmemişim.” Uzanıp bardağına tekrar margarita doldurdu. Zane üçüncü bardağını içiyordu. Jess, onun içkiyi çok iyi kaldırdığını biliyordu. 

“Ee... Gelecek için planın ne, Jess?” 

“Kumsala çıkmak, bronzlaşmak ve ayakaltında olmamak. ..” 
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Zane güldü. “Ona gerek yok. İstediğini yapabilirsin. Garaj¬ da iki araba var. Ben kullanamıyorum.” 

“Nasıl çıkıyorsun, peki?” 

“Mariah götürüyor. Kazadan beri her işime koşuyor.” 

Bayan Lopez tabakları aldı. ‘Teşekkürler, Bayan Lopez. 
Yarın görüşürüz.” Mariah, ikisine de iyi geceler diledi. Jess’de lezzetli yemek için teşekkür etti. 

Zane, Jess’in boş bardağını gösterdi. “Daha ne kadar içersin?” 

“Ah... Bilmem ki, neden?” 

“Çünkü yüz üstü düşersen, seni odana taşıyamam.” Göz kırptı. 

Jess, Zane’i onu odasına taşırken düşündü. O kadar tuhaf değildi. Zane’le emniyetteydi. Onu severdi ve Janie’nin ölümü için duyduğu suçluluk duygusuna katılmıyordu. Onun suçu değildi. Evdeki kabloların yangına sebebiyet vereceğini nereden bilebilirdi. Janie, Zane’i hep sevmişti. Onun suçluluk hissiyle yaşlanmasını istemezdi. 

“İyi, eşitiz desene çünkü sen de kötü olursan, ben de seni taşıyamam,” dedi ve içkisini içti. Çok lezzetliydi. İçi açıldı. 

Zane gülümsedi. ‘Tarzını seviyorum. Bayan Holcomb." 

“Uh. Bayan Monahan olacağımı düşündükçe... Şükür.. 

“O adam rezilin biri...” 

‘Teşekkürler. Beni kandırdı. Kafama duvağımı koyarken bile, geleceğimden emindim. Ortak noktalarımız olan biriyle evleneceğimi sanıyordum. Lise müdürüydü, ben de öğretmenim. Eğitmeyi seviyoruz ama Steven’m bağlanma sorunu olduğunu görmemek için kör olmalıydım. İlişkimiz başlamadan önce, kaç kişiyle ayrılık yaşamış. Ona üç yılımı verdim ve o durumunun üstesinden geldiğini ve doğru kadm olduğumu sandım. Ama kendini kandırdığı gibi beni de kandırmış,” dedi ve içini çekti. İçki dilini çözmüştü. “Arkadaşım Sally, Steven’m eski kız arkadaşlarını arayıp evlenemediği için teselli aramış. Düşünebiliyor musun?” 
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Zane dik dik baktı. “Onu affetmen için dizinin üstünde yalvarması gerekir. Bir şeyi doğru yapmış. Seninle evlenmeyip, hayatını karartmamış. Onsuz çok daha iyisin, emin ol. Seni hak etmiyor. Şimdi için yanıyor olabilir, anlıyorum. Belki hala seviyorsun...” 

“Sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum,” dedi Jess. 

Zane ona doğru eğildi. “Tamam. Artık hayatında değil.” 

Jess, dirseklerini masaya koydu. Hava iyice kararmıştı. “Sadece... Janie ve senin sahip olduğun şeyi istedim. O aşkı...” 
Yo, bunu söylemiş olamazdı. Telaşla başını kaldırdı ama Zane'in anlayışlı ifadesi değişmemişti. 

“Çok özel bir bağa sahiptik.” 

“Öyle... Hatırlattığım için üzgünüm.” 

“Üzülme. Sen Janie’nin kardeşisin. Tabii ki konuşabilirsin.” 

Jess’in gözleri doldu. “Onu özledim” 

Zane’de özlediğini söyledi. Jess onu daha fazla yormamaya karar verdi. Gülümseyerek, “Her şey çok hoştu,” diyerek kalktı ama başı döndü. Sallandı “Zane?” 

“Başına vurdu, değil mi? Hareket etme...” 

“Tamam,” dedi tekrar başı döndü. “Neden?” 

Zane, yanma geldi. “Sana yardım edeyim.” 

“Ama... Ama yardım edemeyeceğini söylemiştin,” kıkırdadı. 

Zane sağ elini onun omzuna koydu, “tamamdır. Öteki koltuk değneğim görevini üstlenebilirsin. Birbirimizi taşırız.” 

“Nereye gidiyoruz?” 

“Seni yatağına götüreceğim.” 

Jess’in başı Zane’im omzundaydı. İçinde bir şey, ona böyle yaslanmanın ne kadar güzel olduğunu söylüyordu. Zane güzel kokuyordu ve ona göz kulak olabilirdi. 

“Yavaş adım at. Aferin, tatlım...” 

Yavaş yavaş yürüdüler. Birden ışık patladı. “O ne?” 

“Eve girdik," dedi Zane. “Yukarı çıkabileceğimizi sanmıyorum. Benim odama gidiyoruz.” 
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Jess bir an önce başını yastığa^koymak istiyordu. Yeri önemli değildi. Ay ışığı doğrudan yatağa vuruyordu. “Geldik,” dedi Zane nefes nefeseydi. “Bu gece burada yatarsın.” Zane onu yatağa bıraktı. Zane yanma oturdu. Jess’in başı dönüyordu. 
“Kendi başma halledebilir misin?” diye fısıldadı. 

Zane’in gözlerini hissediyordu. “Sanırım...” Daha şimdi¬ den Zane’e yük olmuştu. Keşke o kadar margarita içmemişti. 
Uzun uçak yolculuğundan sonra, alkol çarpmıştı. “Özür dilerim.” 

“Özür dileyecek bir şey yok,” dedi Zane. 

Jess dudağını büzdü ve Zane'i yanağından öpmek için eğildi ama şaşırarak dudağının kenarından öptü. Zane deniz ve tekila tadındaydı. Bütün bedeni ısındı. ‘Teşekkür ederim,” fısıldadı. 

Zane onu nazikçe yatırdı. Başı yumuşacık yastıklara gömüldüğünde, “Bir şey değil,” diyen fısıltıyı duydu. 
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~ İKİNCİ BÖLÜM ~ 

JeSSICA başucundaki saate baktı. Sekiz buçuk! Dün geceyi düşündü ve yavaşça etrafına bakuıdı. Farklı bir yataktaydı. 
Sonunda kendini iyi vakit geçirebilmek için kendini rahat bırakmıştı ve bak ne olmuştu? Kim bilir Zane nerede yatmıştı? 
Başka bir oda var mıydı? Bir çalışma odası ve sinema salonu görmüştü. “Ah,” dedi. Etrafına bakındı. Raflarda Zane’in Grammy ödülleri olmasaydı, bunun Zane’in odası olduğunu asla anlamazdı. 

Kalktı. Hala şortuylaydı. Terliklerini giydi. Ne kadar düşüncesiz davranmıştı. Zane’in misafirperverliğini suiistimal etmişti. Banyoya girdi. Burası da muhteşemdi. Aynaya baktı. 
Rimeli akmış, saçları karışmıştı. Yüzünü yıkadı, saçını sıvazladı. Odasına yollandı. 

Bayan Lopez onu gördü. “Tam kahvaltı saati,” dedi. Mariah ve Zane mutfak masasındaydılar ve önlerinde kahve fincanları vardı.. İkisi de Jess’e döndü. Jess, kıpkırmızı oldu. 

“Günaydın,” dedi Zane. “Kahvaltıya hazır mısın?” 
Mariah’da günaydın dedi. Belli ki önemli bir şey üstünde çalışıyorlardı. 

“Günaydın. Sizi rahatsız etmeyeyim. Belli ki işiniz var.” 
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“Aynı şeyler,” dedi Mariah. Zane’in yeni restoranının planlarına bakıyorduk. Senin de fikrini alabiliriz.” 

Dün gece yeterince fikir vermişti. Tanrım, Zane’i öpmüştü. 
O öpüşü hatırlamak, bütün vücudunu sarstı. Alkol yüzünden olmalıydı. Zane, bir yanlışlık olduğunu anlamalıydı. Onu öyle öpmek istememişti. “Gel otur, Jess,” dedi Zane. “Taze fikirlere ihtiyacımız var.” Çok şükür Zane, dünkü hareketten ve şu anki dağınık halinden bahsetmemişti. Çok geçe kalmıştı. Evde sabah altıda uyanırdı. Sabahları gazete okumaya bayılırdı. 

Masa donatılmıştı. Seçeneği olmadığını anlayınca oturdu ve yumurtaya uzandı. Zane, Mariah’a döndü. “Janie ve Jess, anne ve babasının Beckon’daki kafelerinde çalıştı. Teksas’ın en iyi kızarmış pilicini yaparlardı.” 

“Öyle söylerlerdi,” dedi Jess. Alçakgönüllülük edemeyecekti. “Ailem Holcomb kafeyi ben küçükken açmışlar. Büyütmek için çok çalıştılar. Sizin planlarınız kadar büyük olmayabilir ama Holcomb kafe samimi ortamı ve lezzetli yemekleri ile bilinir. Beş yıl önce babam öldüğünde, annem sürdürmek istemedi. Uzman değilim ama fikir verebilirim.” 

“Reno’daki restorandan biraz farklı olacak. Kumsal turistleri çekiyor ve onlar için bir cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz.” Zane’in muhtemelen düzinelerce mali danışmanı vardı ama yine de Jess’in fikrini soruyorsa, memnuniyetle verirdi. 
Dün gece aklına gelince, sarsıldı. Zane’de dünkü giyecekleri içindeydi. Muhtemelen onun yüzünden duş bile alamamıştı. 

Tabaklar toplanınca Mariah, Jess’e birkaç kâğıt uzattı. 
“Mönü hakkındaki fikirlerini söyler misin? Fiyatlar iyi mi? 
Birkaç şefle çalışıyoruz. Bunlarda restoranın bitmiş halinin taslağı...” 

Jess, bir saat boyunca onlarla çalıştı. Zane’in kumsalda açacağı yer, dört dörtlük bir restoranm sahip olabileceği her şeye sahipti. Masalar okyanus manzarasına haizdi ve açık alana da masalar konmuştu. Çok lüks değildi ama basit bir aile restoranı olmaktan çok uzaktı. “Gençlerin de gelebileceği bir yer olmasini sevdim. Fiyatlar normal. Barın yanma küçük bir sahne koymayı düşündünüz mü? Yerel sanatçıları davet edebilir misiniz?” 

Mariah, Zane’e baktı. “Onu tartıştık. Bence harika ama Zane emin değil.” Zane çenesini sıvazladı. 

“Restoranım için istediklerim konusunda kontrollü olmalıyım. İsmim ve şöhretim önemli... Okyanus manzarası ve lezzetli yemekler mi seçmeliyim yoksa gençlere mi hitap etmeliyim?” 

“Neden hepsi olmasın?” Jess sordu. “Kalite kalitedir. Yemeğe gelenler ortamdan ve mönüden faydalanabilirler. Geç saatte, eğlenmek isteyen gençler için ortam bir gece kulübüne dönüşebilir.” 

Zane’in gözleri ışıldadı. “Sen de onlardan biri misin?” 

“Sanırım.” 

Zane kaşını kaldırdı. “Neden kendimi birden yaşlı hissettim?” 

“Çünkü öylesin. Kırkma merdiven dayadın.” 

“Otuz beş demek kırk değildir. Bu kadar söylüyorum.” 

“Orada kal öyleyse,” Mariah şakayla karışık uyardı. Yaş konusunda pek şaka kaldırır biri olmadığı belliydi. Mariah işinde çok iyiydi. Mariah kâğıtları topladı. “Birkaç telefon konuşması yapmak için gidiyorum. Zane, turne için bir zaman belirle, organizatörler sorup duruyor ve Bemie’nin gönderdiği sözleşmeyi oku...” 

Zane dudağmı büktü. “Elimden geleni yaparım.” 

“Jess, sana iyi günler. Lütfen Zane’e yardımcı ol. Ulusal kahraman olabilir ama Süpermen değil.” Mariah çıktı. 

Zane güldü. Jess nedenini sorunca, “Yüzündeki ifade,” dedi. 

“Dün geceden dolayı mahcubum. Nerede yattın, Mariah olanları biliyor mu?” 

“İlk önce, kafanı yorma. Bu bizim sırrımız. Mariah senin Margarita’yı bile kaldıramadığını bilmiyor,” gülümsedi. “Günlerdir bana bebek muamelesi yapıyor. Bir aydır ilk kez işe yaradım.” 

“Senin yatağını işgal ettim. Sen nerede yattın?” 

“Ofisteki kanepe evin en rahat yeri...” 

“Hay Allah... Af edersin. Geldiğim gün, sorun oldum.” 

Zane o iç yakan haliyle gülümsedi. “Eğer yaşadığımı hissettirmek sorunsa, tekrar et. Burada olduğuna memnunum. Buraya yuva havası getirdin. Bunu özlemiştim.” 

Jess ona inanmak istedi. Buraya gelirken ona Janie’yi ve kaybettiklerini hatırlatmak istememişti. Memnun olduğunu söylemesi, çok anlam ifade ediyordu. ‘Tamam.” 

Zane avuçlarını Jess’in yanağına koydu ve eğildi. Jess’in yüreği hopladı. Onu öpecek miydi? Teması içini titretiyordu. 
Bu kez alkol yoktu. Muhtemelen dünkü de alkolün etkisiyle değildi. Bir sorumsuz tarafından terk edilmişti, şimdi de hakkı olmadığını düşündüğü bir adama karşılık veriyordu. Ne kötü bir durumdu. 

Zane’in gözlerine baktı. Zane eğildi ve Jess’i bir ağabey gibi alnından öptü. Jess soluğunu bıraktı. Tabii ki Zane onu o şekilde öpecekti. “Restorana verdiğin fikirler için teşekkürler,” dedi. 

Jess yutkundu. Gülümsedi. “Ne zaman istersen...” 

Güneş, Jess’in bedenini ısıttı. Tuzlu hava, yumuşak kumlar ve dalgaların sesi, Steven Monahan’la yaşadığı üzüntüyü unutması için iyi bir sebepti. Düşünülmeyi bile hak etmiyordu ama reddedilmek koymuştu. İçi boşalmış ve güvenmekten korkar olmuştu. İlk aşkmın verdiği hüzünden kurtulamamaktan korkuyordu. 

Plaj havlusunun üzerinde mayosuyla uzanmıştı. Çocukların sesleri geliyordu. Günlerdir ilk kez sakinleştiğini hissediyordu. 
Kendi kendine Zane’in ayağının altında olmamaya söz vermişti. Üç gündür de başarmıştı. Zane, çalışma odasına Mariah ile 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çalışıyordu. Arada bir ona fikrini soruyorlardı. Jess her sabah kalkıp kumsalda yürüyüş yapıyordu. Akşamları Zane’le terasta yemek yiyorlardı. Jess alkol almamaya çalışıyordu. Pasifik Okyanusu ona ilaç gibi geliyordu. Başka bir şeye ihtiyacı yoktu. 

“Ay Işığı kumsalım sevdiğine memnun oldum.” 

Elini siper ederek gözünü açtı. Dylan McKay’in yakışıklı yüzü önündeydi. “Selam Jessica,” dedi Dylan milyon dolarlık gülümsemesi ile “Seni rahatsız etmeyeyim.” 

Vay, ismini hatırlamıştı. Üzerinde şortu ve beyaz tişörtü vardı. Aslında rahatsız etmişti ama bunu arkadaşça yaptığından, huzursuz olmadı. Dirseklerinde doğruldu. Dylan’ın gözleri, diğer birçok erkeğinki gibi göğüslerine kaymamıştı. 

“Selam, kumsalm tadmı çıkarıyorum. Ne demişler, Roma’daysan, keyfini süreceksin,” güldü. Annesinin sık söylediği bir sözdü. Dün gece bile telefonda söylemişti. Dylan’m elindeki dosyayı fark etti. Dylan gideceğine yanına diz çöktü. Belli ki sohbet etmek istiyordu. 

“Sabahları seni yürüyüş yaparken görüyorum.” 

“Bana ilham verdin. Senin koşuların nasıl gidiyor?” 

“Beni öldürüyor ama on mil koşuyorum.” Dylan’ın bacakları kaslıydı. O kasları görmemek imkânsızdı. “Başka ne yapıyorsun?” 

“Sınıfım için ders planı yapıyorum. İlkokul öğretmeniyim.” 

“Ah, öğretmen... Ne onurlu bir meslek. 

Jess kaşını çattı. Onunla dalga mı geçiyordu? 

“Annem otuz beş. yıl öğretmenlik yaptı,” dedi Dylan, annesiyle onur duyduğu belliydi. “Öğrencileri onu çok severdi ama onu kandırmak zordu.” 

“Kaçıncı sınıfı okutuyordu?” 

“Dört ve beşi tercih ederdi. Sonra ortaokulun müdiresi oldu. 
Sonunda da bütün okulun.. 
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Jess başını salladı. Konuşacak %zla bir şey yoktu. Dylan hoşsohbet biri olmadığından değildi. Eğitimle ilgili konuşmaya bayılırdı ama Dylan McKay...” 

“Hey, Cumartesi gecesi bir parti veriyorum. Gelmeni çok isterim. Belki Zane’i de çıkarırsın, o da eğlenir.” 

“Teşekkürler,” dedi Jess, hazırlıksız yakalanmıştı. “Pek parti tipi değilimdir. Özellikle şimdilerde...” 

“Şimdilerde mi?” 

Jess silkindi. “Bir şeyleri atlatmaya çalışıyorum da...” 

“Ayrılık mı?” 

Jess başmı salladı. “Düğüne gelenler sandalyelerine otururken, nişan bozuldu.” 

“Anlaşıldı. Bir zamanlar ben de yaşadım. Sonunda daha hayırlı oluyor, inan. Bak, parti iyi gelecektir. Birkaç arkadaş ve komşu için kumsalda mangal partisi... Senin de gelmeni isterim.” 

Karşılıklı gülümsediler. Dylan, Jess’in bacağını gösterdi. 
“Burayı yağlamayı unutmuşsun,” dedi ve güneş yağma uzandı. 
“Süre...” 

“Küçük kardeşimi rahatsız etme, McKay.” 

Jess döndü. Zane terasta durmuş Dylan’a bakıyordu. Sesi azarlar gibi değildi ama bakışı uyarır gibiydi. 

Dylan, Jess’e göz kırptı. “Belki rahatsız olmak istiyordur.” 

“Belki sen de eve gitmek istiyorsundur. O senaryoyu ben çalışmayacağım ya... ” 

“Hop,” dedi Dylan. “Haklı... Belki bu rolü almak için onu ikna edersin. Senaryo okumam da bana yardım eder misiniz?” 

Jess, film yıldızlarına meraklı biri değildi ama Dylan Ta senaryo okuma fikri heyecan vericiydi. Bacaklarına baktı. Dylan haklıydı, bazı yerler fazla yanmıştı. “Tabii, neden olmasın?” 

“Harika,” dedi Dylan ve Zane’e döndü. “Geliyoruz.” Dönüp Jess’e elini uzattı. Jess kalkıp, üstünü düzeltti. Dylan çok çekici biriydi ama dokunması onda bir etki yaratmamıştı. Zane 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ona keskin bir şekilde bakıyordu. Jess ürperdi. Midesi kasıldı. 
Aldırmadı ve eve girdi. 

“Sana çıkma teklif etti mi?” Zane, Dylan çıkar çıkmaz sordu. Sanki kötü prensten onu koruyan beyaz şövalyeydi. 

“Ne?” 

“Kumsalda senden gözünü ayıramıyordu.” 

Jess silkindi ve boş bardakları topladı. Eve girdikten sonra, duş alıp hafif bir elbise giymişti. İki erkeği baş başa bırakmıştı. 
Bir saat konuşmuşlar sonra içki içmişlerdi. Dylan kadınları etkileyen biriydi ve Jess, ondan uzan durması gerektiğini biliyordu. Dylan’ın ona ilgi duyabileceğini düşünmek bile gülünçtü. Zane’in bunu bilmesi gerekiyordu. Annesi aklına geldi. 
Muhtemelen annesi, Zane’i ona göz kulak olması be bir daha kalbinin kırılmaması için görevlendirmişti. 

“Cumartesi günü vereceği mangal partisine davet etti. Arkadaşça bir davetti.” 

Zane’in gözleri kısıldı ve homurdandı. “Şüpheliyim.” 

“Muhtemelen gelemeyeceğimi söyledim.” 

“tyi,” dedi Zane tatmin olmuştu. “Onunla samimi olma. 
O...” 

“Benim sınıfımdan çok yukarıda?” 

Zane’in gözleri açıldı. “Yo... Öyle değil.” 

“Öyle. Gayet iyi biliyorum. Hayatım zaten karmaşık, romantizme yer yok. Gerçi Dylan’ın ilgi duyduğunu düşünmek komik...” 

Zane uzanıp onun kolunu tuttu. Jess, onun temasından irkildi. “Kendini o kadar aşağılama, Jess,” Zane, yüreğini eriten bir şekilde baktı. “Yani senin kıymetini anlamaz. Sen çok özelsin...” 

Çünkü Janie’nin kız kardeşiydi. Zane kalbine başka birinin girmesine izin vermiyordu. Yakışıklı bir bekâr olarak kalacaktı. 
Jess, burada oluş nedeninin sırf annesinin ricası üzerine olduğunu biliyordu. “Teşekkür ederim.” 
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Zane onu bıraktı ve parmaklıklara dayandı. Jess içeri girdi, kalbinin atışını yatıştırmaya ihtiyacı vardı. Nesi vardı? Anlayamıyordu. 

“Hey, ne yapıyorsun, o benim işim,” dedi Bayan Lopez. 

Yardım etmek istiyordu ama Bayan Lopez anlamıyordu. Etrafı toplamaya yardım etse ne olurdu ki? Oyalanması gerekiyordu. “Yardım etmek istiyorum,” dedi ve Bayan Lopez başını sallayınca, bulaşıkları makineye yerleştirdi. Sonra gülümseyerek çıkarken, omzunu kapıya vurdu. “Oh, yavaşlamayı öğrenmem gerek.. 

Bayan Lopez güldü. “Ben de öyleyim. Nereye bu acele?” 

“Hiçbir yere... Mariah’ın yanma gidiyorum.” 

“İyi şanslar. Çok suratı asık da..." 

“Öyle mi? Niye? Dylan McKay değildir umarım.” 

“Bilmem. Pek anlatan biri değil. Kafese kapatılmış gibi hissediyor. Gerçi iş dışında bir yere gitmeye de çabalamıyor.” 

“Bu durumun onu ne kadar huzursuz ettiğini anlıyorum.” 

“Huzursuz doğru... Ama kazadan önce de böyleydi. Restoran açması fikrini ben söyledim. Şimdi de aktörlüğü düşünüyor. Belki de ihtiyacı olan budur.” 

Veya belki de geçmişinden kaçıyordu, aynı Jess gibi... 
Zane müziği çok severdi. Söz yazmaya ve şarkı bestelemeye bayılırdı. Onun bildiği Zane, oydu. 

“Dylan’ın film fikrini duydun. Ne düşünüyorsun?” 

“Hımm. Dylan ve Zane’in babaları öldükten sonra eve dönen iki dargın kardeşi canlandırmaları iyi bir fikir olabilir. Eğer Zane rol yapabilirse, müthiş olur. Tek sorun eve gelen kız... 
Dylan’ın romantik sahnelerle ilgili konuşmalarına Zane’in nasıl tepki verdiğini gördün. Onu yapabileceğini sanmıyorum,” yanıtladı Jess. 

“Ben de aynını düşündüm. Zane rahat olmadığı bir sahneyi oynamaz. Biliyorum çünkü kararım konuştuk. Zane rol yapabilir. İki yıldır yapıyor zaten... Toplum önündeki Zane Te özel 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hayatındaki Zane çok farklı,” dedi Mariah sonra sustu. “Af edersin. Senin kim olduğunu hep unutuyorum.” 

Jess kaşını çattı. “Janie yüzünden... Hala içi yanıyor.” 

“Öyle,” dedi Mariah. “Lütfen söylediklerimi unut.” 

İki yıl... Ve hala Zane Janie’ye olan aşkı üzerine kararlar veriyordu. Bu bir yandan çok güzeldi ama çok hüzün vericiydi. 
“Sen Zane’in asistanısm. Benden çok seni dinler, onu önemsiyorsun...” 

“Zane, senin ailesi olduğunu düşünüyor. Geldiğinden beri bunu yüzlerce kez söyledi.” 

“Hiç sahip olmadığı kız kardeşiyim.” Dylan’a söylediği de bu değil miydi? Kız kardeşimi rahatsız etme... Zane’in ailesine düşkünlüğü hoştu ama Jess, onun acımasını istemiyordu. Düğün günü terk edildiğinden bu yana, güven duygusunun uzun vadede gelişen bir his olduğunu öğrenmişti. Zane’in onun için endişelenmesi gerekmiyordu. Aşk arayan bir kadm değildi. 
Rahat edebilirdi.” 

“Ee... Bu gün ne yapıyorsun?” Sordu Jess. Zane’in sanatçı kimliğini anlamak istiyordu. Onun birçok demeğe bağış yaptığını öğrenmişti. Mariah, onun bütün iş hayatını idare ediyordu. 
Apayrı bir dünyaydı. Janie içindeydi çünkü Zane’in sanat kariyerinin başından beri yanındaydı. Bu hayata beraber girmişlerdi. 

“Restoran işi... Dekoratör gelecek ama Zane hala tema konusunda kararsız,” dedi Mariah ve telefonu çalınca çıktı. Jess, terasa Çıktı. Zane kanepeye uzanmıştı. Dylan’ın verdiği senaryoyu okuyordu. Konunun ilgisini çektiği belliydi. Jess onu seyrederken, Zane dosyayı kapatıp gözlerini ufka dikti. 

Jess, onun okyanusa daldığını düşündü. Denizin sesi sakinleştiriyordu. Burası huzur bulunacak bir yerdi. Artık Jess’de daha sakindi. Steven’m yaptıklarını unutmak için uzaklık ve zamana ihtiyacı vardı. Jess’de buna inanmaya başlamıştı. 

“Lanet olsun!” 
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Jess, Zane’in koltuk değneğini düşürdüğünü gördü. Zane eğilmiş almaya çalışıyordu. Jess, hızla ona yardıma koştu. 
“Dur .” 

Zane yaralı elinin üstüne düştü. “Ah!” 

Jess yetiştiğinde Zane oturmuş küfür ediyordu. Yanma diz çöktü. “İyi misin?” 

Zane başını kaldırdı. “Gururum dışında mı?” 

Jess gülümsedi. “Onu sonra düşünürsün. Elin nasıl?” 

“Bileğim iyi durumda, parmağımla tutmuştum.” Parmaklarını tek tek oynattı. 

“İstersen doktor karar versin.” 

“Mariah gibi konuştun.” 

“İnatçılık etme. Hadi hazırsan kaldırayım. Bir, iki, üç...” 

Zane’in ağırlığı üstüne geldi. Jess’in yanağı Zane’in göğsündeydi. Zane sabun ve tıraş kremi kokuyordu. Jess’in yüreği hızla atmaya başladı. Bir şekilde durmayı başardılar. Zane ona dayanmıştı. O geceki gibi yine Zane’in kollarındaydı. İçi ısındı. 
Bunu açıklayamazdı ama Zane’in kollarında kendini güvende hissediyordu. Zane’in kolu omzundaydı ve dönüp Jess’e baktı. 
“Tamam mı?” 

“Evet, tamam,” dedi Jess, sarhoş gibiydi ama alkol almamıştı. 

“Kendi başıma da kalkardım, biliyorsun.” 

“Evet, ama pek hoş olmazdı. İyi ki buradaymışım.” 

Zane, yardım edilmesinden hoşlanan biri değildi. Jess onun gerginliğini hissedebiliyordu. “Buradan gitmek ister misin?” 

“Tabii... Nereye gitmek istersin?” Mariah, Zane’in pek dışarı çıkmadığını söylemişti. Bu yüzden Jess, bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Biraz nefes almaya onun da ihtiyacı vardı. 

“Nereye olursa... Arabamı kullanabilir misin?” 

“Tabii... Koltuk değneklerini alayım,” dedi ve yanıtmı beklemedi. Koltuk değneklerini alıp, Zane’e uzattı. Zane işaret etti. 
“Hadi gidelim” 
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- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - 

ZaNE; üç arabadan gümüş renkli spor olanını seçince Jess şaşırdı. Jess onun oturmasına yardım etti. Koltuk değneklerini arka koltuğa yerleştirdi. 

Direksiyona geçer geçmez, Zane’in neden sıklıkla çıkmadığını anladı. Yolcu koltuğunda gitmek ve bacaklarına dikkat etmek hoşuna gitmiyordu. Ayrıca kimliğini saklamak için şapka ve güneş gözlüğü takmıştı. Magazinciler veya hayranları tarafından tanınmak istemiyordu. “Neden bu arabayı kullanıyorum?” 

“Senin için daha eğlenceli...” 

“Daha ürkütücü demek istedin, herhalde... Bu araba kaça? 
Tanrı korusun zarar veririm diye sordum.” 

Zane güldü. “Endişelenme, sigortalı...” 

Jess gözlüklerini taktı ve Zane’e döndü. Zane hala gülümsüyordu. “Hadi bakalım,” dedi ve motoru çalıştırdı. Jess, normal binek arabası dışmda bir araç kullanmamıştı. Bu arabada her türlü konfor vardı, tçi heyecanla doldu. Garajdan çıkıp ön 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kapıya geldi ve Zane’in kapıyı kumanda ile açmasından sonra otoyola çıktı. Zane’in onu izlediğinin farkmdaydı. Spor arabanın üstünün kapalı kalmasmı istedi. Zane, fotoğraflanmaktan hiç haz etmezdi. 

“Ne? Büyükannen benden daha mı hızlı sürüyor?” 

“Bir şey demedim,” dedi Zane, “Gerçi büyükannem at arabasını senden hızlı sürüyordu.” 

“Ha, ha... Komik... Nereye gittiğimi bilsem, hızlanırım.” 

Zane içini çekti. “Bazen nereye gittiğini bilmemek daha iyidir. Bazı yollar bilinmeden daha rahat gidilir.” 

Bu tuhaf cümleden sonra, Jess dikkatini yola verdi. Güneş gözlükleri yüzünden Zane’in yüz ifadesini anlaşılmıyordu. 
Arabanın içindeki hava gergindi. “Restoranı görmek ister misin?” 

“Çok isterim.” 

Zane onu yönlendirdi. Seçkin dükkânlar, birkaç elit restoran kıyıya sıralanmıştı. İnşaat halindeki binanın önüne geldiler. 

“İşte. Yolun kenarına park edebilirsin.” 

“Burası harika bir nokta...” 

“Ben de öyle düşündüm. Her iki yöne de hâkim...” 

Restoranın önü açıktı. Kayaların üzerinde pelikanlar vardı. 
Yolun üstündeki tepelerde, milyon dolarlık villalar vardı. 

“Çıkmak istersen,” dedi Jess ve Zane kapıya uzanınca, “Bekle,” dedi ve koltuk değneklerini alarak ön kapıya geldi. 
Zane çıkmaya çalışırken, ona değnekleri uzattı. Beraberce restoranın önüne gittiler. “Zane’in kumsaldaki yeri, öyle mi?” 

“Evet, öyle olacak.” 

“Şube açmak hoş bir fikir... Bir yatırımcı oluyorsun.” 

“Sonsuza kadar şarkı söyleyemem.” 

Birçok şarkıcı ölünceye kadar söylüyordu. Neden Zane’de olmasın, diye düşündü. “İçimde bir ses, tekrar sevdiğin işi yapmak istediğini söylüyor, değil mi?” 

Şahsi bir soruydu. Zane sadece okyanusa bakmakla yetindi. 
“Af edersin, sormamalıydım.” 
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“Özür dileme. Bana her istediğini sorabilirsin.” 

“Bütün hayranların seni beklerken, neden farklı bir şey araştırıyorsun?” 

Zane gözünü kapadı. “Bilmem. Belki kendimden sıkılmışımdır.” 

Vereceği en dürüst tanıttı. Zane hala acı çekiyordu ve nasıl baş edeceğini bilmiyordu. “Anlıyorum. Steven’la ayrıldıktan sonra, seçeneğim kalmadı sanmıştım. Neye inanacağımı, kime güveneceğimi bilmiyordum. Bu yüzden oradan çıkmak istedim. 
Annem her şeyi ayarlaymca itiraz edemedim. Alınma ama seni düşünmemiştim.” 

Zane güldü. “Alınmam mı gerekiyor?” 

Jess sesini yumuşattı. “Janie’den sonra aileden uzak kalmakla tavrını belli ettin...” 

Zane onun dürüstlüğü karşısında irkildi. Bu kadar açık sözlü olmamalıydı. “Düşündüğün gibi değil.” 

“Neden yaptığını biliyorum, Zane.” 

Zane başmı eğdi. “Çok kötü zamanlar yaşıyordum.” 

“Biliyorum.” Suçluluk duygusuyla eziliyordu. Janie hayatını kaybettiğinde beş aylık hamileydi ve Zane Londra’da turnedeydi. Janie, onunla gitmek istemişti ama Zane, reddetmişti. 
Doktorlardan uzak olmasını istememişti. Zane dediğini yaptırıncaya kadar tartışmışlardı. Janie’yi çok seviyordu ve onun emniyette olmasını istemişti. Zane’in Prens Charles ve kraliyet ailesine konser verdiği gece, Janie’nin evlerinde ölmesi trajik bir tesadüftü. Muhtemelen ölünceye kadar kendini suçlu hissedecekti. Janie Londra’da daha emniyette olacaktı. Herkes bunu anlamıştı ama Zane istememişti. Zane uzanıp Jess’in elini tuttu. 
“Burada olmana çok memnunum.” 

Acı ve huzuru aynı anda hissediyordu. Zane’in de aynısını hissettiğine emindi. Her ikisi de çok şey kaybetmişti. Zane, Jess’in saçını kulağının arkasına koydu. “Anlayan birine sahip olmak çok güzel,” diye fısıldadı. “Bana güvenebilirsin.” 
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“Güveniyorum.” Güveniyordu. Zaile, diğer erkekler gibi bir tehdit değildi. Erkeklerle ilgili çok kötü dersini almıştı. 
Steven’a göz göre göre kapıldığı için kendini suçluyordu. Bir süre sessizce dalgaları seyrettiler. Zane döndü. “İçeriyi de görmek ister misin?” 

Jess baktı. “Çok isterim!” 

Zane güldü. “Hadi sana bir tur attırayım.” 

Jess, Meksika restoranın mönüsünü incelerken, Zane kollarım kavuşturmuş bekliyordu. “Burada her şey çok lezzetli...” 

Jess, gözlüğünü geri itti. Zane, onun bu davranışına bayılıyordu. “Senin yemek zevkine şapka çıkartırım ama burada bize yer bulmandan daha çok etkilendim.” 

“Sırrımı söylememem lazım ama sen park ederken Mariah’a restoranın sahibini aramasını söyledim. O da arka kapıdan girmek şartıyla bu masayı ayarladı.” 

“Ah, Mariah... Senin gizli silahm... Seni iyi kolluyor.” 

“Ya, atmaca gibi... Nankörlük etmek istemem. Sağ kolum ve bu durumumda bu çok önemli,” dedi ve bandajlı kolunu gösterdi. 

Üniformalı garson, servis arabasını iterek geldi ve önlerinde, taze malzemeleri karıştırarak avokado salatası yaptı. Koku ağız sulandırıyordu. Mısır cipsleriyle beraber servis yaptı. 

Zane mısır cipsini, salataya bandı ve Jess’e uzattı. “Tadına bak ve cennet gibi olmadığını söyle...” 

Jess eğilip lokmayı aldı. “Hımm... Enfes...” 

Onun yüz ifadesi, Zane’i şaşırttı. Karşısındaki Jess olmasaydı. .. “Sen daha yemedin.” 

“Yo... Seni seyretmek daha eğlenceli...” 

“Belli ki son zamanlardaki eğlencen benim...” 

Bu doğruydu. Jess, onun dünyasmı aydınlatıyordu. Mısır cipsini bandırdı ve koca bir lokma alarak çiğnedi. “Vay canına, nefis...” 
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Jess, Zane’in arkasına bakıyordu. “Oh, sakın arkanı dönme, Zane,” diye fısıldadı. Sözünü bitiremeden bir sürü genç kız itişerek masalarına geldi. “Af edersiniz ama bizler büyük hayranmızız. Bu peçeteleri bize imzalar mısınız?” 

Zane; Jess’e baktı. Jess başıyla onayladı. ‘Tabii,” dedi Zane ve uzatılan peçeteleri adlarını sorarak imzaladı. 

“Teşekkür ederiz. Son şarkınız harikaydı. En iyi ses sizin...” 

Zane gülümsemesini korudu. Jess’le yemeğini kestiklerinin farkında değillerdi. “Bunu duymak çok hoş,” dedi ama kızlar iyice yaklaştı. Jess, ayağa kalktı. 

“Selam ben Jessica, Zane’in baldızıyım.” Kızlar şaşırdı. 
“Aile içi bir sohbetteydik ve zamanımız az yoksa Zane sizinle uzun sohbet ederdi. İsim ve adreslerinizi verirseniz size son albümünü imzalamasını sağlarım ve lütfen çıkarken sessiz olun,” diye fısıldadı. 

“Ah, tamam,” dediler. Adreslerini vererek gittiler. 

Zane, Jess’e baktı. “Hımm... Çok etkilendim.” 

“Mariah’ın hayranlarınla nasıl baş ettiğini dinledim. Onlara albümünü önermemin sakıncası yok, değil mi?” 

“Yo... Hep olur. Keşke benim aklıma gelseydi.” Başını salladı. “Sana bir sürü anı anlatabilirim.” Ama anlatmayacaktı. 
“Bu kızlar, bazı hayranların yanmda çok masumlar...” 

“Yani sana yaklaşan diğer kadınlarla kıyaslayınca...” Zane huzursuzca kıpırdandı. “Alçak gönüllü olmana gerek yok. İstenen biri olduğunu biliyorum.” 

Zane güldü. “İstenen mi? Ne demek istiyorsun?” 

“Bekârsın, müsaitsin, başarılı ve yakışıklısın. Bu iki kız seni ilah diye tanımlarlar. Muhteşem erkek kategorisindesin. 

“Beni şaşırtıyorsun. Bu çok hoşuma gidiyor.” 

“Ben de senin hayranlarına karşı duruşunu seviyorum.” 
Göz göze geldiler. Zane’in içine sıcak bir his yayıldı. Jess’in iltifatı, on binlerce hayranınınkinden çok daha değerliydi. O da Jess’e hayrandı. “Ah, bak şimdi... Beni utandırdın...” 
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Jess homurdandı. Zane arkasına ^ıslanırken telefonu çaldı. 
Kimseyle konuşmak istemiyordu ama arayan yakın biri olmalıydı. Kimse numarasını bilmiyordu. “Mariah,” dedi ve saatine baktı. “Tuhaf. Genelde mesaj atar. Bir saniye izin ver.” 

“Zane, kötü bir şey oldu,” Mariah ağlıyordu. Zane dondu. 
Aklına kötü anları geldi. “Annem kalp krizi geçirmiş. Çok kötü...” 

“Çok üzüldüm, Mariah.” 

“Hemen eve gitmeliyim. Bilmiyorlar Zane... Daha çok genç... Kalp problemi yoktu. Tanrım...” 

“Mariah gerekeni yap ve endişelenme. Neredesin?” 

“Santa Monica’da Patty’nin evinde,” Yakın arkadaşıyla aynı evi paylaşıyorlardı. 

“Birkaç eşya al ve sakin ol. Uçuşun ayarlandı mı?” 

“Patty, Miami’ye gece uçağına ayırttı.” 

“Tamam. Sana hemen araba gönderiyorum. Bekle...” 

“Teşekkürler ama Patty beni götürecek,” içini çekti. “Sen idare edebilecek misin? Ne kadar kalırım, bilmiyorum.” 

“Endişelenme,” Jess’e baktı. “Bir şeye ihtiyacın olursa ara...” Zane telefonu kapadı. “Çok kötü... Mariah’ın annesi kalp krizi geçirmiş. Florida’ya gidiyor.” 

“Ay! Çok üzüldüm. Ciddi miymiş?” 

“Öyle gibi... Mariah’m böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. Uzun süre kalabilir.” 

“Sanırım. Onun yerine birini bulacak mısın?” 

Zane onu düşünmüyordu. Mariah’ın acısını çok iyi anlıyordu. Karınız pekiyi değil, Zane... Ne demek pekiyi değili Bu soruyu doktora defalarca sormuştu. Londra’dan gelirken, sürekli yanlış duymuş olması için dua etmişti. Evinin yıkık halini görünce, Janie’nin sonsuza kadar gittiğini anlamıştı. 

Yemek servis geldi. Kanı çekilmişti ama Jess’in hatırı için belli etmemeye çalıştı. Jessica uzandı ve Zane’in elini tuttu. 
Zane ona bakmca, “Bunları paket etsinler. Sonra yeriz,” dedi. 
“İstediğin zaman gideriz.” 
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Zane, birden rahatladı. Sonra anladı. Tatlı Jess. Ona iyi geliyordu. Onu anlıyordu. Gerçek dosttu ve yuva çağrıştırıyordu. 
Ona ihtiyacı vardı. “Mariah’m yerine birini bulacak mıyım, diye sordun, ya?” 

Jess başını salladı. “Evet. Onun yerini dolduracak birini bulmak zor olacak sanırım. 

“Aynı fikirdeyim.” Zane doğrudan onun gözlerine baktı. 
“Ama ben birini buldum ve şimdi ona bakıyorum.” 
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~ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ~ 

Jessica, güneşin harika ışıkları ile uyandı. Her yeni gün karşılaştığı manzaraya alışmıştı. Kollarını gererek, güne hazırlandı. Dün geçe Zane, ona açık fikirli olmasmı ve Mariah’ın yerini alması için ettiği teklifi enine boyuna düşünmesini istemişti. Jess’in ağzı açık kalmış ve Zane’in delirdiğini düşünmüştü. Zane; şu şualar aktif olarak çalışmadığını, röportaj yapmadığını ve basınla muhatap olmadığını, Jess’in tek yapması gerekenin programını ayarlaması ve basını idare etmesi olduğunu söyledi. 

Korkmasına gerek yoktu. Mariah telefon yoluyla ona yardımcı olabilirdi. “Sen zeki bir kadınsın, Jess. Ben de yanındayım,” demişti Zane. Jess’in bu sabah ihtiyacı olan da, Zane’in ona güven vermesiydi. Çalışmak istiyordu. Zaten Teksas’a dönmeye hazır değildi. Zane’de organizatörlerden biraz zaman istemişti. Onun da sahnelere dönmeye hazır olmadığını Jess anlıyordu. İkisinin de zamana ihtiyacı vardı. Teni bronzlaşmıştı. Güneşlenerek daha ne kadar vakit geçirebilirdi ki, şimdi en azından bir amacı vardı. 

Duşunu alıp hızla giyindi. Aşağıya inerken, mutfaktan leziz kokular geliyordu. Bayan Lopez gelmiş olmalıydı. 
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“Seni aptal!” 

Jess, Zane’in küfîir eden sesinin geldiği yöne gitti. Banyoda lavabonun yanmdaydı. Gözleri aynada karşılaştı. Zane’in yüzü asıktı ve yanağındaki kanayan üç noktaya kâğıt peçete yapıştırmıştı. Yüzünün geri kalanı limon kokulu tıraş sabunu ile kaplıydı. “Lanet olası elim. Tıraş bile olamıyorum.” 

“Hop.” Jess işaret parmağını uzatarak, Zane’in çenesindeki kanın yere damlamasını engelledi. “Yakaladım.” Zane, teşekkür edince, “Ben seni tıraş ederim, sonra teşekkür edersin,” dedi. 

“Sen mi?” 

“Küçükken, babamı ben tıraş ederdim,” dedi ve jileti Zane’in elinden aldı. “Oyun gibiydi ama çok iyi becerirdim.” 
Zane ona şüpheyle bakınca, “Hey, bana güvenmiyor musun? 
Senden iyi yaparım. İstersen berbere götüreyim. Ne de olsa asistanınım artık...” 

Zane’in yüzü aydınlandı. “Kararını verdin yani...” 

“Evet. Tıraş mı edeyim, berbere mi götüreyim?” 

“Beni kesmemeye çalış,” dedi Zane. 

“Sen gerekeni yapmışsın zaten. Yeniden başlayalım.” Tıraş sabunu alıp yeniden sürdü. Zane ona doğru yaklaşmıştı. Jess’in kalbi hızla atmaya başladı. Onun yakınlığı, ona dokunmak... 
Fazlasıyla Zane’in farkındaydı. Ne yapıyordu böyle? 

Zane’in yardıma ihtiyacı vardı ama etraflıca düşünmeden ona yaklaşmıştı. Zane, onu aynadan izliyordu. Fazlasıyla sarsıcı olmasına rağmen, bu asistanlık görevini başarmalıydı. “Hazır mısın?” 

Jess, Zane’in yüzüne eğildi. Jileti yavaşça kaydırdı. Zane’in vücut sıcaklığı ve kokusu onu sarıyordu. Onun bu yakınlığını düşünmemek için, akimı Steven’a verdi. Göz göze geldiler. 
Birden aralarında şaşırtıcı bir titreşim oldu. Sonra Zane tekrar dikkatini aynaya verdi. “Kanıyor mu?” 

Jess irkildi. “Hayır.” Zane başını salladı. “Şimdi boynunda sıra, çeneni kaldır, lütfen.” 
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Zane denileni yaptı. Jess’e güvendiği belliydi. Jess’in içi ısındı. 

“Tamamdır. Bir tek sıyrık yok,” dedi. “Bayan Lopez kahvaltıyı hazırladı sanırım. Kahve ister misin?” 

Jess kapıya yöneldiğinde, Zane kolundan tuttu. Beyaz tişörtü ile çok yakışıklı görünüyordu. “Daha teşekkür etmedim. 
Ayrıca kahvaltımı düşünmene gerek yok. İşinin bir parçası değil” 

Jess’de biliyordu. Mariah, Zane’e yemek servisi yapmıyordu. “Asistanım olarak yapmanı istediğim şeyleri anlatayım. 
Tıraş için teşekkürler. Kendimi iyi hissediyorum.” 

Jess yutkundu. Bu; her sabah onu tıraş edeceği anlamma mı geliyordu? “teşekkürler. Kahvaltıda görüşürüz.” 

Zane, Jess’in kolunu bıraktı. “İyi ki burada kalıyorsun. Yardımına ihtiyacım var. Ayrıca senin de hoşuna gidecek. Eve gitmeye hazır olduğunda... Anlarım...” 

“Teşekkürler. Elimden geleni yaparım.” 

Dört saat sonra, Jess, Zane’in ofisinde oturmuş ve işleri kontrolü altma almıştı. Önce ürkmüştü. Zane’in bir ünlü olarak nasıl bir hayatı olduğunu bilmiyordu. Mariah, düzenli olarak kayıt tutmuştu. Bu yüzden Jess için uyum sağlamak kolay oldu. 
Mariah, gerekli telefonları ve adresleri de işaret etmişti. İçinden Mariah’a teşekkür etti. Demek için bağışı kabul edecek, magazin dergisinden istenen röportaja hayır yanıtı verecekti. Zane’in yapması gereken telefon konuşmalarını ayarladı. Belli ki Zane, bir ünlü olarak şu anda kış uykusundaydı. Tek işi restorandı. 
Belki de hala eşinin ölümü nedeniyle iç şeytanları ile barışamamıştı. 

Aslında Jess’de burada olarak, aynı şeyi yapıyordu. O da bir şekilde saklandığı için, Zane’i yargılama hakkı yoktu. 

"Nasıl gidiyor?” Sordu Zane. 
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Jess, başını defterden kaldırdı. Zane koltuk değneklerine dayanmış ona bakıyordu. Jess, tıraş sırasındaki yakınlaşmalarını düşündü. “İyi, sanırım.” 

Zane gülümsedi. “Yardım edebileceğim bir şey var mı?” 

“Şimdilik yok,” dedi Jess. Zane ne odadan çıkmış, ne de içeri girmişti. “Ben senin için bir şey yapabilir miyim?” 

“Eh,” dedi Zane, dudağım büktü. “Dylan, beni film konusunda sıkıştırıyor. Aktörlük yapabilir miyim, emin değilim. 
Ona hayır demek istiyorum. Ama...” 

Jess dirseklerini masaya dayadı. “Belki de yapmak istersin.” 

Zane baktı. “Bilmiyorum. O yüzden hayır, demek istiyorum.” 

“Ben nasıl yardım edebilirim?” 

“Dylan; belki biri senaryo konusunda bana yardım ederse, rolü kabul etmek daha kolay gelir diye düşünüyor. Mariah, benim yeni şeyler denemem gerektiğini düşünüyor. O yüzden objektif olamaz.” 

“Yani benim doğruları söylemem daha kolay, diyorsun ha?” 

Zane güldü. “Söyler misin?” 

“Sorun olmaz. Senin için en iyisini isterim. Ama rol konusunda ne bilirim ki? Ya içgüdülerim beni yanıltırsa? Ya yanılırsam?” 

“Kötü rol, kötü oyundur. Kötü şarkı söyleyeni nasıl bilir¬ sen...” 

“Bazen, ama senin kadar iyi müzik kulağım yok.” 

“Ama gerçekçisin, Jess. Tek yapman gereken kendin olman...” Zane’in ona güveni başını döndürüyordu. Onun şahsi asistanı olarak, bunu yapamam, diyemezdi. “Peki, aklındaki ne?” 

“Sahneleri okuyalım, bakalım bana uyacak mı?” Zane deri kanepeyi işaret etti. “Burada,” dedi ve oturdu. “Senaryo arkan¬ da...” 
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Jess dönüp aldı. “ Vahşi çiçek?" 

“Evet, o... Hikâyeyi biliyorsun zaten..." 

Biliyordu. Dylan anlatırken dinlemişti. Uzun yıllar sonra ailesinin çiftliğine dönen bir adam, eski kız arkadaşının, erkek kardeşiyle bir ilişkisi olduğunu anlar. Babalarının ölümü gizemini korumaktadır ve olaylar bu çerçevede gelişir. “Bence öykü iyi, Zane.” 

“Bakalım bir, sonra karar verelim.” 

Jess gelip karşısına oturunca, Zane, onu yanma çağırdı, “tek bir senaryo var, yakın otursak daha iyi,” dedi. 

Jess yanma gelince, Zane’in gözleri Jess’in bacaklarına kaydı. Jess’in ensesi ürperdi. Şortunu çekti. Zane dikkatini senaryoya vermişti. “Bu sahneyi yapalım. Josh ve Bridget, onun dönüşünden sonra ilk kez karşılaşıyorlar.” 

Jess sessizce okudu. Takip etmesi kolaydı. Bir iki cümle söyleniyordu. “Sen başla,” dedi Zane. “Josh, BridgetTe konuşurken...” 

‘Tamam, başlıyorum,” dedi Jess ve gülümsedi. 

Zane gülümsemedi. Ciddiye aldığı belliydi. “Josh, ne zaman geldin? Geleceğini sanmıyordum.” 

“Babam öldü. Cenazeye gelmeyeceğimi mi sandın?” 

“Yo, yani çok uzun zamandır yoksun da...” 

“Yani beni defterden sildin,” dedi Zane, sesi kızgındı. Mükemmel olmuştu. 

“Beni terk eden şendin, unuttun mu? Artık kalamayacağını söylemiştin.” 

“Sana seçenek tanıdım, Bridget. Sen beni seçmedin.” 

“O bir seçim değildi. Her şeyi geride bırakmamı istedin. 
Buradan senin kadar nefret etmiyorum.” 

“Benim buradan nefret ettiğimi mi sanıyorsun? Bir zamanlar, buradaki her şeyi severdim. Sen dâhil...” 

Jess, Zane’e baktı. O kadar gerçekçi okuyordu ki, çok etkilendi. 
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“Ama sen yoluna devam ettin,” dedi Zane, sesi buz kesmişti. Gereken tonu vermişti. “Kardeşimle...” 

Sonraki üç sayfayı okudular. Sahne çok dokunaklıydı. Zane kızgındı ve senaryoyu kullanarak kızgınlığını boşaltıyordu. 
Sahne bitmek üzereydi. Birkaç satır kalmıştı. 

“Buraya dönme, Josh,” dedi Jess, Zane’e baktı. “Seni bir daha görmek istemiyorum.” 

Zane tamamen karakterin içine girmişti. “Bu kötü, Bridget. 
Kalmak üzere geldim.” Sesi inandırıcıydı. 

“Kardeşinle evleniyorum.” 

“Sen öyle san,” dedi Zane sertçe, Jess’e doğru eğilmişti. 

“Yapma... Josh... Tekrar hayatımı mahvetme...” 

“Burada kızı tutup öpüyor,” diye fısıldadı Zane. Nefesi Jess’in yüzünü yaladı. Jess, öpülmek istediğini fark etti. Yanakları kızardı. Zane’de onun dudaklarına bakıyordu. O da mı aynı şeyi düşünüyordu. O da Jess’i öpmek istiyor muydu? 

Zane güvendiği bir erkekti. Gerçekten onu severdi. “Öpücük kısmını geçmek mi istiyorsun?” 

Zane başını salladı. Gözü Jess’in dudağmdaydı. “Yo, istemiyorum,” dedi. Sesi boğuktu. 

Zane, Jess’in yüzünü avuçları arasına aldığında, jess’in yanakları kızardı. Zane, ona doğru eğilirken, başmı yana eğdi. 
Zane, Jess’in dudaklarına hafifçe dokundurdu. Jess, aralarındaki muhteşem bağı ta ruhunda hissetti. Ne yapmalıydı? Alt üst olmuştu. Senaryoda, kızgm ve kaba bir öpüş olduğu yazıyordu ama bu öpücük hiç öyle değildi. Zane’in dudakları cennet gibiydi. 

“Hayatına karışmayı bitirmedim, Bridget,” dedi Zane, sesi ikna ediciydi. “Muhtemelen de bitirmeyeceğim.” Zane geri çekildi. Gözleri Jess’deydi. Sonra hafifçe öksürdü. 

Jess ortamın titreştiğini hissetti. Zane’de hissetmiş miydi? 
Jess ne yapacağmı bilemedi. “Sıra senin,” diye fısıldadı Zane. 

Oh! Jess tekrar önüne baktı ve okudu. “Ben... Ben tekrar bunu yapamam, Josh.” 
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Zane bir süre durdu. “Bu kez sana seçenek tanımayacağım.” 

İşte, sahneyi bitirmişlerdi. Zane dosyayı kapadı ve dirseklerine dayandı. Jess’in yüreği hızla atıyordu. Biraz kendiyle kalmaya ihtiyacı vardı. Arkasına yaslandı. ‘Teşekkürler,” dedi Zane. “Şimdizor kısmı... Fikrini söyle...” 

Jess, onun rol yapabileceğine ikna olmuştu. Öpücük dışında, tamamen Zane’in canlandırdığı karaktere inanmıştı. Josh gibiydi. “Uzman değilim ama iyi bir şey gördüm mü, anlarım. 
Sen doğuştan aktörsün, Zane.” 

Zane eğilip, Jess’in gözlerine baktı. Jess ne kadar gerildiğini Zane’in anlamasmı istemiyordu. “Sahiden öyle mi düşünüyorsun?” 

“Evet. Karaktere girdin ve beni inandırdın. Kötü dememi istiyorsan, üzgünüm ama öyle düşünmüyorum.” 

Zane gülümsedi. “ Kabul ediyorum ama şimdi karar vermek daha da zorlaştı.” 

“Üzgünüm,” diye mırıldandı Jess. 

Zane içini çekti. “Üzülme. Fikrini soran benim ve saygı duyuyorum. Kendimi sahneye kaptırdım, af edersin. O küçük öpücük için umarım aldırmazsın.” 

Küçük öpücük? Eğer o öpücük küçükse, gerçeği nasıl olurdu. Eniştesinden yürek durduran bir öpücük... Zane öpüşünün, Jess’i nasıl etkilediğini anlamamıştı. Böyle de kalmalıydı. Onu öpmek istediğini asla kabul edemezdi. Zane, onun eniştesiydi. 
Şimdi de patronuydu. Ayrıca iyi bir adamdı ve asla ondan faydalanmazdı. 

Senaryoya bağlı kalmak istemesi doğaldı. Karaktere bürünmüştü ve sahnenin gereğini kaçırmak istememişti. Ama Jess... Biran, Zane Williams’m gerçekten onu öpmek istediğini sanmıştı. 

Müthiş bir andı. “Yo, hiç aldırmadım.” O şuada telefonu çaldı. “Af edersin, annem arıyor.” 
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Zane kalkmaya yeltendi. Jess durdurdu. Zane’in kendi ofisinden çıkmasına izin veremezdi. “Yo, kalkma. Ben odama giderim.” Annesi bu kadar uygun bir zamanda arayamazdı. 
Zane’den uzaklaşmaya ve kafasını toplamaya ihtiyacı vardı. 
Dışarı çıktı. “Selam, anne.” 

“Selam, canım. Ne yapıyorsun? Orada hala sabah değil mi?” 

“Öğle saati... İyiyim,” sonunda biraz sakinleşmişti. Farklı bir ortamda bulunmanın olaylara bakışını değiştirmesi tuhaftı. 
Hayatının aldığı şekilden çok memnun değildi ama Steven’ı düşünmüyordu ve annesi için de endişelenmek istemiyordu. 
“Aslında sana haberlerim var. Zane’in asistanı oldum. Mariah, izin aldı. Annesi hasta ve ben buradayım. Zane’in yardıma ihtiyacı var ve bana asistanlığını teklif etti. Geçici ama bir iki hafta gelemeyeceğim.” 

“Ah, bu çok iyi tatlım...” 

“Öyle mi?” Annesinin neşeli ses tonu şüphesini uyandırdı. 
Yatak odasına girdi. Merakı uyanmıştı. “Yanı, Mariah’ın annesine üzüldüm tabii... Ama senin orada biraz daha kalman iyi olacaktır.” 

Sahi mi? O fazlasıyla korumacı annesi, o hala gecenin bir yarısı uyanıp kızının iyi olup olmadığını kontrol eden annesi mi, bunları söylüyordu? İşte şimdi bir şeyler döndüğünden şüphelendi. Yatağa oturdu. “Neden anne? Ne oldu?” 

“Bunu söylemekten nefret ediyorum, tatlım. Ama en iyisi benden duyman...” 

Jess’in neredeyse kalbi duruyordu. Annesi hasta mıydı? Bir şey mi olmuştu? Janie’nin ölüm haberini aldığı zaman aklına geldi. Midesi kasıldı. “Lütfen söyler misin?” 

“Üzgünüm ama senin Steven, Judy McGinnis’le evlenmek için Vegas’a gitmiş. Bütün kasaba bunu konuşuyor.” 

“Judy... Judy’le mi?” 

“Korkarım öyle tatlım. Judy’den hiç beklemezdim. İyi misin?” 
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* 

Belki bir daha asla iyi olmayacaktı. Üç yılını verdiği adam, düğün günü giyinme odasma gelmiş ve evliliğe hazır olmadığını söylemişti. Hatanın onda olmadığını, sadece evlenmeyle ilgili problemi olduğunu belirtmişti. Ama şimdi gerçeği görüyordu. Onunla evlenmeye hazır değildi. Onun yerine, onun nedimelerinden biri ile evlenmişti. Judy, onun ilkokuldan beri 


arkadaşıydı. Steven’ı kaybetmeyi kabullenmişti ama Judy’nin arkadaşlığını kaybetmek... İkisi de onu aldatmıştı. Onu aptal yerine koymuşlardı. Kim bilir ilişkileri ne zamandır devam ediyordu? Gözleri yaşardı. 

Zane’in yanma gelmek ve ona yardım etmek, iyi hissetmesine yol açmıştı ama şimdi acı içindeydi. Nasıl bir aptaldı... En kötüsü de kendine inancını kaybetmekti. Yüreği yandı. Kendini bırakmayacaktı. Onlar yüzünden hayatmı mahvetmeyecekti. 

“Jessica?” 

“İyi olacağım anne, sadece zamana ihtiyacım var.” 

“Bana ihtiyacın olursa buradayım. Çok çok üzgünüm.” 

“Biliyorum. Seni seviyorum. Akşam ararım.” Jess telefonu kapattı ve aynaya baktı. Artık üzülmekten bıkmıştı. Kurban olmak ona göre değildi. Eski Jessica’yı gömecekti. 


Öğleden sonra esintisi saçlarını uçururken, Zane, Dylan’la terasta oturmuş okyanusu seyrediyordu. “Ne zaman silkinip tekrar yaşamaya başlayacaksın?” Sordu Dylan. 

Henüz değildi. Bu durum işine geliyordu. Karar vermek zorunda değildi. “Lanet alçı Pazartesi çıkıyor.” 

“Ya bileğin?” 

Bileği? Sabahki tıraşı hatırladı. Çaresizdi. Mariah onu haftada iki kez berbere götürüyordu. Jess onu kurtarmıştı. Onu tıraş etmiş, ona yaklaşmıştı. Nefesleri karışırken, bedeni canlanmıştı. O elektrikli hava, nefesini kesmişti. Jess? 

Bir şey olmamış gibi, işin gereğiymiş gibi yapmıştı. Sonra Jess’e senaryoyu okumayı teklif etmişti. Sahneye kendini öyle- 





Aşk Şarkısı 43 


sine kaptırmıştı ki, sıra onu öpmeye gelince... Fırsatı kaçırmamıştı. Sahne gereği sebebiyle mi öpmüştü? Yoksa fazlası mı vardı? 

O yumuşacık dudaklar, bir şeyleri açmıştı. Yumuşak bir kadmm ona karşılık vermesinin nasıl bir duygu olduğunu unutmuştu. Hemen geri çekilmişti. En son ihtiyaçları olan şey, karmaşaydı. “Bileğim yakında iyileşir. Sol elimle bir halt edemiyorum...” 

“Mariah daha ne kadar kalacak?” 

“Belli değil. Annesi hareketsizmiş... Mariah çok üzgün...” 

“Yani bu koca evde sadece sen ve Jessica varsınız.” 

Zane gözlerini devirdi. Ev çok büyüktü. Gecenin bir yarısı birbirlerine çarpma olasılıkları çok azdı. Bu düşünce akima takıldı. 

“Mariah’ın görevlerini üstlendi.” 

“Onu işe mi aldın?” 

Zane başını salladı. Dylan; Jess’in varlığının onu Janie’ye yakın hissettirdiğini bilmiyordu. En azmdan Jess, onun ne hissettiğini anlayabiliyordu. Korkunç bir acıyı paylaşıyorlardı. 
Jess, onun için yuva demekti. O olmasa, Beckon’a dönmek zorunda kalacaktı. Jess’in de burada kalmaktan hoşlandığını düşünmek hoşuna gidiyordu. “Evet. Mariah yerine birini bulmanın ne kadar zor olacağmı anlarsın. Jess’e güveniyorum. 
Çabuk öğreniyor ve aileden biri...” 

“Bunu söyleyip duruyorsun.” 

“Çünkü doğru... Neden söylemeyim ki? 

Dylan gülümsedi. “Bir neden yok. Turneye çıkmadan önce, benimle film de oynayacak mısın?” 

“Daha karar vermedim. Söz veremeyeceğimi söyledim. Israrın gururumu okşuyor. Rolü başkasma kaptırırsam bile, emin değilim.” 

“Ahbap, rolü kimseye kaptırmıyorsun. Yapımcı benim. O rolü oynamanı sağlayacağım.” 

“Hayranlarımın peşindesin, değil mi?” 
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“O da var. Senin için deliriyorlar ama senin rol için uygun ol...” 

“Zane?” Kısık bir ses duydu. Bir an kalbi duracak gibi oldu. 
Jess onun adını söylediğinde, Janie çağırıyor sanıyordu. “Buradayım.” 

Jess kapıdan başını uzattı. “Ah, misafirin varmış.” 

“Selam Jess, nasılsın?” Gülümsedi Dylan. O gülüşle keçiyi bile büyülerdi. 

“Gelsene, Jess,” dedi Zane, öpüşmelerinden sonra onu görmemişti. “Bizle bir içki alır mısın?” 

“Ah, teşekkürler.” Bol bir çiçekli elbise giymişti. Saçları atkuyruğuydu. “İşim bitti. Alış verişe çıkacaktım. Bir şey ister misin?” 

“Niye alış verişe çıkıyorsun?” Neden burnunu sokuyordu ki? 

“Ee... Şey, yeterince giysi getirmemişim de...” 

“Çok güzel bir butik biliyorum. Seni götürebilirim,” dedi Dylan. 

Zane, Dylan’a döndü. “Dalga mı geçiyordu? 

Jess güldü. “Teşekkürler ama kendim keşfetmek istiyorum.” Jess gözlüğünü itti. Gergin olduğunda bu hareketi yapardı. Dylan onu geriyor muydu? Zane içini çekti. Jess’in zayıf olduğu bir zamandı ve Dylan’m onu çarpmasını istemiyordu. 

“Ama yarın ikinizde partiye geliyorsunuz,” dedi ve gülümsedi. 

“Hayır, müsait değiliz,” dedi Zane. 

Jess, Zane’e baktı, sonra Dylan’a döndü. “Ben fikrimi değiştirdim. Gelmeyi çok isterim.” 

“Öyle mi?” Sordu Zane. Partiye gitmemeye karar vermişlerdi. 

“Nedenolmasın,” dedi Jess. 

Zane tartışmadı. “İyi öyleyse, geliyoruz,” dedi. 

“Biz mi?” Jess’in yüzü parladı. “Geliyor musun? Bu hari¬ 


ka! 
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Zane silkindi ama mutlu olmuştu. Jess, onu yanında istiyordu. 

“Gitsem iyi olacak, Zane arabalardan birini alabilir miyim?” 

“Hımm. Anahtarlar nerede biliyorsun.” 

“Dört çekeri alıyorum. Şimdilik hoşça kaim,” dedi. 

“Çok hoş biri,” dedi Dylan. 

“Fazla hoş...” 

“Benim için mi? Yoksa beni uyarıyor musun?” 

“Üstüne bastm. Jess, senin tipin değil. Uzak dur. Ciddiyim.” 

Dylan ona doğru eğildi. “Ondan hoşlanıyorsun?” 

“Tabii... O benim...” Zane sözünü bitiremedi. Kız kardeşi gibi olduğunu söyleyememişti. Dudaklarını öperken ki an aklına geldi. O anda, onun Janie’nin kız kardeşi olduğunu tamamen unutmuştu. Onu öpmeye devam etmeyi ne kadar istemişti. 
Jess’de huzur buluyordu ama aynı zamanda onun yanında içi ürperiyordu . 

“Yani onu kendin için mi istiyorsun?” 

Zane homurdandı. “Ne söylediğimi duymuyor musun? Söz konusu olamaz. Hiç kimse için... İyileşme süresinde, o zamana kadar kimse yanma yanaşamaz.” Jess’in annesine onu koruyacağına söz vermişti. Onun incinmesine izin vermeyecekti. 

“Tamam, anladık... Şimdi tekrar senaryoya dönelim. Josh karakteri sana mükemmel uyuyor. Sanki sana yazılmış. 

Zane, ilk kez konunun film kariyerine döndüğüne sevindi. 
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~ BEŞİNCİ BÖLÜM ~ 

IyİKİ kredi kartları vardı. Mariah’ın bahsettiği butikte, rahatlıkla parasını harcayabiliyordu. Orta yaşlı satıcı Sybil, durmadan ona iltifat ediyor ve tutucu giysiler yerine daha çekici giysiler alması için onu teşvik ediyordu. 

“Bunu al. Bundan iyisini bulamazsın. Ay ışığı kumsalındaki bütün kadınlara parmak ısırtacaksın,” diyordu. 

Jess inandı. Neden olmasmdı? Zaten yeni bir gardıroba ihtiyacı vardı. Eski Jessica, en iyi arkadaşının nişanlısı ile kaçtığını duyduğundan beri ölmüştü. Beckon’a yeni bir Jessica dönecekti. Şık olacak ve kimsenin acımasına mahal vermeyecekti. Parası gidecekti ama para biriktirmek her şey değildi. 

Sybil kıyafetleri soyunma odasma asmıştı. Jess teşekkür etti. İki tane bikini ve vücudu saran birkaç elbise seçti. Ayakkabılar için, Sybil bir başkasını görevlendirdi. 

Yarım saat sonra, Jess soyunma odasında yığılı kıyafetlere baktı. Seçemiyordu. Telefonunu aldı ve en iyi arkadaşı Sally’i aradı. 

“Sally, yardımına ihtiyacım var, beş elbisenin resmini sana yolladım. Aldın mı?” 

“Evet, onlara bakıyordum.” 
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“İyi.” Teknoloji harika bir şeydi. “Hangisini önerirsin?” 

“Hepsi güzel durmuş. Vücudun harika... Saklıyordun ha?” 

“Sanırım.” Vücuduyla pek rahat değildi. O yüzden hep bol giysiler seçerdi. Ama artık onlar geçmişti. “Kırmızı nasıl?” 

“Kesinlikle o... Kimin gözünü boyayacaksın?” 

Jess, Zane’i düşündü. Neden aklına o gelmişti? Zane onu öptüğünde, yüreği titremişti. Zane kendini sahneye kaptırmıştı, neden büyütüyordu ki? Ama o dudakları aklından çıkaramıyordu. Öpücük kısa sürmüş olsa da, bütün hormonlarını alt üst etmişti. 

“Sence böyle davranmamalı mıyım?” Cesareti kayboluyordu. 

“Kendine bir şeyler alarak mı? Keşke yanında olup, seni iyice kışkırtsam... Al onları Jess. Kırmızı topuklu ayakkabılar muhteşem... Ha, o gözlükleri de at... Lenslerin yanında, değil mi?” 

“Evet, yanımda...” 

“İyi. Bir şey yapacaksan, hakkım ver.” 

Sally haklıydı. Eğer elbiseleri alacaksa, hakkını vermeliydi. 
Saçları güneşten biraz açılmıştı. Kendini iyi hissetmeye başladı. 

“Sally, keşke buraya gelsen. Gerçekten çok güzel...” 

“Eminim. Zane’in yeri cennet gibi... Tam kumsalın üstünde... Hey, film yıldızları ile tanıştın mı? 

“Ee... Şey... Hımm...” 

“Kim? Söyle çabuk...” 

“Dylan McKay yan komşumuz,” dedi Jess ve bombayı bekledi. Sally, Dylan McKay’in en büyük hayranıydı. 

“Onunla tanıştın mı?” 

“Evet, plajda tanıştım. Aslında Zane’in arkadaşı...” 

“İnanmıyorum. Çabuk her şeyi anlat.” 

O sırada satış elemanı Sybil seslenince, Jess vedalaşıp telefonu kapattı. “İstediğiniz her şeyi buldunuz mu?” 

“Hemen hemen,” diye yanıtladı Jess. 
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Zane, Jess’in onu yemeğe beklememesini söyleyen mesajını aldı. Geç kalacaktı. Onsuz yemek yemek istemiyordu. Her halde alış veriş işini abartmiştı. 

Jess, arabayı garaja koyarken, Zane’de salona gelip kanepeye oturdu. Bir dakika sonra kapı açıldı ve elinde paketlerle Jess girdi. 

“Selam Zane... Geciktiğim için kusura bakma...” 

“Bütün dükkânı mı aldın?” Paketlere bakıyordu. 

Jess güldü. “Satış elemanı kanıma girdi. Vanilyalı kahve ve çikolatalı kurabiye ikram ettiler. Nerdeyse masaj bile yapacaklardı.” 

“Masaj mı?” Tanrı aşkma, sadece ayakkabı alıyordu, bir de masaj mı teklif etmişlerdi? Zane sinirlendiğini hissetti. “Neresi bu?” 

“Mariah’ın tavsiye ettiği bir butik, sahilde...” 

“Tam MariahTık,” mırıldandı Zane. 

“Mariah demişken, bugün onunla konuşabildin mi?” 

“Evet. Ona bir şey mi soracaktın?” 

Jess başını salladı. “Şimdilik idare ediyorum.” Zane’in yanına gitti. “Annesi nasılmış?” 

Zane başmı salladı. “İyi değilmiş.” Kendi anne ve babasının yetmişlerinde olup, Arizona’da sağlıklı bir şekilde yaşadıklarına şükretti. Yılda birkaç kez yanlarına giderdi. Onlarla daha sık vakit geçirmesi gerektiğini düşündü. “Felç kalıcı bir hasar bırakabilirmiş. Bu arada seni sordu. Bir sorunun olursa, aramanı istedi.” 

“Önemli olmazsa aramam. İkimizde aile krizlerinin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz, Zane.” 

Zane’in boğazı düğümlendi. “Ya, ben de aynı şeyi söyledim. Biz ikimiz hallederiz, dedim.” 

“Doğru. Hey, az kalsın unutuyordum. Sana bir hediye aldım.” 

Zane’in içi açıldı. “Öyle mi?” 
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Jess, parlak siyah paketi çıkardı. “Ee... Şey... Umarım beğenirsin. Janie’nin sana aldığını ne kadar sevdiğini biliyorum. 
Bu da benden...” Parmakları birbirine değdi. Zane paketi açtı ve bir an konuşamadı. Janie’nin ilk yıldönümlerinde ona aldığı kravat iğnesinin neredeyse aynıydı. Yangında kaybolmuştu. 
Aynı mana da değildi ama Jess’den almış olmak yine de çok manalıydı. 

“Çok düşünceli bir hediye, Jess.” 

“İlkini çok sevdiğini biliyorum. Janie ile beraber seçmiştik.” 

“Bunu yapmak zorunda değildin.” Ama memnun olmuştu. 

“Bana evini açtın. En önemlisi kendimi toparlamama yardım ediyorsun. Bu kadar olsun yapayım. Özel bir şey olsun, istedim.” 

“Öyle zaten... Çok özel..." 

Zane ayağa kalktı. Jess’in yumuşacık yeşil gözlerine baktı. 
Bir ağabey gibi, alnından öpmek için eğildi. Jess birden ürperdiğini hissetti. Zane’de aynını hissetmişti. Dudaklarıyla, Jess’in dudaklarını buldu. Dudaklar birbirine değince, Zane kendini anın büyüsüne bıraktı ama uzatmadı. “Teşekkür ederim.” 

“Rica ederim,” dedi Jess. Kısık sesi, Zane’in içini ürpertti. 
Jess’in sesi aynı Janie’ninkine benziyordu. 

“Yemek için seni bekledim. Yemek fırında... Aç mısın?” 

“Hem nasıl? Alışveriş insanı yoruyor ve acıktırıyor.” 

Zane güldü. Alışveriş için bir kadmın böyle dediğini ilk kez duyuyordu. Jess, paketleri odasına çıkarıp geleceğini söyledi. 
Jess paketleri yukarıya çıkarırken arkasından baktı. Bir dahaki sefere, paketleri kendisi taşıyacaktı. 

Mutfağa gitti. Sıcak ekmekten bir lokma aldı. “Hımm... 
Burası harika kokuyor,” dedi Jess. 

“Bayan Lopez en sevdiğim yemeklerden birini yaptı. Annemin tarifiydi. Bir güneylinin bu mantılara bayılacağını biliyorum.” 

“Beni beklemene şaşırdım. Burada mı yiyelim?” 
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Güneş batmıştı. “Burası iyi,” dedi^ane. Jess, hemen masayı hazırladı. Zane, karşısında en sevdiği insanlardan birinin oturduğunu düşündü. Lezzetli mantıları yerken, Jess’in karşısında oturup, sessizce yemek yemenin keyfini çıkardı. Jess’de huzurluydu. 

“Mmm... Bu nefisti,” dedi Jess ve son lokmasını yuttu. 
Dudağını sildi. Zane’in gözü Jess’in dudaklarına takıldı. “Tarifini Bayan Lopez’den alayım, eve dönünce anneme veririm.” 

“Tamamdır.” Zane, Jess’le ilgili bir sürü şey fark ediyordu. 
Nasıl koktuğunu, gözlüğünü nasıl ittiğini, teninin nasıl bronzlaştığını... Sesinin gırtlaktan ve kısık çıktığını... 

“Zane, iyi misin? Başka bir yerde mi olmak isterdin?” 

“Kusura bakma.” 

“Rica ederim. Sen iyi misin?” 

“İyiyim... Ee... Bugün iyi eğlendin mi?” 

“Eğlenmek mi?” Gülümsedi. “Satış elemanından yardım istedim. Sürekli arkamdaydı. Sonra Arkadaşım Sally’i arayıp fikrini aldım. Olmayan düğünüm baş nedimesiydi.” 

“Burada mı kendisi?” 

Jess güldü. “Elbiselerin resmini mesaj attım. O da karar vermeme yardım etti. Alışverişi pek beceremem.” 

“Ve teknolojinin gücü...” Dylan’ın onu alışverişe götürmesi fikri canını sıkmıştı. Böyle bir şeyin olmasına izin veremezdi. “İyi vakit geçirmene sevindim.” 

“Bundan sonra hep iyi vakit geçirmeyi planlıyorum.” Yüzü aydınlandı. Jess iyileşiyordu ve bu iyiye işaretti. Zane, bu durumdan çok memnundu ama biraz çabuk olmuştu. Kalbi kırılmış bir havası yoktu. Bundan sonra, Jessica Holcomb dünyayı keşfetmeye hazırdı. En azmdan Ay ışığı kumsalını... İçgüdüleri Jess’in kafasında bir şeyler döndüğünü söylüyordu ama öğrenmek istemiyordu. 

“Selam Zane.” Jessica, Dylan’ın partisi için giyinmiş hazırdı. 
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Zane döndü. Keten pantolonu ve beyaz gömleği ile muhteşem görünüyordu. Jess’in yeni halini tepeden tırnağa inceledi. 
İçindeki acıyı bertaraf etmek için birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. 

“Zane?” Jess’in dudakları titredi. Zane’in neyi vardı. “Ne oldu?” 

Zane onu seyrediyordu. “İyiyim.” 

“Bir şey mi yaptım? Elbiseyi beğenmedin mi?” Elbisenin yakasını düşündü. Çok açık değildi. Derli topluydu. Zane yutkundu. 

“Janie’ye benziyorsun:..” dedi. Kendini tutamamıştı. 

“Öyle mi?” Nasıl Janie’ye benzerdi ki? Janie çok güzeldi. 
Şıktı, upuzun saçları vardı... Oh, anlamıştı. Tabii ki Janie’yi andırıyordu. Ne de olsa kardeşiydi. Ama hep Janie’nin gölgesinde kalan bir güzelliği vardı. Gözlüklerini çıkardığından gözleri zümrüt gibi parlıyordu. Yoksa Zane, onu karısının hayaleti mi sanmıştı? Janie gibi güzel olduğunu düşünmüyordu. 
“Mmm. Şey... Bunu bir iltifat olarak alıyorum,” dedi ve silkindi. “Sanırım değiştirsem iyi olacak.” 

“Hiçbir şeyi değiştirmeyeceksin,” dedi Zane. Onu iyi hissettirmeye mi çalışıyordu? Aynaya baktığında kendisi de görüntüsünü çok beğenmişti. Zane; onun neler hissettiğini bilmiyordu. Acı, reddedilme, kızgınlık... Bütün bu duyguları aynı anda yaşıyordu. Gururundan dolayı Zane’e anlatmamıştı. 
Steven’in, kendi arkadaşlarmdan biri ile evlendiğini anlatmaya hazır değildi. 

“Seni üzdüysem özür dilerim. Belli ki beğenmedin. Bu gece gitmek zorunda değilim.” En son istediği şey, Zane’i üzmekti. 
Onun hala Janie’yi sevdiğini biliyordu. Hak da veriyordu. Kız kardeşinin ne kadar özel biri olduğunu ondan iyi kimse anlayamazdı. 

Burada kalmasmı Zane’e borçluydu. Şimdi de onun için çalışıyordu. Bunu unutmamalıydı. İçi sızlıyordu. Bunun ne kadar zor olduğunu Zane anlayamazdı. Giyinip salona indiğinde 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Zane’in onu beğenmesini istemişti, ilendi görüntüsünü değiştirmişti. Bunu yapma nedeni; Steven gibileri artık umursamadığını dünyaya ilan etmekti. Bu salona özgüvenini tazelemeye gelmişti ama Zane’in yüz ifadesi yüreğini burkmuştu. Zane’in ne düşündüğü neden bu kadar önemliydi? Dönüp merdivenlere yöneldi. 

“Kahretsin, Jess. Gitme.” 

Jess dönüp baktı. Zane’in gözleri bulutluydu. Ona kızmış mıydı? Belki de kendisi kızmalıydı. Erkeklerin bir şeyler dikte ettirmesinden bıkmıştı. “Patronumun emri mi?” 

“Lanet, hayır.” Başını arkaya vurdu. “Emir değildi.” 

“Öyleyse neydi?” 

Zane’in gözleri tekrar Jess’in bedeninde gezindi. Gözleri; beğeni, arzu ve sıcaklıkla doldu. O bakıştan Jess’in kemikleri eriyebilirdi. Zane hemen toparlayıp başını salladı. “ Hiçbir şey için benim onayımı almak zorunda değilsin. Aslında, çok güzel görünüyorsun. Beni şaşırttın... Sürprizlerden hoşlanmıyorum.” 

Jess kıpırdayamadı. Kararsız kalmıştı. Zane ona baktı. “Rezilin biriyim,” dedi. 

Jess gülümsememek için kendini zor tuttu. Zane, istediği zaman çok çekici olabiliyordu. “Sarı saç sana çok yakışmış. 
Elbise harika ve sen baş döndürüyorsun.” 

Zane’in iltifatları içine işlemişti. ‘Tamam, Zane. Yeter bu kadar...” Ona karşı duyarlıydı. Belki de onu etkilemek istediğindendi. Belki de onun beğenisini almak istemişti. “Unutalım,” dedi. 

“Partiye gidecek misin?” 

Jess başını salladı. “Evet, hazırım.” 

İlk münakaşalarını etmişlerdi. Çok şükür büyük bir şey değildi. Ama Jess, dik durmuştu ve bu yüzden kendini iyi hissediyordu. Steyen’a âşıkken, hep bir gözü kapalı davranmayı öğrenmişti. Ama bundan böyle yalnızca gerçeklerle yüzleşecekti. 

“Araba kullanabilecek misin?” 
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“Aslında seni kumlarda yürütmeliyim...” 

“Eğer yüzünü güldürecekse, memnuniyetle yaparım." 
“Cazip bir fikir ama o kadar zalim değilim.” 

Zane gülümsedi. Tekrar eski hallerine dönmüşlerdi. Nerede kaldılarsa... 





54 Charlene Sands 


* 


~ ALTINCI BÖLÜM ~ 

ZaNE, kuytu bir yerde sırtını dayamıştı. Batan güneş, dalgaların üstüne vuruyordu. Jessica’nın sarı saçları rüzgârda uçuşuyordu. Daire şeklinde yakılmış ateşin başında duruyordu. 
Çiçekli elbisesi de rüzgârdan nasibini almıştı. Zane, onun uçuşan eteklerinden gözlerini ayıramıyordu. Her uçuşunda içinde bir şeyler titriyordu. 

Jess’in böyle radikal bir değişikliği neden yaptığını çözememişti. Daha önce de çirkin ördek değildi. Kendi haliyle mükemmeldi. Ama bu gece, çok güzel bir kuğuya dönüşmüştü ve Zane, ne düşüneceğini bilememekten korkuyordu. 

Ondan hoşlanıyordu. Hem de çok... Ve onun yaklaşılmaz olduğunu biliyordu. Eski Jess’le baş edebilirdi. Kız kardeşi gibiydi. Ama şimdi, saçlarının ışıltısı, Dylan’la konuşurkenki o kısık kahkahasıyla sanki farklı bir kadındı. Tatlı Jess, baş döndürüyordu ve partideki her erkek bunun farkındaydı. 

Dylan ona seslendi. “Buraya gel de partiye katıl.” 

Lanet olsun. Bütün gece kuytuda kalamazdı. Jess’le ilgili düşüncelerini rafa kaldırıp onlara katılmalıydı. “Kumsaldaki tek münzevinin Adams olduğunu düşünüyordum.” 
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Adams Chase yan komşularıydı. Kumsaldaki çoğu evin mimarıydı ve pek ortalarda görünmezdi. En iyi mimarlık dergilerinde başarısıyla yer almıştı. Ama kendisi değil, yaptığı işler¬ le konuşuluyordu. Onun dikkat çekmeyi sevmediğini öğrenmişti. 

“Senin kadar dikkat çekmeye alışkın biri, onu anlayamaz,” dedi Zane, Dylan’ın şaka kaldırdığını biliyordu. 

Dylan, Jess’in elini tuttu. “Üstüme geliyorlar Jess, birinin desteğine ihtiyacım var.” 

Jess kıkırdaması, Zane’in içine işledi. Jess’in elindeki içki¬ ye baktı. Jess, Dylan’dan hafifçe uzaklaştı. Bu hareketini kimse anlayamazdı ama Zane, sürekli onu izlediği için anlamıştı. “Sizi kendi halinize bırakıyorum çocuklar,” dedi Jess. 

Dylan elini kalbinin üstüne koydu. “Kalbimi kırıyorsun, Jess.” 

Adams’ın gözleri Jess’in giydiği elbiseden hafifçe görünen göğüs çatalına kaydı. Bu gece muhteşem görünüyordu ve Zane, ondan gözlerini ayıramıyordu. Onunla flört etmeye çalışan erkekleri suçlamıyordu ama her bakışlarında kanı çekiliyordu. 

“Çok zeki bir kadınsın, Jessica,” dedi Adams. 

“En zekisi... Bu gece benimle gelecek,” dedi Zane. 

Bütün gözler ona döndü. Herkesi şaşırttığı gibi, kendisi de şaşırmıştı. Dylan’a baktı. Dylan, anlamış gibi onu süzüyordu. 
“O misafirim... Ve...” 

“Zane’in ne demeye çalıştığını anladım,” dedi Jess. “Zor zamanlar geçiriyorum. Nişandan ayrıldım. O da beni korumaya aldı.” Ateşin etrafındaki insanlara baktı. “Sizlerden korunmaya ihtiyacım olduğundan değil... Hepiniz çok nazik ve iyisiniz.” 

Öylelerdi. Zane, hiç hakkı olmadığı halde karıştığı ve Jess’i kötü duruma düşürdüğü için kendini kötü hissetti. “Ama kararımı verdim. Hepinizi tanımayı çok istiyorum.” 

“Akıllı kadınsın,” dedi Dylan ve Zane’e anlayışla baktı. 
“Zane’in de anlayacağından eminiz.” 
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Zane ağzını kapattı. Yeterince konuşmuştu. Jess’in onun hareketinden memnun olmadığını anlamıştı. Onun bu büyük ağabey tavırlarının, Jess’i sıkmaya başladığı belliydi. Dylan, Jess’e evini gezdirmek istediğinde ses çıkarmamalıydı. Güneyli bir kadın rolünü oynayacak olan bir aktris, Jess’i güneylilerin adetleri ile ilgili sorguluyordu. 

“Bir biraya ihtiyacm var gibi,” dedi Zane ve birayı Adams’a uzattı. 

“Aklımı okudun,” deyip gülümsedi Adams. Pek gülümseyen biri değildi. “Restoran nasıl gidiyor?” 

Zane, Adams’dan restoranla ilgili birkaç fikir almıştı, “genel hatları ortaya çıktı. Birkaç ay içinde açarız.” 

“Her şeyin yolunda gittiğine sevindim,” dedi Adams. 

Zane başını saldı. Geçen yıl Reno’daki restoranı açarken arkadaşı Casey’le çalışmıştı. Ama Casey buralara kadar gelemeyeceğinden, Adams’ın önerdiği bir başka kişiyle anlaşmıştı. 

Adams birasını yudumladı. “Jessica tatlı bir kıza benziyor. 
Seninle dolaylı olarak akraba oluyormuş...” 

Dolaylı? Doğruydu ama yine de Jess’in böyle yansıtması dokunmuştu. Gerçi bu gerçek aynı zamanda rahatlatıcıydı. 
“Evet, baldızım olur. Bir süreliğine bana kalmaya geldi.” 

“Seninle... Bunu belirtmiştin,” dedi Adams, dudağı kıvrıldı. “Ya ona kapılmışsın ya da büyük ağabey takıntısından muzdaripsin.” 

Zane, Jess’e baktı. Dylan’a çok benzeyen bir adamla konuşuyordu. “O da kim?” 

Adams’da döndü. “Dylan’ın arkadaşı ve dublörü Roy.” 

Roy ve Jessica, kalabalıktan uzaklaşmış konuşuyorlardı. 
Zane bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Ama Jess, çekip alamazdı. 

“Ee... Hangisi?” Adams sordu. 

“Ne hangisi?” Sordu Zane. Jess’in Roy’la gülmesini izliyordu. 
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“Büyük ağabeyi mi oynuyorsun? Çünkü öyle değilse, oyunu kaçırıyorsun komşu... Yoksa sen durumunu anlayıncaya kadar, çok özel bir şeyi kaçıracaksın...” 

Zane, Adams’a dik dik baktı. Ne konuştuğunu bilmiyordu. 
Janie’yi ne kadar sevdiğini nereden bilecekti? lanie’den sonra acısını anlatan bir şarkı yazmak istemişti ama sözcükleri bulamamıştı. “Zaten kaybettiğim...” 

Adams başını salladı. “Geçmişten bahsetmiyorum, Zane. 
Gelecekten bahsediyorum.” 

“Evinden doğru düzgün çıkmayan adam mı konuşuyor?” 

Adams güldü. “Bak buraya geldim ama değil mi?” 

“Ya... Şaşırdım. Neden geldin?” 

Adams silkindi. “Bir sanatçı evimi, boyuyor ve o süre zarfında Dylan’da kalıyorum. En azmdan Jessica gibi tatlı biriyle tanıştım.” 

“Nezaketin için teşekkürler, Adams.” 

Burnuna çilek kokusu geldi. Jess’i görmeden de yaklaştığını anlamıştı. Onun kokusunu tanıyordu. Ne zaman o kokuyu alsa, içi ürperiyordu. “Sadece doğruyu söylüyorum.” 

“Selam,” dedi Jess. Zane, onun özellikle mi uzak durduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama şimdi yanına geldiği için memnundu. 

“Eğleniyor musun?” 

“Evet. Harika insanlarla tanıştım. Dylan, iyi ki davet etmiş. 
Seni ihmal ettiysem, af edersin.” 

Zane birasını yudumladı. “Ben de Adams’ı eğlendiriyordum.” 

Jess, Adams’a baktı. “Sanki kendisi parti hastasıymış gibi...” dedi Adams. Zane yutkundu. Jess, olmasaydı, kendisi de bu partiye gelmezdi. “Hadi Jess, yemek servisi başladı. Tavuk ızgara alayım.” 

“Adams sende bize katılıyor musun?” 

Adams başını salladı. “Sonra masa da görüşürüz.” 
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Zane’le yürürlerken, Zane, Adams*ın partilere pek katılmadığını belirtti. Jess, nedenini sordu. 

“Bilmiyorum. Evi ondan aldığımda tanıştık. Ama yalnız biri olduğunu anladım. Belki de bu yüzden yanıma geldi.” 

“Bana karşı çok kibar,” dedi Jess. Zane’de aynı fikirdeydi. 
Bakışları, Jess’in göğsüne kaydı. Teni krem gibi yumuşacık görünüyordu. Tanrı yardımcısı olsun, çok davetkârdı. O yeşil gözler, o sarı saçlar, yüreğini sızlatıyordu. “Beraber yürüdüğünüzü gördüm.” 

“Ona tasarımlarını sordum. Mimari hep ilgimi çekmiştir.” 

“Ya, bu yüzden seninle sohbet etmiştir. İşinden bahsetmeye bayılır da...” Çok şükür Jess, onun sesindeki alayı anlamamıştı. 

Partide biraz uzun kaldılar. Zane biraz fazla içmişti. Jess, onu arabaya bindirirken zorlandı. Belli ki, Zane onu fazla içmemesi için uyarırken, kendini tutmayı başaramamıştı. Arabadan indirirken, “Bana yaslan,” dedi. 

“Memnuniyetle tatlım.” Zane kolunu Jess’in omzuna attı. 
Neredeyse onu kucağına çekiyordu. 

“Zane!” 

Zane güldü. Jess onu arabaya oturtmayı başardı. “Çok güzelsin.” 

Jess gözlerini devirdi. Duymazdan geldi. Koltuk değneğini uzattı. “Lütfen, dikkatini ver,” dedi. 

Belki de Dylan’ın onları eve bırakma teklifini kabul etmeliydi. Ama Zane istememişti. Şimdi kendisi yapmak zorundaydı. “Zane, bana dayan. Düşmemeye çalış.” 

Zane başını salladı. Jess onu belinden tuttu. “Yavaş...” 

Zane durumdan memnun gibiydi. Jess yavaşça adım attı. 
Zane’in vücudu ona dayanmış, garajdan çıktılar. Zane’i yatağına götürdüğünde, Jess yorgun düşmüştü. “Şimdi seni bırakıyorum.” 
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“Bırakma,” dedi Zane. 

“Neden? Başm mı dönüyor?” 

Zane onu daha sıkı tuttu. Jess, onun sıcaklığını hissediyordu. Zane’in gözlerine baktı. O baygın hali kalmamıştı. “Yo, çok iyi hissediyorum çünkü yanımdasın. Çünkü seni kafamdan atamıyorum.” 

Jess’i yanına çekti. Ay ışığı içeriyi aydınlatıyor, siluetleri cama vuruyordu. İki yaralı gönül, kaybettiklerini arıyordu. Bu yüzden mi birbirlerine çekiliyorlardı? “Sarhoş musun?” 

“Artık değilim,” dedi Zane ve Jess’in saçlarını hafifçe yana itti. Yavaşça boynunu öptü. Jess’in teni ürperdi. 

“Çabuk ayıktın,” diye fısıldadı Jess, zorlukla konuşmuştu. 
Zane’in dudaklarını teninde hissetmek, cennete gitmek gibiydi. 

“Bir şeyi istediğimde anlarım.” Dudaklarının hareketi baş döndürüyordu. Jess, başmı yana eğdi. 

“Ne... Ne istiyorsun?” 

Zane, Jess’in çenesini tutup çevirdi. Dudakları, Jess’in dudakları üstündeydi. Jess’in beyninde patlayan havai fişekleri, aşağılara doğru iniyor gibiydi. Zane’in boynuna kollarını doladı ve öpüşüne karşılık vermeye başladı. Zane, tam bir erkek gibi kokuyordu. Meme uçları sertleşti. 

“Seni durmadan öpmek istiyorum,” dedi Zane. Sesi boğuktu. “Vücuduna dokunmak ve senin de bana dokunmanı hissetmek istiyorum. Sana ihtiyacım var. Çok çok ihtiyacım var, sevgilim...” 

Oh, vay... Jess, hissettiği fiziksel çekime kendini kaptırdı. 
Aralarındaki bu çekime direnemedi. Zane’de ona reddetmesi için fırsat tanımadı. Bandajlı sol eliyle, gömlek düğmesini açmaya başladı. Yapamayınca Jess yardım etti. 

Gömlek düğmesi açılınca, kaslı ve bronz göğsü ortaya çıktı. 
Jess, ona dokunmak ve elini Zane’in istediği yere koymak için yanıyordu. İçini çekerek avucunu Zane’in tenine koydu. Parmak uçlarıyla göğüs tüylerini ve kaslarını okşadı. 
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Zane’in inleme sesi odada çmladı.*Jess, sesin kimden çıktığını anlamadı ama Zane’in gözlerine bakınca, o yoğun arzuyu gördü. Zane tutkuyla yanıyordu. Soluğu kesik kesik çıkıyordu ve o tutku Jess’i de sarıyordu. “Yapamayız,” dedi Jess yumuşak bir sesle... 

Bunu söylemeliydi. Janie yüzünden, Steven yüzünden... 
Zane ve kendisi toparlanma sürecindeydi ve ikisi de sağlam bir ruh halinde değildi. Ama her ikisinin de aralarındaki bu inanılmaz çekime direnecek güçleri yoktu. Belki de ihtiyaçları olan buydu. Bir gece. 

Zane’in dudakları tekrar dudaklarına kapandı ve Jess’i belinden tutarak üstüne yatırdı. Jess, yanıtı bulmuştu. Yapabilirlerdi. 

Sağlam eliyle, Jess’in yanağmı tuttu. Gözleri Jess’in gözlerindeydi. “Sorgulama bunu, Jess. Şu anda senin de istediğin bu...” 

Bu geleceğini planlamayan ve bazen olayları akışma bırakmanın daha iyi olduğunu söyleyen Zane’di. Jess’in ise gelecekte ne olacağma dair en ufak bir fikri bile yoktu. Ama bu gece ne istediğini biliyordu. Nasıl bilmezdi ki? Göğüsleri, Zane’in bedeninde eziliyor, vücudu beklentiyle titriyordu. 
Zane, iyi ve dürüst bir adamdı ve bir günah kadar seksiydi ve ablasının... Düşünmedi. Yeterdi. Sonra düşünürdü. “İstediğim bu...” 

Zane gülümsedi ve tekrar Jess’i öptü. Dudakları yumuşaktı ve ona yavaşça zevk veriyordu. Jess’in elbisesinin askılarını itti. Göğüsleri ortaya çıkmıştı. Zane, Jess’in duyarlı teninde ellerini gezdirdi. Sanki kendi elleri için yaratılmıştı. 

Jess inledi. Gözlerini kapatmış, her anın tadını çıkarıyordu. 
“Çok güzel bir vücudun var, sevgilim,” dedi Zane ve dudaklarını Jess’in memesine kapattı. Dili, meme ucunda geziniyordu. 
Öteki meye geçti ve biraz daha sertçe öpmeye başladı. Jess’in kamına doğru inanılmaz bir zevk dalgası yayılıyordu. 

Zane kalçasını ona bastırdı. “Soyun, Jess.” 




Aşk Şarkısı 61 


Jess elbisesini çıkardı. Yavaşça Zane’in üstüne oturdu. Külotu dışında çıplaktı. “Bundan emin misin?” diye sordu Zane, arzudan kısılmış bir sesle, kaşı çatılmıştı. Jess’e kaçması için olanak tanıyordu ama Jess, o noktayı aşmıştı. Vücudu, Zane’in dokunuşları ve nabız giden erkekliğiyle sarhoş haldeydi. Fazlasını, hepsini istiyordu. O yeni Jess’di. “Eminim, Zane.” 

Zane rahatlamış gibi soluğunu bıraktı. Hala biraz tutuktu ama Jess, kendi kendine düşünmemesi gerektiğini söyleyip duruyordu. Yeni Jess düşünen değil, yapandı. Zane’in dudaklarına eğildi. Duyarlı memeleri, Zane’in göğsüne değiyordu. 
Zane yay gibi gerildi. “Oh, bebeğim.” Jess gülümsedi ve dilini Zane’in diline doladı. Zane’in dokunuşları başını döndürüyordu. Neredeyse hazırdı. Zane’in fermuarına uzandı. 

“Hayır,” dedi Zane. Jess’i yatıp, üzerine eğildi. “Sol elimle yapacağım bazı şeyler var.” 

Jess gülümsedi. Zane elini Jess’in külotunun içine kaydırdı. 
Onu avuçladı. Jess inleyince onu öptü. Parmakları hareket ediyordu. Jess’in bedeni gerildi, Zane acımasızca okşamalarına devam ediyordu. “Zane,” diyerek çığlık attı. Çok çabuk doruğa ulaşmıştı. Soluğu kesilmişti. O sıcaklığın içinde kaybolmuştu. 
Zane, onu sabırla kucakladı ve kendine gelmesini bekledi. 

“Yatağın yanındaki çekmeceyi aç sevgilim. Arkalarda olmalı, çok uzun zaman oldu,” dedi Zane, yumuşak bir sesle... 
Birkaç saniye sonra Jess’in yardımıyla korunmuştu. Zane’in gözlerinde gördüğü arzudan Jess’in başı dönmüştü. Yalnızca arzu değildi fazlası vardı. Bu geceyi hatırladığında hep bu anın güzelliğini de anımsayacaktı. Birleşmişlerdi. Sanki hep öyleydiler. Evrenin bütün güçleri onu bu adama bağlıyordu. “Hazır mısın?” Sordu Zane. 

Jess başını sallarken, sol ayağını Zane’in beline doladı. 
Zane’in iki eli belindeydi ve onu aşağıya inmesi için teşvik ediyordu. Jess onun istediğini yaptı ve Zane onu küçük küçük öperken, Jess’i tam üstüne yerleştirdi. Jess içgüdüsel olarak 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yükseldi. Zane onu aşağıya çekti. Jess gözlerini kapayıp, onu içine aldı. “Çok güzel,” diyordu Zane ve Jess’i doldurdu. 

Beraberce hareket ettiler. Ritmi Zane veriyordu. Jess’in kalbi hızla atıyordu. Tamamen Zane’deydi ve verebileceği her şeyi sunuyordu. Bir sevgiliden beklediği her şeye Zane sahipti. 
Öpücükleri onu delirtiyordu. Tek eliyle bile, daha önce beraber olduğu bütün erkeklerden daha iyiydi. Bedenini nazik öpüşlerle keşfediyor ve uyumlu dokunuşlarla Jess’i taçlandırıyordu. Hem vahşi, hem nazikti. Hem tatlı, hem maharetliydi. Son bir kez bastırdığında, artık kendini tutamadığı belliydi. Jess’in boşalması şaşırtıcı ve inanılmaz tatmin ediciydi. “Vay,” diyerek inledi. Kendini yatağa bıraktı. 

“Ya, bebeğim. Vay...” Zane soluğunu bıraktı. Ne kadar zevk aldığı belliydi. Jess üzgün değildi. Pişmanlığı yoktu. 
Zane’in odasına girdiği andan itibaren düşünmeyi kesmişti. 
Şimdi değildi. 

Zane kollarıyla onu sardı ve derin bir uykuya daldı. Jess, gözünü kapayıp o emniyet hissinin ve huzurun tadını çıkardı. 

Zane gözlerini açıp tavana baktı. Tavan deseninin ilk kez farkına varıyordu. Eski evinde, tavan ahşaptı. Çam ve meşe kokuyordu. Evi özlemişti. Ama nasıl şikâyet edebilirdi ki? 
Zenginlerin cennetinde yaşıyordu. Pastel renkli bir kumsalda, güzel insanlarla çevriliydi. 

Jess’in yanında olmadığını anlamak için yatağa bakması gerekmiyordu Onun çıktığını duymuştu. Onu durdurabilir ve tekrar yatağa çekebilirdi. Öyle yapsaydı, Jess şimdi yanında olurdu. Tatlı Jess... Seksi Jess... Soluğu kesildi. Hala dün gecenin etkisi altındaydı. Alkol, yumuşacık bir kadın... Bütün geceyi tekrar akimdan geçirdi. Yataktan doğruldu ve koltuk değneklerine sarıldı. Külotu ayağmdaydı, salona yöneldi. Jess’i seksi şortu ve bol bluzuyla denizi seyrederken buldu. Şafak 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yeni sökmüştü. Kumsal, martılar dışında boştu. Dalgalar hafifçe kıyıya vurdu. Günün en güzel saatiydi. 

Altın saçlı misafiriyle çok daha güzel olmuştu. Mümkün olduğu kadar sessizce ona doğru yürüdü. Jess dalmıştı, onun yaklaştığını fark etmedi. Zane koltuk değneklerini duvara yasladı ve terasın parmaklıklarına tutunarak Jess’i kucağına hapsetti. 

Jess’in sırtı, Zane’in göğsündeydi. Saçları uçuşurken, Zane onun boynunu öpüyordu. Müthiş bir seks yaşamış bir kadın gibi kokuyordu. Tatmin olmuş ve sevilmiş bir kadın... "Günaydın, Jess.” 

"Hımm...” 

"Yataktan çıkmamış olmanı ve orada olmamızı dilerdim.” 

Jess ona yaslandı. "Ne yaptığımızı bilemiyorum,” dedi. 

"İyileşmek için birbirimize yardım ediyoruz belki de...” 
dedi Zane ve Jess’in kulağının arkasını öptü. “Bütün bildiğim, uzun zamandır kendimi bu kadar canlı hissetmediğimdir. Senin sayende...” 

“Çünkü ben sana... Hatırlatıyorum...” 

"Evi...” Zane, onun, ölmüş karısı yerine konulduğunu düşünmesini istemiyordu. Öyle olduğunu düşünmüyordu. Jess’in dün geceki değişmiş halini görmek, onu etkilemişti. Janie’ye çok benzemişti ama Jess'in buna inanmasını istemiyordu. "Ondan çok daha fazlası... Bana hayatımın güzel yanlarını hatırlatıyorsun.” 

"Beckon’ı fazla romantize ediyorsun. Hiç öyle bir yer değ‘1-” 

Bir bakıma ikisi de aynı durumdaydı. Jess’in kalbi kırık, Zane’in ise bir sürü unutamadığı anısı olduğu için Beckon’a gidemiyorlardı. Zane, Janie’nin ölümünden kendini sorumlü tutuyordu. “Haklısın,” dedi Zane. Jess’i kazanmak istediği için böyle düşünmüyordu. 

"Dün gece için pişman değilim. Sadece alçı nedeniyle...” 

Jess döndü. "Hiç mi yok, Zane? Bir tane bile mi?” 
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Zane gözlerini kırpıştırdı. Bu Jess l^in önemliydi. “Hayır.” 

Şüpheleri vardı. Yoğun bir ilişkiye hazır değildi. Bir ilişkiye girme düşüncesi onu ürkütüyordu. Belki de asla hazır olmayacaktı. tki yıldır, gelecekle ilgili düşünceleri bırakmış anı yaşamaya başlamıştı. Böyle daha iyiydi. “Sen pişman mısın?” 

Jess çenesini kaldırdı. “Pişmanlık doğru kelime değil. Sanırım haklısın. Birbirimize ihtiyacımız vardı.” 

“Buna bir isim koymak zorunda değiliz. Sadece oldu.” Bir daha olmasını istiyordu ama buna yalnız kendisi karar veremezdi. 

“Peki, bu bizi nereye götürecek?” 

Saçları uçuşuyordu. Yüzü tap tazeydi. Zane’in nabzı hızlandı. “Önce,” dedi ve eğildi. “Sabah öpücüğü vereceğim.” 
Uzun uzun öptü. Jess, hafifçe inliyordu. Zane onu akşama kadar öpebilirdi. “Eğer bir şeyler hazırlarsan kahvaltı edebiliriz. 
Bayan Lopez pazarları izinlidir. Nasıl istersen öyle davran, Jess. Baskı yok...” 

Janie’nin kız kardeşi ile seks yapmıştı. Şu anda kendine işkence ediyor olmalıydı ama öyle hissetmiyordu. Nedenini bilemiyordu. Neden Jess’le olmak ona kötü hissettireceğine, tam tersini yaşıyordu. Ona tek verebileceği güçlü kollarıydı. Onu ikna etmeye çalışamazdı. Bu Jess’e haksızlık olurdu ama onu istediğini biliyordu. 

‘Tamam, Zane,” dedi ve gülümsedi. Koltuk değneklerini Zane’e uzattı. “Kahvaltı yarım saat sonra hazır olur,” dedi. 

Zane, Jess’in yürüyüşü ve kıvrımlarını seyretti. Kendini tamamıyla kaptırmıştı. Bundan sonra Ay ışığı 211 adresindeki hayat çok kolay olmayacaktı. 
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~ YEDİNCİ BÖLÜM ~ 

ZaNE’İN Los Angeles’de düşüşünden iki buçuk ay sonra, doktordan iyi bir rapor aldı. Ayağı iyileşmişti, eli biraz daha zaman alacaktı. Jess’de en az onun kadar rahatlamıştı. Zane, fizik tedaviden sonra eskisi kadar iyi olacaktı. Jess’in de görevleri daha profesyonel bir hal alacaktı. İşine yoğunlaşabilir ve iki gün önce onunla seviştiğini unutabilirdi. 

Zane’e âşık olmak, aptalca bir hareketti çünkü Zane hala Janie’yi seviyordu. Bunun tersine inanmıyordu. Kız kardeşine benzediği için o kadar yoğun bir şey yaşamadıklarını nasıl düşünebilirdi? “Canım kutlama yapmak istiyor,” dedi Zane. 

“İnanırım ama daha dans edemezsin. Fizik tedaviden sonra...” 

“İyiyim. Kendi botlarımı giymek bile çok güzel bir duygu...” 

Jess, onun yılan derisi botlarına baktı. “Kumsalda yaşadığını biliyorsun değil mi? Sandallar giymen gerek...” 

Zane güldü. “Sen de öyle ama epeydir topuklu takunyalarlasın.” 
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Doğruydu. Yeni Jess, sabah yürümüşleri hariç hep topuklu ayakkabılarla geziyordu. 

“Yumuşak botlarla daha mutlu olacağını kabul et. Aldırdığımdan değil çünkü topuklularla çok seksisin.” 

İltifat Jess’in içini açtı. Belli etmemek için gözlüklerini indirdi. 

Zane gülümsedi. Bu gün çok mutluydu. Geçen Pazar, Jess Dylan’m evine film izlemeye gittiği günkü gibi asık suratlı değildi. Zaten istediğim yap dememiş miydi? O da Dylan’a film izlemeye gitmişti. Evet, bir gece önce seks yapmışlardı ve harikaydı. Dylan'dan etkilenmeyeceğini biliyor olmalıydı. 
Dylan'a söz verdiği için gitmişti ve biraz uzaklaşmaya ihtiyacı vardı ama Dylan’a gittiğinde sürekli yanlış yapıp yapmadığmı düşünmüştü. 

“Ne yapmak istediğimi biliyorsun,” dedi Zane. 

“Sormaya korkuyorum.” 

“Suya girmek istiyorum. Okyanusa, bu gece yemekten sonra...” 

“Bilmem ki Zane. Bence zorlama. Daha...” 

“Gireceğim Jess,” dedi Zane inatla, “Yeterince durdum.” 

Arabayı garaja soktu. “Ben akşam olmayacağım da. 

“Yine mi alış veriş?” 

Rahatlıkla yalan söyleyebilirdi ama ona yalan söyleyemezdi. “Komşuya davetliyim.” 

Zane dudaklarını sıktı. “Dylan mı?” 

“Adams Chase. O gece bana evdeki sanat eserlerinden bahsediyordu ve ben de görmek istediğimi söyledim. O da davet etti.” Aslmda şaşırmıştı çünkü Zane, Adams’ın pek kimseyle konuşmadığını söylemişti. 

“Adams, kibar adam. 

“Öyle değil mi?” 

Zane homurdandı. “Deha ama şahsi hayatını bilmiyorum.” 

“Ben de şahsen onu tanımak istemiyorum zaten. Sadece meraktan gidiyorum.” İkisi de aralarında geçenleri dile getiriniyorlardı ama Jess, Zane’in yanında olmayı tercih ederdi. 
Ama onunla seviştikten sonra, ayrı vakit geçirmeleri daha akıllıcaydı. 

Zane’e çok değer veriyordu. Onun tanıştığı bütün erkeklerden daha muhteşem ve çekici olduğunu düşünüyordu. Ama tekrar aptallık etmeyecekti. Onunla seks yaptığı için altında bir anlam aramayacaktı. Bu da iyileşmenin bir parçasıydı. Zane öyle demişti. 

“Sen de gelirsen, Adatns bir şey demez, sanırım.” 

Zane kapıyı tuttu. “Ben gördüm Jess, sen git," dedi. 

Jess yorum yapmadı. Zane kapıyı açtı, Jess hemen onun yanına koştu. “Bana yaslan, ben buradayım.” 

“Kendim yaparım.” 

Jess çekildi. Zane yavaşça eve yürüdü. Jess’in omuzları düştü. Zane’in ona ihtiyaç duymasını istiyordu. Ya da sadece Zane’le olmak istiyordu. İkisi de seçenek değildi. Kim bilir Mariah ne zaman gelecekti? İlk kez kısa zamanda gelmesini diledi. 

Zane parmaklıklara dayanmış iki ayağının üzerinde durmanın keyfini sürerken, Jess el sallayarak geçti. “Çok uzun kalmam. ” 

Kısık sesi Zane’in içine işledi. Onun sesindeki tınıyı kız kardeşininkinden ayırabiliyordu. Jess, bir elinde topuklu sandaletlerini diğer elinde Adams’ın evine gidebilmek için feneri tutuyordu. Yüz metre ilerideydi. Sarı saçları, diz üstü beyaz elbisesinin beline geliyordu. Her erkeğin başını döndürecek kadar müthiş görünüyordu. 

Zane elini salladı. Arkasından onu seyretti. Jess sanki Zane’in ona kal demesini ister gibi bakmıştı. Zane istemişti. 
Jess etrafında olduğu zaman, bedeni yarı uyarılmış halde geziyordu ama kendini tutuyordu. Onun başka bir erkeğin evine gitmesini izin vermişti. 

Aptal mıydı, yoksa Jess’in hatırına böyle mi davranıyordu? 
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Cep telefonu çaldı. Yanıtladı. “Selâm Zane, ben Mae. 

Jess’in annesiydi. “Selam Mae, ne güzel sürpriz.” 

“Umarım. Bu günlerde nasılsın Zane?” 

“Daha iyi... İyileşiyorum. Sen nasılsın?” 

“İyiyim de, Jess’den üç gündür haber alamayınca endişelendim. Beni her gün arardı. Ona ulaşamadım ve bugün ki telefonumu açmadı. Telefonunda veya onda bir sorun yok değil mi?” 

“Çok iyi olduğundan emin olabilirsin.” 

“Rahatladım. Ona haberi verdikten sonra çok üzüldü. Geçtiğimiz ay çok şey yaşadı. Steven’la asla mutlu olmazdı.” 

Steven? Adamm adını duymak bile yumruklarını sıkmasına neden oldu. “Ne haberi, Mae?” 

“Kızımdan saklayamazdım. Benden duymalıydı. Akim alıyor mu, nedimesi Judy, Steven’la evlenmek için kaçtı. Neredeyse ailemizden biriydi. Hele Steven? Onu tanıdığımı sanırdım. Kızımı bu kadar üzdükleri için ikisini de lanetliyorum.” 

Zane yumruğunu sıktı. O rezil herife haddini bildirmek isterdi. Bir de utanmadan, Jess’in arkadaşıyla mı kaçmıştı? Birden durdu. “Mae, Jess’e ne zaman bu konudan bahsettin?” 

“Perşembeydi herhalde... Berbere gitmiştim. Orada duydum, saçımın yapılmasını bile beklemedim. Ama Jess’e söylediğimde tavrı beni şaşırttı. Sakin karşıladı. Şokta herhalde... 
Sen bir şey fark ettin mi?” 

Şimdi ondaki değişimin nedenini anlıyordu. Saçını boyatmış, gözlüklerini atmıştı. İsyan mıydı? Yoksa vurdumduymazlık mı yapıyordu? Yo, o güvendiği insanlar tarafından aldatılmış biriydi. Onun nasıl hissedeceğini anlıyordu. 

Ne yapmıştı? Jess, parti gecesi gelmiş, o da en olmayacak şeyi yaparak ona Janie’ye benzediğini söylemişti. Üstelik onaylamaz bir sesle... Bencil davranmıştı. Davranışının onu ne kadar kırdığını şimdi anlıyordu. Oysa onu görünce beğenmişti ama bedeninin verdiği tepkiyi nasıl kontrol edeceğini bilememişti. Jess, neredeyse o yüzden partiye gitmiyordu. Kıskanmıştı çünkü ona sahip olamazdı ama başka bir erkeğin ona beğeniyle bakmasını da istememişti. 

“Zane, Jess’de son zamanlarda bir fark gördün mü?” 

Zane yanıtladı. “Meşguldü Mae. Burada birkaç arkadaş edindi. Şu anda komşularımdan birinde... Geldiğinde aradığını söylerim.” 

“Senin yanmda kalışının ona iyi geleceğini biliyordum.” 

Zane yüzünü buruşturdu. Mae’nin kızını yatağa atmıştı. Hala da atmak istiyordu. Kendini anlayamıyordu. Tek bildiği Jess’in içine işlediğiydi. Ondan hoşlanması yanlış gelmiyordu. 

“Ne kadar teşekkür etsem azdır. Kızlarımı sevdiğimi bilirsin.” 

Mae’nin sözü içine dokundu. Janie’yi hala yaşıyormuş gibi sevmekten vazgeçmemişti. “Biliyorum.” 

“Vaktin varsa, senin de hatırını sorayım. Nasıl gidiyor?” 

“Var. Restoran işleri ile uğraşıyorum ve...” 

Mae ile yarım saat konuştuktan sonra telefonu kapadı. Gitarını aldı ve bir süre elini alıştırdı. Kafasında kelimeler dönüyordu. Parmakları tembelleşmişti ama o üstüne gitti. Jess’i düşünmek dikkatini dağıtıyordu. Onu düşünmeden edemiyordu. 
Onu korumak isterken, arzuluyordu da... Onun için üzülmesi, ondan uzak durmasına yetmiyordu. Kafası karışmıştı. Ancak okyanus iyi gelecekti. Bir dakika sonra mayosunu giyip denize girdi ve yüzmeye başladı. 

Adams’la hoş bir akşam geçirdikten sonra çıktı. Adams ona eşlik etmek istediyse de, kendi başına yürümek istediğini söyleyerek onu ikna etti. Serin kumlar ayaklarının altında eziliyordu. 

Eve girdiğinde sessizlikle karşılaştı. “Zane? Neredesin?” 
Ses gelmeyince odasına baktı. Zane yoktu. Yüzmeye gitmiş olmalıydı. Endişelenmeye başladı. Ya başma bir şey gelirse... 
Hızla odasına gidip bikinisini giydi. Teksas’tan getirdiği mayoyu, her şey gibi eski Jess’ten kurtulmak için atmıştı. Üzerine tişörtünü geçirdi. Şanslıysa, Zane’i ona doğru gelirken görebilirdi. Onda o şans ne arardı? 

Zane’in havlusu plajdaydı. Gözleriyle Zane’i aramaya başladı. “Zane! Zane!” fenerini suya uzattı ama bir şey göremedi. 
Kaliforniya’ya gelmeden önce hiç okyanusta yüzmemişti. Okyanus akıntıları yüzünden; Zane’in evinin önünden yüzmeye başlayıp, kendini başka yerde bulabilirdi. Birden gözüne bir şey ilişti. Orada biri vardı. El fenerini uzattı. “Zane!” Bağırdı. 

Zane duymamıştı. O hareketi gördüğü yeri unutmamıştı. 
Vakit kaybetmeden suya atladı. Akıntıyla savaşarak yüzmeye başladı. Hayatının en hızlı yüzüşünü yapıyordu. Neredeyse varmıştı. Birden kulaklarındaki uğultuyla döndü. Koca bir dalga ona doğru geliyordu. Kendini ayarlayamadan havaya yükseldi ve hızla suya düştü. Nefesi kesildi. Saniyeler sonra birinin onu tuttuğunu hissetti. 

“Jess.” Zane. Onun için gelmişti. Nasıl olmuştu? Nefes almaya çalışıyordu. Zane, onu taşıyarak sahile çıkardı. Yavaşça kuma yatırdı. Kumlar sırtına batıyordu ama çok şükür Zane, emniyetteydi. Zane nefes nefese yanma çöktü. “Beni korkuttun.” Saçını kenara itti. Gözleri şefkatle ve ilgiyle bakıyordu. 
“İyi misin?” 

Jess Başını salladı. “İyiyim. Dalga yüzünden...” 

“Neredeyse boğuluyordun, hayatım. Ne yapmaya çalışıyordun?” 

Jess derin bir nefes aldı. “Seni kurtarmak istedim. Başmm suyun altına indiğini görmüştüm.” 

Zane’in ğözleri öyle bir sıcaklıkla bakıyordu ki, Jess ısındığını hissetti. Elleri yüzünü okşuyordu. “Boğulduğumu düşün¬ dün ve beni kurtarmak için kendi hayatını riske attın, öyle mi?” 

Jess başmı salladı. “O ben değildim. Ben hemen çıktım. 
Muhtemelen foklardı. Karanlıkta insan zannetmiş olabilirsin.” 

“Öyleyse... Sen beni nasıl buldun?” 








Aşk Şarkısı 71 


“Yüzmeden sonra, yürüyüşe çıktım. Çok şükür ki, bana seslendiğini duydum. Nerde olduğunu hemen anladım.” Jess’in kollarını ve bacaklarını ovalamaya başladı. Üşümesine rağmen, bedeni o dokunuşlarla uyanıyordu. Vücudu ısınmaya başladı. 
Zane’in gözleri dudaklarına takılıydı. 

“Çok iyi geldi,” dedi. 

“Bir de bana sor.” Avuçları Jess’in vücudunda geziniyordu. 
Jess, tuhaf hisler içerisindeydi. Teşekkür etti ve Zane’in omuzlarına uzandı. Zane’in gözleri ışıldıyordu. Jess kollarını onun boynuna doladı. Onu çekmesine gerek kalmadan dudakları yakınlaştı. 

Delilikti bu... Ay ışığı altında kumsaldaydılar. “Teşekkürün nedenini sorardım ama bekleyebilir çünkü beni öpecek gibisin.” 

Jess, onu kendine çekti. Parmaklarını ıslak saçlarına geçirdi. Oh... Sıcak, davetkâr ve tuzluydu. Titredi. Dudaklarını açtı. 
Zane, dilini de katarak yakıcı bir şekilde öptü. “Zane,” diye fısıldadı. 

“Seni eve götürmeliyim.” Sözünü bitirmek zorunda değildi. 
Jess anlamıştı. “Yürüyebilir misin? Demek ki hep birbirimize dayanmamız gerekecek...” Onu yavaşça kaldırdı. Harika hissediyordu. 

“Aslında çok iyi hissediyorum.” 

“Memnun oldum,” dedi Zane ve kulağmı öptü. Yan yana yürüdüler. 

Eve girdikleri anda, Zane onu salonun duvarına yasladı. 
Vücudu nabız gibi atıyordu. ‘Teşekkürünü verecek misin?” 
Jess’in ıslak vücuduna baktı. “Ne kadar mükemmel olduğunu biliyorsun.” Beline sarıldı. Jess heyecanla titredi. 

“O ikisinin seni değiştirmesine izin verme. O rezil, dünyanın en aptal erkeği...” 

Jess dondu. “Ne demek o ikisi?” 
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Zane’in dudakları boynunda gezmiyordu. Vücudu, Jess’in vücuduna bastırıyordu ve Jess düşünmekte zorlanıyordu. Ama sormak zorundaydı. “Zane?” 

Zane durdu. Hafifçe uzaklaştı. “Oh, sen yokken annen aradı. Seni merak etmiş. Steven ve arkadaşının yaptığını anlattı.” 

Jess’in kanı çekildi. Keşke annesi onun ne kadar aşağılandığını Zane’e bahsetmeseydi. Kendini zayıf hissetti. Gururu incindi. 

“İncinmekte haklısın, Jess. Ama bu, karakterini değiştirmesin.” 

“Öyle mi yapıyorum.” 

“Yapmıyor musun? Saçmı değiştirdin. Farklı giyiniyorsun. 
Yanlış anlama çok güzel görünüyorsun, canım ama önce de güzeldin.” 

Jess silkindi. İnanması güçtü. “Değişmeye ihtiyacım vardı.” 
Gözleri doldu. Şimdi aynaya baktığında bağımsız ve güçlü bir kadın görüyordu. 

“Anlıyorum,” dedi Zane ve ona sarıldı. “Ama bana söz ver. 
Başka bir erkek bulmaya çalışmayacaksın. Çünkü bu beni çıldırtıyor.” 

Çıldırtıyor. Vay... Sözünün anlamı belliydi. “Dylan veya Adams gibi mi? Ama biliyorsun ki onlar...” 

Zane onu öperek susturdu. Jess’in vücudu hemen uyandı. 
“Sen de beni çıldırtıyorsun,” dedi Zane boğuk bir sesle ve Jess’in tişörtünü çıkarmaya başladı. Jess kollarını kaldırdı ve Zane tişörtü tam çıkardı. Jess’in göğüsleri titrerken, Zane’in gözleri vücudunda geziniyordu. “Bundan sonra Jess, ihtiyacın olduğunda yanma gideceğin tek erkek olmak istiyorum.” 

“Yani destek hattı gibi mi?” 

“Canın ne isterse öyle düşün...” 

Jess düşünmedi. Zane, içinde yaşadığı bitin acıyı silip süpürmüştü. Gururu bile yerine gelmişti. Zane ona ay ve yıldızları verirken, Steven’ı bir saniye bile düşünmesine gerek yoktu. 
Zane gerçek bir erkekti. Eğer daha önce hislerinden emin olmadıysa bile, onun boğulabilme ihtimalini düşündüğünde, hislerinden emin olmuştu. Onu kurtarmaya koşmuş ve Tanrıya Zane’i almaması için dua etmişti. Kimseye de hesap vermek zorunda değildi. Yasak veya değil, Zane’i istiyordu. 

“Söz veriyorum.” 

Zane parmaklarım, Jess’in parmaklarına doladı. “Senin odan mı, benimki mi?” 

“Fark etmez,” dedi Jess özgüveni yerme gelmişti. Yüreği eriyordu. Bütün saplantılarını attı. “Sanırım sıcak bir duş ikimize de iyi gelecek.” 

“Bu bikiniyi çıkardığım sürece, ne istersen anlaştık...” 
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~ SEKİZİNCİ BÖLÜM ~ 

ÇlPLAK kalmak mutluluk veren bir işkenceydi. Buhar bedenini ısıtıyordu. Sanki şelalenin altındaydı. Zane, bir ilah gibi çıplak olarak yanına geldi. Banyo bir düzine insanı alacak büyüklükteydi. Zane’in burasını ikisi için çok iyi kullanacağını biliyordu. 

“Çok güzelsin, Jess.” Dudakları Jess’inkilere kapandı ve elleri bikininin altından göğüslerini avuçladı. Boğazından zevk hırıltıları çıkıyordu. Jess kollarını doladı ve Zane, bikinisini çıkarırken onu tutkuyla öpmeye başladı. Sıcak suyla beraber Zane’in dokunuşları sihir gibiydi. Zane’in başparmağı, meme uçlarında geziniyordu. 

Zane inanılmaz nazikti ama kararlı dokunuşlarla Jess’e zevk veriyordu. Bikininin altını çıkarırken Zane’in elleri titriyordu. Jess kendini hiç bu kadar çekici ve güçlü hissetmemişti. 

Baş döndüren öpücükler boynundaydı ve Zane’in elleri belini tuttu. Jess vücudunu ona bastırdı. Zane, Jess’in memesini ağzına alarak emmeye başladı. Dili durmadan dönüyordu. Jess haykırdı. Zevk bütün bedenini titretmişti. “Işındın mı?” Sordu Zane. 

“Üzereyim.” 
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“Biraz daha ısıtayım, o halde,” dedi ve Jess’in bütün vücudunu sabunladı. Jess’ın vücudunun bir milimini bile atlamamıştı. Özellikle dişiliğini saklayan kısma, ilgi göstermiş ve Jess küçük zevk çığlıklarıyla ona eşlik etmişti. Jess, her kadının bu duş deneyimini yaşaması gerektiğini düşünerek gülümsedi. 

Zane, elini Jess’in kalçalarına kaydırdı ve onu kendine bastırdı. Erkekliği Jess’in karnına değiyordu. Jess titredi. Kendini tutamadı ve bedeni dalgalar halinde rahatladı. Zane’in dudakları, dudaklarındaydı. Jess onun bu erotik tutkusunun tadını çıkardı. Daha önce hiç böyle bir doyum yaşamamıştı. Zane’e yapıştı. 

“Hoşuna gitti mi, sevgilim?” 

“Çok.” Zane’in gülümsediğini hissetti. Dudakları ve memelerinin, Zane’e değmesini sağlayarak aşağıya doğru indi. Sonra Zane’in sert erkekliğine dokundu. 

“Oh, Jess,” diye mırıldandı Zane. Elleri Jess’in saçındaydı. 
Su Jess’in sırtından akarken, Jess aldığı lezzetin tadını çıkardı. 
Sonra kalktığında, Zane dişlerini sıkarak açlıkla ve ona bakıyordu. Onu kaldırdı ve Jess içgüdüsel olarak bacaklarını Zane’in beline doladı. 

Zane’e yapıştı. Zane’in erkekliği içini nazik bir zorlama ile doldurmuştu. Jess hareket etmeye başladı. Ona, ne isterse yapabileceğini göstermeye çalışır gibiydi. Suyun ritmine uydular. 
Jess inliyordu. Zane; onun boynunu, göğüslerini öperken, kalçalarını daha hızlı, daha sert ve daha derine bastırıyordu. 

Cennet gibiydi. Jess daha önce hiç böyle sevişmemişti. Kasılmaları başladı ve zevkle inledi. “Oh, Zane.”, 

Zane tutkuyla bakıyordu. Jess’in bulutlardan inmesini bekledi. Sonra tekrar bastırmaya başladı. Hızlı bir ritim tutturmuştu. Jess’de aynı hızda karşılık veriyordu. Zane’in de aynı şekilde zevk almasını istiyordu. Zane inledi ve son bir darbeyle, Jess’in dişiliğinin koruna dokundu. Orgazmı, Jess’i uçurdu. 

Zane duştaki taş banka otururken, Jess’i de kucağına çekti. 
Bütün yüzünü öpüyordu. Saçını geri itti. “İyi misin, sevgilim?” 
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Nasıl olmazdı ki? Zevk doruğunu bile aşmıştı. “Çok güzeldi.” 

“Öyleydi,” dedi Zane ve geriye yaslandı. Jess onun yüzünü okşadı. Zane, onun avucunu öptü. 

Duş otomatik olarak kapandı. Mükemmel bir geceydi. “Yorulmuş olmalısın,” dedi Jess. 

Zane’in gözleri koyulaştı. “Yatağa gitmeye hazırım.” 

Jess gece bitsin istemiyordu. Yarının ne getireceği ile ilgilenmiyordu. Anı yaşıyordu ve an, muhteşemdi. Zane onu kocaman bir havluya sardı ve kuruladı. Arada bir öpüyor ve Jess’i uyarıyordu. Jess’de aynı şeyi yapıyor, dudağıyla ona zevk veriyordu. 

Zane’in yatak odasına tertemiz ve kuru olarak girdiler. Jess, kapıya yöneldi. Zane onu tuttu. “Nereye gittiğini sanıyorsun?” 

“Odama, geceliğimi alacağım.” 

“Yo, yatağa geleceksin. Ben seni sıcak tutarım.” 

“Destek hattı yakışıklısı olarak mı?” 

“Biliyorsun tatlım, hadi yatağa...” 

Rahat yatakta Zane’le sarmaş dolaşken hafifçe gözlerini açtı. Şafak sökmek üzereydi. Zane, sahip olurcasına ve hafifçe kalçalarını okşuyordu. Onun dokunuşuna alışmaya başlamıştı. 
Krema tabağma eğilmiş bir kedi gibi gerindi. “Bu gün izinlisin,” mırıldandı Zane. 

“Mmm...” İyi fikir. “Yapmam gereken işler var.” 

“Bekleyebilir, Jess. Bu günü seninle geçirmek istiyorum.” 
Kulak memesini öptü. Elleri belinde ve bacak aralarında tutkuyla geziniyordu. Dün gece iki kez sevişmişlerdi. İnanılmaz ve ürkütücüydü. Geleceği düşündü ve titredi. Ne yapıyordu? 
Bu durum nereye gidiyordu? Duştayken, konulmamışlardı. 
Gerçi Jess, doğum kontrol hapı alıyordu ama düğün fiyaskosundan sonra düzenli almamıştı. 

Zane’e döndü. “Ne düşünüyorsun,” dedi. Zane onu öptü. 
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“Buradan çıkıp, eğleneceğiz.” Saçı alnına düşmüştü. Oyun oynamaya hazır, küçük erkek çocuğu gibiydi. O bukleyi okşadı, ona bakarken büyüleniyordu. 

“Patron sensin,” diye fısıldadı. 

“Patronun değilim,” dedi Zane yumuşak bir sesle, “Bu söz konusu olunca,” dedi ve Jess’in boynunu öpmeye başladı. Sonra durup sordu. “Bütün günü benimle geçirmek ister misin?” 

Vay, resmi çıkma teklifi gibiydi. “Evet.” 

Zane onun kalçasını sıktı. “Öyleyse kalkıp duş alalım. Önce sen... Eğer ben de gelirsem hiç çıkamayız. Ama belki. 

Jess güldü. “İlk ben giriyorum.” 

Bir saat sonra, Zane’in büyük arabasmdaydılar ve arabayı Zane kullanıyordu. ‘Tekrar araba kullanmak çok güzelmiş...” 
dedi. 

Sakallarının hafif uzamış hali onu daha seksi yapıyordu. 
Onunla ilgili her şey Jess’i tahrik ediyordu. Onunla seviştiğini düşündüğü zaman bile bütün bedeni uyarılıyordu. Zane, tamamen sağlığına kavuşmuş görünüyordu. 

Zane ona, botlarını ve kotunu giymesini söylemişti. Ona sürpriz yapmak istiyordu. Jess arkasını yaslanmış, yolu izliyordu. Zane, radyodaki şarkıya eşlik ediyordu. Sesi derin ve güzeldi. Jess, özel konserdeymiş gibi hissetti ve gülümsedi. Yarım saat sonra dağların eteğinde çiftlik tarzı yapılmış bir evin önüne geldiler. Şehir önlerinde uzanıyordu. “Neredeyiz?” diye sordu. 

“Arkadaşım Chuck Bowen ve annesi buranın sahibi. Ruby çiftliği deniyor.” 

Jess, beyaz boyalı çitlere baktı. Üzüm bağları vardı. Zane elinden tutarak onu çıkardı. “Ata bineceğiz.” 

“At mı?” Genç kızlığından beri ata binmiyordu. O zamanlar sık sık ata binerdi. Sonra da bindiği atm bakımını yapardı. Sevinçle ellerini çırptı. Çok eğlenceli olacaktı. Zane güldü. 

Elli yaşlarında bir kadın, evden çıkıp yanlarına geldi. Bakımlı ve güzel bir kadındı. Gençken erkeklerin başım döndürdüğü belliydi. Şimdi bile çok çarpıcıydı. “Selam Ruby,” dedi Zane. 

“Zane, seni görmek ne hoş.” 

Zane, Jess’i elinden tuttu ve eve yöneldi. Ruby onların kenetlenmiş ellerine baktı ve gülümsedi. “Ruby, Jessica Holcomb’la tanış. Jess, Ruby Owen. O ve Chuck bu harika çiftliğin sahibi...” 

“Burası harika, üzüm bağlarınız da öyle,” dedi Jess. 

“Teşekkürler. Üzüm yetiştiriyoruz ve atlarımız var. Tuhaf bir karışım ama Chuck ve ben memnunuz. Burada şarap yapmıyoruz ama kendi markamız var.” 

“Ruby ve ChuckTa altı ay önce bir müzayedede tanıştık. 
Bir Teksaslı olarak, atlarıyla vakit geçirmeme izin verdiler.” 

‘Tabii... Kocaman bir arazi ve eksersiz yapmaya ihtiyacı olan bir sürü atımız var. Zane’in kumsalda yaşadığı halde pek su insanı olmadığını anladık. Onu burada görmekten mutluyuz. 
Chuck’m işi vardı. Sizi görmediğine üzülecek. Ama siz keyfinize bakın. Atlar hazır, Stewie sizi bekliyor.” 

‘Teşekkürler, Ruby. Daha önce gelirdik ama ayağım kırıktı.” 

“Şimdi buradasın ya, önemli olan bu. tyi eğlenceler. Sonra uğrayın, belki Chuck’da evde olur.” 

“Geliriz, teşekkürler.” 

Birkaç dakika sonra atların üzerindeydiler. Beckon’da dümdüz mezrada at sürerlerdi. Burada Santa Monica dağlarında neredeyse gökyüzü dokunacak kadar yakmdı. Yavaşça nehre doğru ilerlediler. 

“Burası çok güzel,” dedi Jess. 

“Öyle. At binmeyi özledin mi?” 

Jess başını salladı. Zane’in kasketi başındaydı ama her halinden gerçek bir kovboy olduğu belliydi. Kumsaldaki evinde bir milyarder gibi yaşıyordu ama içindeki Teksaslı hala yaşıyordu. “Evet. Atları çok severim.” 
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Zane’de başını salladı. “Ben de,” dedi. Hassas bir konuydu ve Jess, sustu. Zane; karısını ve çocuğunu elinden alan yangından sonra yuvasını terk etmişti. Orada hala kilometrelerce arazisi duruyordu. Evden geri kalanları aynen bnakmıştı. Bakım işini bir firmaya bırakmıştı. Beckon’lılar Zane’i kaybettikleri için çok üzülmüşlerdi. Zane, dünya çağındaki ünüyle onların gururuydu. 

“Beni buraya getirdiğin için çok mutlu oldum, Zane.” 

Zane ona baktı. “Sensiz asla gelmezdim. Aslında Chuck aylardır peşimde ama gelmedim. Şimdiye kadar istememiştim.” 

Jess’in kalbi sıkıştı ama söylenenlere bir anlam yüklemek istemedi. Umut beslemek, çok büyük bir adımdı. “Uzun zamandır kapalıydın. At binmek tam ihtiyacın olan şey...” 

“Belki,” dedi Zane. “Belki de seninle olmak...” 

Tanrım... Bu açık havada, bu güzel yerde her şey mümkündü. Umutlanma... “Ben mi?” 

Zane atmı durdurdu. Onu süzdü. “Evet, sen,” dedi. 

Jess kızardı. Zane’in birine ihtiyacı yoktu. Kendine yeten bir erkekti. Birbirlerine şimdilik destek olma konusunda anlaşmışlardı. Jess, onun yatak arkadaşıydı ama sonrasında neler olacağmı bilmiyordu. Belki de deli yüreği bilmek istemiyordu. 
Belki bir hayal kırıklığı ile baş edemezdi. Bilmese daha iyiydi. 

“Tepeye kadar yarışalım mı? Meşeye varan kazanır!” Dedi ve atmı mahmuzladı. Zane gülüyordu. Jess’in saçları uçuşuyordu. Yol iki atı alacak genişlikteydi. Arkasından nal sesleri geliyordu. Zane yaklaşıyordu. 

“Hadi kızım!” dedi. Boşuna çabalıyordu. Zane onu yakaladı ve geçti. Neredeyse aynı anda meşe ağacına vardılar. Zane gülümsüyordu. Onun neşesi, Jess’in yüreğini eritiyordu. Zane çok mutluydu. 

Zane atmdan indi ve Jess’in yanma geldi. Çok yakışıklıydı. 
“Ben kazandım, Jess.” 

“Ama ben...” 


1 
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Zane, onu atından indirdi ve kenîıne çekti. Jess’in yüreği deli gibi atıyordu. “Ee... Ödülüm ne?” 

“Hileli bir soru bu? Ne istiyorsun?” 

Zane gülümsedi. “Başlangıç olarak bir öpücük...” 

“Başlangıç mı?” Jess’in gözleri Zane’in çekici dudaklarına kaydı. Onu öpmek istiyordu. Zane eğildi ve muhteşem dudaklar, Jess’inkilere kapandı. Jess’in aklı dün geceye ve aldığı müthiş zevke gitti. Zane, onun her miliminin tadına bakmıştı. 

Zane, Jess’in şapkasını çıkardı ve tekrar öpmeye başladı. 
Zane’in gözlerindeki anlam Jess'in nefesini kesiyordu. “Yarışta hile yaptm sevgilim, bunun bedelini ödeyeceksin.” 

Jess’in içi heyecanla ürperdi. Zane onu ağacın gölgesine götürdü. Etrafları ağaçlarla çevriliydi. Zane sırtını ağaca yaslayarak oturdu. Bacaklarını açarak Jess’den oturmasını istedi. 
“Gevşe,” dedi. 

Jess bu durumda asla gevşeyemezdi. Oturdu ve başını Zane’in göğsüne dayadı. Zane onu sararak fısıldadı. “Rahat mısın?” 

Jess sokuldu. Kalçası, Zane’in kasıklarına değiyordu. Zane inledi. “Çok rahatım.” 

Zane ellerini onun göğsüne koydu. “Gözlerini kapa... Şimdi de cezan geliyor.” Ensesini öpmeye başladı ama asıl elleri Jess’in başını döndürüyordu. Zane’in parmakları meme uçlarında gezmiyordu. Kumaşın altında meme uçlarının sertleştiğini hissetti. Bluzunun önü açıldı. “Zane!” 

Zane başını eğdi ve dudağının kıy ismi öptü. “Şşş... Burada yalnızız ama yine de fazla ses yapma...” 

“Yani daha mı devam edeceksin?” 

Zane güldü. Başparmağını Jess’in meme ucuna bastırdı. 
Jess inleyince, onun sesini dudaklarıyla kapattı. “Fazla ses çıkarıyorsun.” 

“Dün gece bir şey demiyordun,” dedi Jess. Zane elleriyle harikalar yaratıyordu. 

“Şimdi de demiyorum ama kendi toprağımda değilim.” 
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Kahretsin. Jess onun toprağıydı. Jess bunu gayet iyi anlamıştı. “Biri bizi görmeden dursak iyi olur, öyleyse...” 

“Kimse yok, Jess ama istemiyorsan dururum. Bu da benim cezam olur. Sana dokunmadan bütün gün durabileceğimi sanmıyorum.” 

Böyle bir itiraftan sonra Jess, onun durmasını nasıl isteyebilirdi? “Kazandın, Zane. Ben olgun bir insanım. Ne istiyorsan uyarım.” 
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~ DOKUZUNCU BÖLÜM - 

4 < SeNİNLE takılmayı seviyorum,” dedi Zane, okyanus 
manzaralı şık restoranda yemek yiyeceklerdi. Zane, burasmı komşularından duymuştu. Müzik ve yemekler harikaydı. Beraberce caz dinliyorlardı. Jessica’ya ne zaman baksa, meşe ağacının altında onun zevkle kendinden geçişini hatırlıyordu. İşi noktaya vardırmak istememişti ama Jess, ona çılgın şeyler yapma ilhamı veriyordu. Belki de çıkardığı o zevk inlemeleriydi. Ya da Jess yanında olduğunda, içini saran o yasak tutkudan kaynaklanıyordu. 

Belki de Jess’in naif ve dürüst haliydi. “Ben de seninle takılmayı seviyorum.” Jess’in sesi gece kulübünün seksi ortamına uyuyordu ve ona bugün meşe ağacmın altmda başlattığı şeyi bitirmesi gerektiğini anımsatıyordu. 

Jess, bu gece kırmızı giymişti. Dizlerinin üzerine sıyrılan elbise cüretkârdı. Jess’in bütün güzel kıvrımlarını gözler önüne seriyordu. Bazen onun onun kız kardeşiyle evli olduğunu ve Jess’in bir başka ilişkiye henüz hazır olmadığını unutuyordu. 
Jess, şimdilik onundu ve bu durum nereye gider bilmiyordu. 
Artık umut edemiyordu. Janie ve bebekleri öldüğünde çok kötü yara almıştı. Suçluluk duygusu her gün içini kemirmişti. 
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Şarabını yudumladı. Bu gün kimliğini saklamaya çalışmamıştı. Ortamın loşluğuna güvenmişti. Bazen şöhretin bedeli ağır oluyordu. Jess’e sarılmak istiyordu. “Dans eder misin?” 
Fısıldadı. 

Jess, piste baktı. Gözlerinde istek vardı. Zane, onun istediğini gerçekleştirmezse ve ona bu zevki vermezse kendini affedemezdi. Elini tuttu ve Jess’i piste götürdü. Onu kendine çekti. 
Jess, bütün kıvrımları ile vücuduna tam uyum sağlıyordu ve beraber dans etmek için doğmuşlar gibi hareket etmeye başladılar. 

“Ayağın nasıl?” 

“Uçuyor. Yani ayaklarımın yere değdiklerini sanmıyorum.” 

Jess güldü. “Ciddiyim. Ata bindin ve şimdi dans ediyorsun.” 

“İlgin için teşekkürler,” dedi ve Jess’in alnını öptü. “Tekrar normal hayata döndüğüm için çok iyiyim ve salondaki en güzel kadınlayım.” 

“Nereden biliyorsun. Buradaki bütün kadınlara baktın mı?” 

“Ee. .. Bu soruyu yanıtlamayacağım.” 

“Aferin.” 

Zane güldü. Onu iyice kendine çekti. Jess’in meme uçları dantel elbisenin altında sertleşti. Parmakları Zane’in ensesini okşuyordu. Zane kasıklarının sızladığını ve sertleştiğini hissetti. Anlaşılmasın diye geri çekildi. Jess, yeşil gözleriyle ona baktı ve gülümsedi. 

Jess’le ikisi aynı frekanstaydılar. Onu kollarına aldığında, her şey çok doğru geliyordu. Bu hissi kaybetmeye hazır değildi ve çok şükür şimdilik bunu düşünmek zorunda kalmayacaktı. 

“Yemeğe hazır mısın?” 

Başını salladı. “Sanırım iştahım açıldı. 

“Yemek için mi?” 

“Başkaşeyler içinde...” 

Locaya geçtiler ve yemekleri servis edildi. “Çok lezzetli görünüyor,” dedi Jess, yemeğe baktı. 
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“Öyle,” dedi Zane, Jess’in gözlerinin içine bakıyordu. 
Jess'in yanaklarının kızarması hoşuna gidiyordu. 

“Hey, ikiniz,” diyen sese döndüler. Dylan McKay göründü. 
“Sizi dans ederken gördüm ama kesmeye cüret edemedim. 
Dans ederken alev almış gibiydiniz. Zane, iyileştiğine memnun oldum.” 

“Selam Dylan,” dedi Jess. Dylan göz kırptı. 

Zane zorlukla gülümsedi. Dylan’ı seviyordu ama onun bu gözlem kabiliyetinden rahatsız oluyordu. “Ee... Burayı beğendiniz mi?” 

“Tam yemek üzereydik,” dedi Zane. Jess, çok beğendiğini söylerken... O sırada flaşlar patladı. Zane eğilmiş fotoğraf çeken magazincileri gördü. Lanet olsun, Dylan, diye düşündü. 

Dylan onlara gülümsedi. Zane, Jess’i yanına çekti ve önüne siper oldu. Onu korumak istiyordu. Restoran sahibi “Özür dilerim,” dedi ve magazincileri çıkardı. Magazincileri durdurmanın imkânı olmadığından restoran sahibine teşekkür ettiler. Dylan yürüyen mıknatıs gibiydi ve dikkat çekmeyi sevdiği belliydi. 

Dylan Jess’e baktı. Gülümsüyordu. “İkinizi böyle görmek çok hoş,” dedi. 

NasılI Zane sormak istedi. Onun yerine en ciddi haliyle Dylan’ı süzdü. 

“Tamam, tamam. Size iyi eğlenceler. Kumsalda görüşürüz, Jess.” Jess gülümsedi. 

Dylan’ın Jess’le bu masum flörtünden rahatsız olmamayı diledi. Jess onun koluna dokundu. “Kızdın mı?” 

Dylan onu kızdırmıştı, “Yo, seninle geçirdiğim anların kesilmesinden hoşlanmıyorum. Benim gerçek dünyama girmek zorunda değilsin. Ben yeterince nasibimi alıyorum zaten...” 

“Önemli değil,” dedi Jess. “O kadar kötü değil.” 

Aralarındaki ilişkinin adını koymamışlardı. Sadece birlikte olduklarını kabul etmişlerdi. Ama Jess buradayken, Zane bütün zamanını onunla geçirmek istiyordu. Yakında gidecekti ve Zane, o durumla baş etmeye çalışacaktı. Jess, yasak meyveydi. 
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Bilinci onu uyarıyordu. Jess, buraya yaralarını sarmaya gelmişti. En son istediği şey ona acı vermekti. Asla bilerek onu incitmezdi ama acaba öyle mi yapıyordu? Bu durumun ikisini de iyileştirdiğine inanmak zorundaydı. Zamanı gelince, Jess’in gidişine katlanacaktı. 

Jess’in yanağmı okşadı. Jess onu öpmek için eğilince, yüreği titredi. O hissin admı koyamadı. Düşünmek istemedi. Ürktü. 
Bir yanlış kararı, karısının hayatma mal olmuştu. Âşık olma fikrini defterden silmişti. 

Jess, Zane için çalışmaya bayılıyordu. Bir amacı olduğunu hissediyordu. Öğretmen olarak bir sürü çocuk eğitiyordu ama bu işin çok tatmin edici yanları vardı. Bu sabah, Zane’in istek gönderen hayranlarına Zane’in imzalı resimlerini yollamıştı. 
Seksen yaşındaki Bayan Elise, Zane’in en sıkı hayranıydı ve her ay ona mektup yazıyordu. Mariah, Zane’in mutlaka ona yanıt vermesini sağlıyordu. Jess’de aynını yaptı. Kadının yürek ısıtan mektubunu okurken, telefon çaldı. Annesiydi. “Selam, anne.” Annesinin sesini duyunca sordu. “Bir şey mi var? Sesin...” 

“İyiyim tatlım. Ama sen nasılsın?” 

Uçuyordu ve çok mutluydu. Ay ışığı kumsalında yürüyor ve Zane’Ie vakit geçiriyordu. Dün bütün gün ve gecesi mükemmeldi. Bir kız daha ne isterdi? Çok şey, dedi içinin sesi... 

“İyiyim. Ne oldu anne? Steven yine mi bir şey yaptı. Son kez söylüyorum anne, artık hiç ilgilenmiyorum.” 

“O değil. Bu sabahki Daily lnquiry’i gördün mü, diyecektim.? 

“Aman anne, onları bilirsin. Sen de okuma. Ne oldu ki?” 

“Gerçi Janie sayesinde alışmıştım. Zane onu korurdu ama basm onlara bayılırdı. Ama sen tatlım, sen ve Zane’in resmi var ve...” 

“Resmimiz mi var?” 
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“En ön sayfada... Komşumuz Esther gösterdi ve o saatten beri telefonum susmadı.” 

“Öyle mi?” Teksas’ta öğlendi. Lanet fotoğrafçılar, Dylan’ı çektiler sanmıştı. “Anne, önemli değil. Zane’in hayatını biliyorsun. Dışarıda yemekteydik. Gazeteciler kuşattı, o kadar...” 

“Saçını değiştirmişsin. Sarışın olmuşsun. Elbisen de biraz açık, Zane’de seni kollarına almış, sanki...” 

“Beni kameralardan koruyordu, o kadar.” 

“Yalnızca o kadar mı, tatlım...” 

Jess dudağmı ısırdı. Ne diyebilirdi ki? Zane’le yattığını ve birbirlerini iyileştirdiklerini mi? Yo, annesi çıldırırdı. 

“Jessica o resimde... O kadar Janie’ye benziyordun ki?” 

Jess’in içi yandı. Bunu binlerce kez düşünmüştü. Zane’in ona doğru çekilmesinin nedeni bu muydu? Janie’ye mi benzetiyordu. 

“Tekrar incinmeni istemiyorum.” 

“Biliyorum anne. Ben de istemiyorum.” Bilgisayarından Daily Inquiry 'nm sayfasını açtı. Resimde Zane kolunu omzuna atmış ve bedeni ile onu siper etmişti. Ama başlık farklıydı. 
“Zane Williams’m eşine benzer bir kadmla çıkıyor...” Alt yazı daha da kötüydü. “Bu gizemli sevgili kim?” 

“Baktım anne,” dedi. Çok şükür gazeteciler araştırma yapmamışlardı. Janie’nin kız kardeşi olduğu meydana çıkarsa, başlıkları düşünemiyordu. 

“Anladın mı şimdi?” 

“Hımm. Yarm uğraşacak Başkasını bulurlar.” 

“Biliyorum. Resim veya başlık değildi endişem... Senin ne durumda olduğunu merak ettim.” 

“Anne, mutluyum. Zane inanılmaz. Arkadaşlar edindim. 
İşimi seviyorum.” 

“Zane orada mı?” 

“Fizik tedavide,” dedi ve gerildi. “Anne, bu konuyla ilgili onu aramayacaksın, değil mi?” Annesi sustu. “Anne!” 

“Yo, sen istemiyorsan aramam.” 
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“istemiyorum. Aramayacağına söz ver.” Annesinin karışmasını istemiyordu. Buraya gelmesini annesi istemişti. Olan olmuştu zaten, annesi ancak daha kötü hale getirirdi. Neşeyle işine dönmesi gerektiğini söyleyip kapattı. 

Bir saat sonra, Zane arabasını park etti. Jess’in içi ısındı. 
Zane’in yaklaşan ayak seslerini dinledi. Bir saniye sonra Zane elinde gazeteyle karşısında duruyordu. “Özür dilerim, sevgilim. 
Menajerim bunu düzeltmeye çalışıyor. Senin ismini bu işe karıştırmayacak.” Jess’e baktı. “Şaşırmadın.” 

“Annem arayıp söylediğinde şaşırdım,” dedi Jess. 

“Annen görmüş mü?” 

Jess başmı salladı. “Bütün Beckon’da görmüş.” 

Zane yüzünü sıvazladı. “Hay Allah...” 

“Zane, neden endişeleniyorsun?” 

Zane yanaşıp Jess’i kollarına alıp sarıldı. “Senin için,” dedi. 

“Gerek yok. Ben iyiyim.” 

“Annen benim rezilin biri olduğumu düşünecek, seni bu işe karıştırdığım için... Bir gün Beckon’a döneceksin. Orada zor anlar yaşamanı istemiyorum. Özür dilerim sevgilim...” 

Bir gün Beckon 'a gideceksin. Haklıydı, bir gün dönecekti. 
İçi isyan etti. Zane onu tekrar öptü. Jess ona baktı. “Randevun nasıldı?” 

Zane çekildi. “İyi. Bence gerek yok. Yüzüyorum, ata biniyorum, dans ediyorum... Bunlar yeterli...” 

“Çok şükür bir yerini incitmedin, bebeğim...” 

Zane güldü. “Bana bebeğim demen hoşuma gidiyor.” 

“Hımm. O zaman hoşlanacağın bir fikrim var.” 

“Fikrinin içinde yatak ve yumuşak çarşaflar da var mı?” 

“Yo, havuz başmda güzel ve seksi kadınlarla ilgili...” 

Bir hafta sonra, Ventura Yaşlı Kadınlar Merkezi’nde Jessica, havuzun başmda yaşlı seksi kadınlarla oturuyordu. 
Kapalı havuzda klor kokusu hâkimdi. Zane sandalyede elinde gitarı ile yaşlı kadınların karşısındaydı. Şarkısını çalarken, yeteneğinden bir şey kaybetmediği belliydi. Zane’in en sıkı hayranı Elise, gülücükler içindeydi. En önde oturuyordu. Bütün arkadaşları da Zane’in hayranıydı. Zane, önce buraya gelmeye karşı çıkmıştı. Yardım sevmediğinden değildi. Topluluk önünde konser vermeye hazır olmadığını düşünüyordu. Ama Elise, yazdığı mektupta hasta olduğunu ve ancak onun müziği ile moral bulduğunu yazmca, orada konser vermeyi kabul etmişti. 
Basın istemediğini Bunu reklam olsun diye değil, Elise için yaptığını söylemişti. 

Zane seyircilere döndü. “Aranızda olmak çok güzel... Bir iki saat daha bana katlanacaksınız,” dedi ve Jess’e işaret etti. 
Jess, Elise’i getirip Zane’in yanındaki sandalyeye oturttu. “Bu gün nasılsınız?” 

Elise bir genç kız gibi kızardı. “İyiyim.” 

“Öylesin. Şarkıya hazır ırnsm?” 

Elise seyircilere baktı. Heyecanlıydı. “Hazırım Bay VVilliams.” 

“Zane,” diye düzeltti Zane. “Sana Elise diyebilir miyim?” 
“Oh, evet...” Zane bir saat şarkı söyledi. Sesi büyülüyordu. 
Konser sonrası herkes ona teşekkür etti. Kimi sarılıp öptü. 
Elise, sonuna kadar kaldı. Jess, onların resimlerini çekti ve Elise’e çoğaltıp göndereceğini söyledi. 

“Teşekkürler, Jessica. Yemin ederim hastalığım geçti.” 
Çıkıp limuzine bindiklerinde Zane uzanıp Jess’in elini tuttu. 
Bir şey söylemedi. Huzur ve mutlulukla oturdular. 

Bu gece kumsal sakindi. Her zamanki gibi Zane’le kumsalda el ele yürüyorlardı. “Bu gece sessizsin,” dedi Zane. 

Jess, aralarındaki mükemmelliği bozmak istemiyordu, “sanırım yediğim bir şey dokundu.” 

Zane elini sıktı. “Geri dönebiliriz. Evin yakınındayız.” 

“Yo temiz hava iyi geliyor.” 

“İstersen seni taşıyabilirim. Fizik tedavi bitti.” 

Jess güldü. Elini kamma koymak istiyordu ama Zane’in dikkatini çekmek istemiyordu. Çok güzel bir gece geçiriyorlardı. 

“Eğlenceli olur,” dedi Zane. 

“Eminim. Muhtemelen beni o geceki gibi duşa sokarsın...” 

“Her saniyesi hoşuna gitmişti. Bu gece yapmam çünkü yorgun görünüyorsun. Hadi seni yatağa götüreyim.” 

Jess başmı salladı. Tartışacak gücü yoktu. Yarın Zane’in çocuk hastanesinde bir konseri vardı. Zane’i ikna etmek kolay olmuştu çünkü çocuk söz konusuysa, Zane hemen kabul ederdi. 

“Zane, ben... Sanırım sahiden yorgunum,” dedi ve sendeledi. 

Zane durdu. Jess’i kucağına aldı. “Tamam, canım. Yaslan.” 

“Ne oldu bana anlayamadım.” 

“Sen yaslan. Hemen evde oluruz.” 

Eve girdiklerinde Jess kendi odasma gitmek istedi. Zane itiraz etti ama Jess’in kendiyle kalmaya ihtiyacı vardı. Muhtemelen bir mikrop almıştı ve Zane’e bulaşsın istemiyordu. Gülümsedi. “teşekkürler. Sanırım uyusam geçer.” 

“Sonra sana bakmaya gelirim. Seni uyandırmam,” dedi Zane. “Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslen.” 

“Teşekkürler.” Geçen yıl nezle olduğunda Steven bir bardak su bile getirmemişti. Hatta hastalanmamak için uzak durmuştu. Ne aptaldı. Zane gülümsedi ama endişelendiği belliydi. 
Jess’i alnından öpüp çıktı. 

Jess titreyen ellerle geceliğini giydi. Daha yattığı an midesi bulandı ve ağzını kapayarak tuvalete koştu. Midesini boşalttı. 
Yere oturdu. Geçmiş olmasını umuyordu. Yavaşça kalktı, yüzünü yıkadı. Sendeleyerek yatağa girdi ve aşağıdan gelen müzikle uyudu. 

Sabah kalktığında sersem gibiydi. Kalkamadı. Zane’in kollarında olmayı özlemişti. Kapı çaldı. “Uyanık mısın?” 

Jess doğrulup saçını düzeltti. “Evet, girebilirsin.” 

Zane girdi. Onu süzdü. “Bu gün daha iyi misin?” 

“Evet, ama hala biraz bitkinim. Bir şeyler yersem düzelirim.” Zane harika görünüyordu. Kotunu giymiş ve Z tokalı 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kemerini takmıştı. Mercan rengi gömleğiyle tam bir süperstardı. Çocuklara konser vermek için harika bir gündü. 

“İyi. Hazır olduğunda Bayan Lopez kahvaltını getirir.” 

Yemek fikri Jess’in midesini bulandırdı. Kanı çekildi. Saate gözü kayınca, on olduğunu fark etti. “Zane! On olmuş. Bekle hemen giyinirim,” dedi ve atıldı ama Zane onu durdurdu. “Yavaş..." 


Jess’in başı dönüyordu. “Güya seninle gelecektim.” Zane’in asistanı olarak yanında olmak onun göreviydi. Konserlerinde hep yanında asistanı olurdu. 

“Seni uyandırmaya kıyamadım. Bu gün dinlen. Birkaç saat içinde dönerim.” 

“Kaçırmak istemiyorum ama. " 

“Ben de gelmeni çok isterdim..." 

“Çocuk hastanesi sorumlusunu arar, durumu açıklarım.” 

“Zahmet etme. Eminin bir şey ayarlarlar.” 

Jess yastığm altından telefonunu çıkarırken Zane şaşırdı. 
“Telefonla mı uyuyorsun?” 

“Seninle uyumadığım zaman.” 

Zane gülümsedi ve onu alnından öptü. “Daha iyisin,” dedi. 

Zane çıkar çıkmaz Jess, hastaneyi aradı ve durumu açıkladı. 
Zane sevdiği işi yaptığı ve çocuklarla olduğu için mutlu olacaktı. Uzandı. Bir müddet sonra telefonu çaldı. Kaç saat uyumuştu ki? Daha iyi hissediyordu. “Selam Mariah. Sesini duymak ne hoş...” 

Mariah en az haftada bir kere arıyordu. “Her şey yolunda mı?” 

“Umduğumdan daha iyi,” dedi Mariah. “Zane Te en son konuştuğumda annemin müşahede altında olduğunu söylemiştim. 
Artık eve çıkabilecek. Kız kardeşim ona bakacak. Hafta sonu dönüyorum. Zane’e Pazartesi işe başlayacağımı söylemek için aradım ama ulaşamadım.” 

Mariah beş gün içinde geliyordu? Sözler Jess’in beyninde çınladı. Bu günün geleceğini biliyordu ama anı yaşadığmdan 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düşünmek istememişti. "Oh... Çocuk hastanesinde...” 

‘Tam parlayacağı yer... Neyse artık yerimi doldurmana gerek yok, sevgili kurtarıcım. Kurtuldun.” 

Kurtulmuş muydu? Bu işte ve Zane’le olmaktan çok memnundu. Yani hayatı tekrar değişiyordu. Artık Zane’le gün batımı yemekleri, kumsal yürüyüşleri ve gece sevişmeleri olmayacaktı. Yüreği sıkıştı. 

“Annenin iyi olduğuna sevindim, Mariah.” Gerçekten de sevinmişti. “Zane’e söylerim.” 

‘Teşekkürler canım. Zane senin yardımlarından övgüyle bahsetti ve endişelenmememi sağladı.” 

“Yapacak fazla bir şey yoktu.” Patrona âşık olmak dışında... 

“Ee Jessica senin yazın nasıl geçiyor?” 

Yaz bitmek üzereydi. Kalsa bile hiçbir şey aynı olmayacaktı. Zane’le çalışamayacak ve Mariah’m gözü önünde durumlarını sürdüremeyecekti. Zane’le ilişkisinin bir adı yoktu. Kız arkadaşı değildi. Zane ona yasak bir ilişki gibi bakıyordu. Ona destek oluyordu. 

“Ben geliyorum diye senin gitmen gerekmiyor,” diyordu Mariah. Oysa onun gelişi çok şey ifade ediyordu. Zane, onunla bir gelecekten hiç bahsetmemişti. Anı yaşamıştı. “Biraz zaman geçiririz,” dedi Mariah. 

“Çok isterim ama evde yapmam gereken şeyler var.” Yıllık ders planı yapacaktı. Steven’dan uzak duracak. Beckon’daki bekâr hayat ına devam ederken, Zane’i düşünmemeye çalışacaktı. 

“Anlıyorum. Ev söz konusu olunca akan sular duruyor. Seninle konuşmak güzeldi Jess, Zane’e onu özlediğimi söyle.” 

“Gelir gelmez söylerim. Seninle de konuşmak çok güzel.” 

Jess’in yüreği acıyordu. Zane’i bırakıp Beckon’a dönmek içini yakıyordu. Zane gelmek üzereydi ve ona haberi vermek zorundaydı. 
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~ ONUNCU BÖLÜM - 

U KaLIYORSUN,” dedi Zane. Yakışıklı yüzü havluda uzanan Jess’in yüzüne yakındı. Jess güneşlenmek ve düşünmek için kumsala çıkmıştı. 

“Nasıl bu kadar kolay söyleyebiliyorsun?” Sordu Jess. Çocuk hastanesinden gelir gelmez Zane’e haberi vermiş ve eve döneceğini söylemişti. 

“Kolay çünkü benim misafırimsin. Bunda ne var?” 

Çok basitmiş gibi söylüyordu ve onu ikna etmek bütün çekiciliğini kullanıyordu. Kaslı göğsü, göğsüne değiyordu. Güçlü kollar başının iki yanında, onu çevreliyordu. Harika dudakları, dudaklarına yakın duruyordu. 

‘Tuhaf olur. Geçtiğimiz haftalarda ikimiz yalnızdık. Şimdi Mariah gelecek ve aramızda olanları anlayabilir.” 

Zane onun yüzünü avuçları araşma aldı. “Belki çoktan anlamıştır, Jess. Eminim gazetedeki resmi görmüştür. Ama daha iyi hissedeceksen, onu karşıma alır durumumuzu açıklarım,” dedi ve onu öptü. “Sen kaldığın sürece onun bilmesinin bir önemi yok.” 
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Evet. Öpüşü çok ikna ediciydi. Evet demeyi çok istiyordu. 
İnsanların düşüncesine önem vermemeliydi ama veriyordu. 
Yüreği tehdit altındaydı. ‘Tamam... Ben... Neyse...” 

“Jess,” dedi Zane, küçük küçük öpüyordu. Jess, onun kalmasını istemesini ummuştu ama fazlasını istiyordu. Masallardaki mutlu sonu arzuluyordu ama asla olmayacak bir şeydi. 

Zane dudaklarını kavradı ve Jess’i bambaşka bir dünyaya taşıdı. Öpmesi bittiğinde gözleri arzudan koyulaşmıştı. “Şimdi gidemezsin. Bu yeni ve gerçek... Şimdi daha fazlasını sunamam ama kalmanı istiyorum.” 

Yeni ve gerçek? Bunlar vaat eden sözlerdi. Umudu filizlendi ama aptallık etmemesi için kendini uyardı. Gerçeklerle yüzleşmeliydi. Zane’in bir daha âşık olma kapasitesi olduğundan emin değildi. Her zaman Janie’yi sevmişti. Bu gerçekle yaşayabilir miydi? Beş hafta daha onunla kalıp, eğlenebilir miydi? 
Yeni Jess, evet diyordu. Yaşa, aptal... Ama eski Jess o kadar korkusuz değildi. “İsterim ama. 

“Tatlım, şimdi karar verme. Düşün...” 

Jess soluğunu bıraktı. “Tamam, öyle yaparım,” dedi. 

“İyi,” dedi Zane ve onu kaldırmak için elini uzattı. 

“Nereye gidiyoruz?” 

“Tahmin et,” dedi Zane. Tahrik olmuş bir halde duruyordu. 

“Adil davranmıyorsun, Zane Williams.” 

“Sen de... O bikiniyle aklımı başmdan aldın,” dedi ve beli¬ nin altını gösterdi. “Bir an önce içeri girmezsek, ahlak dışı bir şekilde yakalanacağım.” 

Jess, Zane’in elini tutup kalkınca, Zane’in vücuduna yapıştı. Şu anda onunla olmak dışında hiçbir şey düşünemiyordu. 

Jess, vücudunu ve ruhunu Zane’e verdi. Üç gün sihir gibi geçti. Ata bindiler, ay ışığında yüzdüler ve dans ettiler. Zane, onu restoranına götürdü ve son gelişmeleri incelediler. Geceleri sevişmeleri çok yoğundu ve Jess, hiç yaşamadığı duygular içerisindeydi. Hisleri de katılmıştı. Zamanları çok değerliydi. Her gece uykuya geçmeden önce Zane kulağına fısıldıyordu. "Kal.” 

Jess’in hamile olduğuna dair şüphesi hariç her şey mükemmeldi. Zane’in bebeğini taşıyor olma fikri, içini açıyor ve umut beslemesine yol açıyordu. İdeal bir durum değildi ama içinde filizlenen yeni hayatı nasıl kucaklamazdı? Sabahları mide bulantıları ile uyanıyor ama bunu Zane’den saklamayı başarıyordu. Sabahları azıcık yiyordu. Zane sorunca da diyet yaptığmı söylüyordu. “Vücudunda bir gram fazlan yok ki...” 

“Öyle kalsın istiyorum.” Diyordu. Doğru değildi. İncecik kadınlardan değildi. Öyle olmak da istemezdi. Çok bitkin oluşu Zane’in dikkatini çektiğinde, yataktaki aktif hallerini bahane ediyordu. 

Banyo kapısını kilitleyip hamilelik testini eline aldı. Bu beklediği birkaç dakika sonrası bütün hayatı değişebilirdi. Zane alış verişe çıkmıştı. Jess’de hamilelik testini yapmak için onun yokluğundan faydalanmıştı. Birkaç dakika geçti ve sonuca baktı. Lavaboya dayandı ve gözlerini kapadı. “Tamam,” deyip derin bir nefes aldı. Yeni Jess bunu başarabilirdi. Gözleri doldu. 

“Jess?” Zane dönmüştü. Niye bu kadar çabuk gelmişti. 

“Hemen geliyorum,” dedi. Hamilelik testini tuvalet kâğıtlarına sarıp çöpe tıktı. Yüzünü yıkadı, sakinleşti ve kapıyı açtı. 
Zane yatağa uzanmıştı. Jess’i görünce doğruldu. 

“Her şey yolunda mı, sevgilim?” 

Jess başmı salladı. Gerçek yüzünden okunuyor muydu? 
Gözlerini kaçırdı ve safir renkli kadife kutuyu gördü. “Yanıma gel,” dedi Zane ve kutuyu eline aldı. Jess ona döndü. Dinliyordu. 

“Geçenlerde bana çok anlamlı bir hediye verdin. Şimdi benim verme sıram. Karşılık olduğundan değil, hak ettiğin için... 
Senin için yaptırdım.” Kutuyu Jess’in ellerine bıraktı. Zane sabırsızlıkla açmasını bekliyordu. Yavaşça açtı ve çok şık bir bileziği eline aldı. Daha önce hiç pırlanta bir bilezik görmemişti. 
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“Zane.” Boğazı düğümlenmişti. “Bu...” Konuşamadı. Bileziğin taşları Ay Işığı kumsalını bile aydınlatacak gibiydi. Üç simge incelikle birleştirilmişti. İlki öğretmen olduğunu belirten elma, İkincisi sayfaları açık bir kitap, üçüncüsü bir gözlüktü. 
Bütün simgeler de pırlantalarla süslenmişti. Klipsi kalp şeklindeydi ve üstüne bir tek kelime kazınmıştı. Kal... 

“Dur takayım,” dedi Zane ve Jess elini uzattı. 

‘Teşekkürler,” diyebildi. Çok şaşırmıştı. Zane bileziği taktı. 
Bilezik, Zane’in ona değer verdiğini gösteriyordu. Bu bileziğin Jess için anlamı büyüktü. “Çok özel bir şey...” 

“Senin gibi... Beğendiğine sevindim.” 

“Yine adil davranmıyorsun Zane.” Zane onu daha fazla kendine bağlıyordu. 

“Yemin ederim bu bileziği haftalar önce ısmarladım. Kalp şekli bu hafta eklendi.” 

Jess elini Zane’in yanağına koydu. “Çok tatlı,” dedi ve onu öptü. Bu adamı bütün kalbiyle seviyordu. Ve onun çocuğuna hamile değildi.. İçini hüzün kapladı... 

“İyi olduğundan emin misin, Jess?” dedi Zane, Jess yatağa yaklaşırken... Örtüyü kaldırdı. Bu gece onu yanında istiyordu. 
Jess onun için çok özeldi ama onun dinlenmesini istiyordu. Bu gün eve döndüğünde Jess’i görmek için sabırsızlanmıştı. Ona aldığı hediye cebini yakıyordu. Onu yatakta beklemişti. Banyodan çıktığında Jess’in yüzündeki hüzünlü ifadeyi görmüştü. 
Onun sağlığı için endişelenmişti. Ama sanki farklı bir şeyler vardı. Hüzünlüydü... 

Hediyeyi beğendiğini anlamıştı ama gözleri alıştığı şekilde parlamamıştı. Bütün gün bileziği kolundan çıkarmamıştı. Hatta bazen bileziği okşarken bile görmüştü. Güzel şeyleri hak eden biriydi. Arzulanan bir kadm olduğunu hissetmesini istemişti. 

“Bu gece daha iyi hissediyorum,” dedi Jess ve yatağa Zane’in yanına girdi. Zane otomatik olarak ona sarıldı. Jess onun göğsüne dayanmıştı. Mae Holcomb kızını ona emanet 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etmişti. Onun sağlığım düşünmek zorundaydı. Janie konusunda başarısız olmuştu ama onun yanındayken Jess’e bir şey olmasına izin vermeyecekti. 

“İyi. Çok memnun oldum.” 

Hala solgun görünüyordu. Sanki ağır bir yükün altındaydı. 
Onunla kalma konusunu mu düşünüyordu? Saçlarının kokusunu alırken, vücudunu kucağında hissederken onun iki gün sonra gideceğini düşünemiyordu. Jess, ikisinin bir arada çok iyi olduğunu kendi başına anlamalıydı. Zane, onu ikna etmek için her şeyi yapmıştı ama karar Jess’indi. 

İpeksi saçlarım okşadı. “Uyumak istersen, yanındayım veya...” 

“Kesinlikle veya...” dedi Jess, gözleri sevgi doluydu. Zane, yumuşak hareketlerle sevişmeye başladı. Jess’in her miliminin tadına vardı. Jess’de aynını yaptı. Zane, onun ellerinin vücudunda gezinmesinden çok zevk alıyordu. An be an, saat saat ona alışmıştı. Jess onun hayatını dolduruyordu. Ona değer veriyordu. Onun mutlu olmasını istiyordu. 

Doyum noktasına vardıklarında, Jess’in tatmin olmuş yüz ifadesi ve mutlulukla inlemesi yüreğinde yer etmişti. Biriyle bu kadar uyumlu olduğunu hatırlamıyordu. Janie hariç... 

Suçluluk duygusuyla sarsıldı. Şu ana kadar ikisini ayırabiliyordu ama karısının hayali, Jess’in kollarında bulduğu mutlulukla yavaş yavaş soluyordu. Jess’i incitip, karısının hatırasına ihanet mi ediyordu? 

Jess’i uyandırmadan yavaşça kalktı. Bu güne kadar aklına bir türlü gelmeyen sözler, güfte halinde kafasında oluşmuştu. 
Bitirmesi gereken bir şarkı vardı. Aylardır istediği bir şeydi. 

Jess makyajını bitirdi. Gözaltı morluklarını örtmüştü. Nasıl bir mikrop almışsa, geçmiş ve iştahı yerine gelmişti. Papatya desenli açık sarı bir yazlık elbise giydi. Elbise, ten rengini açmıştı. 
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Mutfağa girdiğinden Bayan Lopez kahvaltıyı hazırlamıştı. 
“Teşekkürler. Nasıl oluyor da ne yemek istediğimi hep biliyorsun?” 

“Küçük bir fare gibi gözlemliyorum. Bugün daha iyi görünüyorsun. Başka bir şey istersen...” 

“Yo, bu harika... Virüs beni hırpaladı.” Tostunu bitirmek üzereyken kapı çaldı. Bayan Lopez açtı. “Selam Bay McKay,” dedi kibarca... Zane’in kâhyası bile Dylan’ı görünce çarpılıyordu. 

“Selam Bayan Lopez... Zane müsait mi?” 

“Burada değil.” 

“Ben buradayım,” dedi Jess. “Selam Dylan. Ne yapabilirim?” 

Dylan’ın kolunun altında çantası vardı. Gerçi şort ve tişört giymişti ama iş için geldiği belliydi. “Her zamanki gibi çok güzelsin,” dedi Dylan. Kadınlara iltifat etmeyi seven biriydi. 

“Sen de öyle, hala koşuyorsun değil mi?” 

Dylan yüzünü buruşturdu. “Evet, artık sıkıldım.” 

“Sabah beş, akşam beş mil koş...” 

Dylan kaşını kaldırdı. “Akıllı ve güzel kadın... Zane, senin kıymetini biliyor mu?” 

“Bilmem. Ona sor,” dedi Jess ve gülümsedi. “Çay veya kahve bir şey ister misin?” Zane’in misafiri olarak, onun arkadaşları ile çok iyi bir bağ kurmuştu. Bunun bitmesini istemiyordu. 

“Yo, teşekkürler. Senaryoda biraz değişiklik yaptım. Görmek ister misin?” 

“Tabii!” En azından vakit geçerdi. “Gel ofise geçelim.” 

Dylan, Jess’in peşinden gitti. “Oturabilirsin,” dedi Jess. 

“Vay, Zane bir şeyler yazmış...” Zane’in masasma bakıyordu. Birkaç nota parşömeni buruşturulmuş, çöp sepeti dolmuştu. Jess başmı salladı. “Bu iyi... Yıllardır şarkı yazmıyordu, sanırım...” 

Janie’nin ölümünden beri... “Sanırım.” 
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Dylan dosyasıyla oturdu. “ZaneEverdiğim orijinal senaryo nerede biliyor musun? İkisini kıyaslayabiliriz. Bakalım fikrin ne?” 

“Sanırım çekmecesinde dedi ve anahtarları alıp çekmeceyi açtı. Senaryonun orada olduğundan emindi. Kâğıtları karıştırırken, siyah kalemle yazılmış metni gördü. “Janie’nin Şarkısı. 
Son hali...” 

Zane, Janie için şarkı yazdığmdan hiç bahsetmemişti. Muhtemelen son zamanlarda bunun üstüne çalışmıştı. Belki de dün geceydi. Çünkü bir ara gözünü açtığmda onun yanında olmadığını fark etmişti. Her şey ve her zaman Janie ile ilgiliydi. 

Kız kardeşini nasıl kıskanabilirdi? Gözleri doldu. Midesi kasıldı. Dylan’a senaryoyu uzattı ve dönüp çekmeceyi kapatacağına güftenin yazıldığı kâğıdı aldı. Elleri titriyordu. Sözleri okudu. “Seni hep seveceğim, Janie yavrum.” Janie’ye öyle hitap ettiğini unutmuştu. Onun yavrusu... “Sen yokken, yolum bulanık... Kalbim şüphesiz senin...” 

Dylan öksürerek yalnız olmadığını hatırlattı. Jess, kâğıdı dosyaya geri koydu. Devammı okumasına gerek yoktu. Kendine işkence etmek istemiyordu. Zaten içi ezilmişti. 

Dylan’m şüphelenmesini istemiyordu. Dylan önündeki senaryoya bakıyordu. Sonra aşina olduğu ayak seslerini duydu. 
“Jess?” 

Yanıtlamadı. Dylan baktı. “Buradayız, Zane. Ofiste...” 

Zane kapıdan başım uzattı sonra girdi. Sorar gibi Jess’e baktı. Neden onun yanıtlamadığını merak ediyor olmalıydı. 
Yoksa Dylan’ı mı kıskanmıştı? Yoksa arkasmdan iş çevirdiklerini mi düşünmüştü? 

“Selam Dylan, ne var, ne yok?” 

Jess, kendini toparlamalıydı. Buradan bir an önce çıkmalıydı. 

“Selam, ahbap. Senaryonun yeni halini getirdim. Jess’den fikrini alacaktım.” 







Aşk Şarkısı 99 


“Ee... Artık ikiniz hallederseniz sanırım. Telefon etmem gerek, görüşürüz,” diyerek kapıya yöneldi. Zane’in bir şey söylemesine fırsat vermeden çıktı. 

Jess, ağlamayacak ve hislerine yenilmeyecekti. Bunun ne faydası vardı? Steven için gözyaşı dökmüştü de eline ne geçmişti? Yüreği yaralanmıştı ve hiçbir şey bu yarayı iyileştiremezdi. Kapısını kilitleyip, camdan görünen manzaraya daldı. 
Kaliforniya’yı sevmişti. İnsanlar cana yakındı. Hava güzeldi. 

Birden, buraya geldiğinden beri ilk kez evini özlediğini fark etti. Küçük dairesini, minik balkonunu ve kaktüslerini anımsadı. Yatak odasının dantel perdelerini ve kuytu mutfağını hatırladı. Annesini özlemişti. Arkadaşlarını... 

Zane’le bir gelecek göremiyordu. Düşününce yüreği kırılıyordu ama Zane duygusal olarak kendini kapatmıştı. Kız kardeşine takılı kalmış ve onunla bebeğini kaybetmekten dolayı hayata karşı yaralıydı. “Taştan kan çıkaramazsın,” diye mırıldandı. Annesinin sözlerinden biriydi. Holcomb’ların en sevdiği deyişlerinden biri de: Atı suya götüremezsin ama su içirebilirsin, sözüydü. 

Doğruydu. Jess kalktı ve elbisesini çıkardı. Spor giysilerini giyip saçmı atkuyruğu yaptı. Aynaya baktığında tanımadığı birini gördü. KaliforniyalI olmuştu. Güneş yanığı, sarışın ve şortluydu. Bu durumu düşünmek istemedi. Merdivenlere yöneldi. Dylan ve Zane’den kaçınmasına imkân yoktu. Başını uzattı. “Yürüyüşe gidiyorum.” 

Zane ona baktı ama Jess, onun gözlerine bakamadı. O şarkının sözleri aklına geldiğinde içi acıyordu. O sözler, yanlış adam tarafından mihrapta terk edilmekten daha fazla koyuyordu. “Eğer beklersen ben de sana katılırım,” dedi Dylan. 

“Teşekkürler. Yalnız gidebilirim. Görüşürüz.” Zane bir şey anlamadan döndü. Yüzünü buruşturdu. Biraz kaba davranmıştı ama olan olmuştu. Kendi başına kalmaya ihtiyacı vardı. Kumsala çıktı ve hızla yürümeye başladı. Uzun süre yürüdü. Ay 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tepesi denilen yüksel kayalıkların bıflunduğu yere çıkmak istedi. Kayalıklara tırmandı. O tepeden manzaranın harika olduğunu duymuştu. Oraya vardığında en azmdan yalnız olacak ve manzaraya dalabilecekti. 

Tepeye vardı ve bir kayaya oturdu. Elini güneşe siper ederek ufka daldı. Burası huzur doluydu. Sessizdi. Yalnız okyanus vardı. 

Dalgalar kayalara vuruyordu. Üstüne sıçrayan deniz suyu onu kendine getirdi. Üç saattir buradaydı. Yanma gelip gidenleri bile fark etmemişti. Kayalıklardan aşağıya indi. Kumsalda yürümeye başladı. Yarım saat sonra evdeydi. Zane’i terasta görünce, yüreği hopladı. Zane uzun zamandır orada gibiydi. 
Derin anlamlı koyu renk gözleri Jess’e döndü. Kaçmaya gerek yoktu. Jess, yaklaştı. 

Zane’de ona doğru yürüyordu. Bu konuşma ikisi için de kolay olmayacağa benziyordu. 

“Neredeydin?” 

Jess gözlerini kırpıştırdı. Zane’i hiç bu tonda konuşurken duymamıştı. “Yürüyüşe çıktım.” 

“Dört saattir yoksun Jess... Neydi o acelen?” 

“İşte geldim. Yalnız kalmak istedim.” 

“Kumsalda mı, yüzlerce insan varken...” 

Abartıyordu. “Tamam. Biraz senden uzaklaşmak istedim.” 

Zane irkildi. “Benden mi? Ne yaptım ki? Konuyu değiştirme, seni çok merak ettim.” 

“Neden merak ettin, Zane?” 

“Çünkü nerede olduğunu bilmiyordum. Sana bir şey olabilirdi. Telefonunu almamışsın. İyi olduğunu nereden bilecektim? Bir yürüyüş dört saat sürer mi?” 

“Düşünmeye ihtiyacım vardı...” 

“Ee... Düşünebildin mi?” 

“Evet. Ay tepesine çıktım. Zor olmadı...” 
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Zane dişlerini gıcırdattı ama bir şey demedi. Jess onun elini tuttu. “Zane... Merak ettin çünkü bana değer veriyorsun. Anneme bana göz kulak olacağına söz verdin. Bunun için sana minnettarım ama ben zayıf biri değilim. Çok değiştim.” 

Zane hayranlıkla baktı. “Müthişsin Jess... Zeki, komik ve güzelsin.” 

Jess durdu. Zane’in iltifatları onu eziyordu. “Yarın gidiyorum,” dedi. Güçlü olmalıydı. Yüreğinin nasıl ezildiğini ona belli etmemeliydi. 

“Hayır, gitmiyorsun.” Jess dik durdu. “Nasıl ikna edebilirim?” 

Jess bir sürü şey söyleyebilirdi ama sessiz kaldı. “Neden Jess? Ne oldu? Bana bir açıklama borçlusun...” 

“Beni nasıl ikna edebileceğini sordun. Bu soruyu tekrar düşünmen için sana bir şey söyleyeceğim.” 

Zane onun elini sıktı. “Tekrar düşünmeme gerek yok. 

“Dün hamilelik testi yaptım,” dedi. Gözleri yaşardı. Zane’in soluğunun kesildiğini fark etti. Jess’in söylediğini sindirmeye çalışır gibi bir hali vardı. Elleri yanına düştü. Jess, yanıtını almıştı. Zane’in gözleri korku doluydu. 

“Hamilelik testi mi?” 

“Evet. Belirtileri vardı.” 

Zane’in yüzü iyice soldu. Vücudu gerilmişti. 

“Hamile değilim.” 

Zane farkında olmadan soluğunu bıraktı. Rahatladığı belliydi. Sanki kötü bir kaderden kurtulmuş biri gibiydi. Jess, onun tepkisine şaşırmadı. Zane onun bebeğini istemiyordu. 
Birini çok sevip bağlanma olgusunu yitirmişti. Onu bir kez yapmış ve o defteri kapatmıştı ama yaraları aynen kalmıştı. 
İşine bile bağlı değildi. Şimdi aktörlük yapmak istiyordu. Öylece oyalanıyordu. 

“Belki de sana söylememeliydim.” Fısıldadı. 

“Yo, yo iyi ki söyledin.” Zane içini çekti. Nazik ve anlayışlı hali geri gelmişti. Ama hiç bir şey onun ilk tepkisi kadar 



102 Charlene Sands 


Jess’in canını yakmayacaktı. O yüzündeki eyvah ifadesini asla unutmayacaktı. Umut eden saf tarafı, Zane bebek fikrini belki benimser diye düşünmüştü. 

Janie, Zane’e bebekleri olacağının haberini verdiğinde, Zane sevinçten uçmuştu. Janie’ye her gün çiçekler göndermişti. 
Özel bir dekoratör tutup, çocuk odasını dekora ettirmiş. Bebek için özel bir ninni yazmıştı. Herkese bebeğinin olacağını sevinçle duyurmuştu. Beckon halkı çok sevinmişti. Altın çocukları baba oluyordu. 

Zane, tekrar Jess’in elini tuttu. “Bana söylemeden böyle bir şeyi yalnız yaşamanı istemezdim. Şey... Eğer sonuç farklı olsaydı da, bir şekilde hallederdik. Bunu bilmeni isterim, Jess.” 

Bir şekilde halletmenin ne anlama geldiğini öğrenmek istemiyordu. Bebek nasıl halledilirdi ki? Çiçek veya ninnimiydi? 
“Biliyorum. Şimdi neden yarın gitmek istediğimi anlıyorsundur.” 

Onda suç bulmuyordu. Elinden gelse Zane’in onu mutlu etmek isteyeceğine emindi ama onu sevmiyordu. Bağlanma kavramını defterinden silmişti. Hayatında bir kez büyük bir aşk yaşamıştı. Yüzündeki ifadeden bütün bunlar anlaşılıyordu. 

İçi buz gibi oldu. Teksas’m sıcağında bile bu soğukluğu hissedeceğini düşündü. Zane’i seviyordu ve onun çocuğunu istemişti. Ama Zane asla onun hislerini bilmeyecekti. Onu; tekrar karısının kız kardeşi olarak görmeye başlayacaktı. Tatlı Jess... Kaderinde aşk yoktu. 

“Bu gece eşyalarımı toplarım, Zane. Beni geçirmek için zahmet etme. Şafaktan önce çıkacağım.” 
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~ ON BİRİNCİ BÖLÜM ~ 

JeSSICA her şeyi değiştiriyordu. Sınıfındaki sıraları bile farklı bir şekle sokmuştu. Bütün öğrencilerinin yüzünü görecek şekilde ayarlamıştı. Onlarla göz teması kurmak istiyordu. Ders planlarını hazırlamış, öğrencileri hakkında notlar almıştı. Bu gün onu sevgiyle hatırlamalarım umuyordu. 

Beckon’da okullar işçi bayramının ertesi günü açılırdı. Bir hafta kalmıştı. Geçmişi ardında bırakıp, okula başlamak için sabırsızlanıyordu. Sıraları değiştirirken terlemişti. Teksas’ın sıcağı henüz geçmemişti. Eylül ayı, Temmuz gibi sıcaktı. 

Birkaç dakika önce Steven kapısını çalmıştı. Onu gördüğü¬ ne şaşırmıştı ama onu gördüğü anda, hiç sevmediğini anlamıştı. 
Steven özür üstüne özür dilemişti. Steven’ın onunla evlenmemekle ona iyilik ettiğini düşünüyordu. Sabırla dinlemişti. Sonra sakince onu başından atmıştı. Yeni Jess nihayet istediğini yapabiliyordu. 

Sınıfın sessizliğinde aklı tekrar Zane’e gitti. Kaliforniya’daki son gününü düşündü. Zane onu havaalanma götürme konusunda ısrar etmişti. Vedalaşmanm Jess’e ne kadar zor geleceğini düşünememişti. Jess’in onu hayatının erkeği olarak 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gördüğünün farkında değildi. Zane, ona aşkın ne demek olduğunu öğretmişti. 

Zane, güvenlik kapısına kadar onu uğurlamıştı. Jess’in iki elini tutmuş, “Seni çok özleyeceğim, sevgilim,” demişti. 

Sözcükler konusunda çok iyiydi. Jess gülümsedi. Onu nasıl sevmezdi? Hayranlarının onu rahatsız edeceğini bilmesine rağmen, sabahın köründe uyanıp onu yolcu etmeye gelmişti. “Teşekkürler, Zane.” Etrafına bakındı. Onu özleyeceğini söylemedi. “Beni evinde misafir ettiğin için minnettarım. Kaliforniya’yı özleyeceğim.” 

Zane, onun kollarını okşadı. Jess ürperdi. “Beni birazcık özlemeyecek misin?” 

“Buna cevap vermeyeceğim, Zane.” Beni zorlama... 

Zane başını salladı. “Geçirdiğimiz zamanları asla unutmayacağım. Benim için çok şey ifade ediyor.” 

Jess, ağlamamak için kendini tutuyordu. “Ben de unutmayacağım. Gitmem gerek. Uçağa alıyorlar...” 

“Bir saniye,” dedi Zane ve Jess’i dudağından öptü. Jess’in dizleri titredi. Zane onun yüzünü avuçları araşma aldı ve sonra tekrar sahiplenircesine öptü. 

Öpmesi bittiğinde, alnını Jess’in alnına dayadı. Bir süre öyle kaldılar. Anonsu duydular. Vakit gelmişti. “Kahretsin,” dedi Zane. 

Jess valizini aldı ve sevdiği erkekten uzaklaştı. Zane bu kez, kal dememişti. İkisi de bittiğinin farkındaydı. 

Jess yürümüş ve arkasma bakmamıştı. 

Jesş sınıftaki işipi bitirip, arabasma gitti. Radyoyu açtı, Zane’in kadife sşsi yükseldi. “İşte bu harika...” Onu ne kadar özlediğini anlaması için, bir de bu gerekmiyordu. Radyoyu kapattı. Eve gidip, sıcak suyun altında yatacaktı. 

“Mutlu yaşlar, Jessica. Bu gün güzel kızım nasıl?” 

“Selam anne.” Jess annesinin arabasına bindi. Annesini öptü. Annesinin parfümü arabanın içini sarmıştı. Annesi çok iyi 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bir sürücü değildi ama bugün Jess’i kendisinin almak istediğini söylemişti. Annesi direksiyonu sımsıkı tutuyordu. Çok şükür fazla trafik yoktu. 

Jess arka koltuktaki beyaz ve pembe gül demetine baktı. 
“Çiçekler çok güzel, anne.” 

“Janie’nin en sevdikleri... Seninkiler evde, canım...” her doğum gününde Janie’nin mezarına gitmeyi adet haline getirmişlerdi. Mezarlık şehrin dışındaydı. Arabadan çıktılar ve Zane’in inşa ettirdiği şık mezara yaklaştılar. “Bu gün buraya birisi gelmiş gibi...” 

Bir düzineden fazla kırmızı ve beyaz gül, mezarın başındaki vazoya doldurulmuştu. “Zane göndermiş herhalde...” Janie’nin doğum gününü asla unutmazdı. Janie yaşarken, yaş günlerini görkemli bir şekilde kutlardı. 

“Gönderdiğini sanmıyorum,” dedi annesi. “Baksana...” 

“Gitar şeklindeki not kartı,” dedi Jess yumuşak bir sesle. 
Üstünde bir not vardı. “Sevgiler, Zane.” 

“O burada Jess.” 

“Aman anne... Zane buraya gelmez. Beckon’da olsa, herkes bilirdi. Bu şehrin onu nasıl sevdiğini bilirsin.” 

“Sen de seviyorsun, Jessica.” 

“Anne!” İçini çekti. “Hayır.” 

“Evet. O adamı seviyorsun. İnkâr etme. O iyi ve dürüst bir adam. Ablanı yarınını düşünmeden sevdi ama artık ablan yok. 
Keşke olsa ama eğer ikinizin arasında bir şey varsa...” 

“Anne. Keşke Janie gitmeseydi. Bunu bütün kalbimle diliyorum ama sen yanlış anladın.” Kız kardeşinin yaşıyor olmasını isterdi. Bebeği şimdi iki yaşında olacaktı ve kendisi de onun teyzesi olmanın keyfini yaşayacaktı. Jess teyze... Zane ve Janie birbirleri için yaratılmışlardı. 

Kendisi ise sadece gerçeğin bir kopyasıydı. 

“Göreceğiz.” 

Jess, annesini duymazdan geldi. Zane’in buralarda olmamasını diledi. Annesi çiçekleri mezara koydu ve sessizce dua ettiler. Janie yaşıyormuş gibi onunla konuştular. Sonra gözyaşları içinde veda ettiler. Yılın en zor günü buydu. Kız kardeşi işle aynı gün de doğmuş olmak ve Janie olmadan yaş günü kutlamak çok ağır geliyordu. 

Annesi kabrin kapısını kapattı. “Bu gece yaş günün için ızgara ete ne dersin? Sally, Louisa ve Marty’i davet ettim.” 

Annesi gün boyunca yas tutmayı haksızlık sayıyordu. Bu gün aynı zamanda Jess’in de doğum günüydü. O yüzden neşeli olmaya çalışıyordu. 

‘Tabii anne, çok iyi olur.” 

Sally en iyi arkadaşıydı. Louisa annesinin dostu, Marty de onun kızıydı ve öğretmendi. Jess onunla çok iyi anlaşırdı. 

Restoran tamamen doluydu. Hafta arası bir gün için, bu durum tuhaftı. Gerçi burası el değiştirmiş ve adı Et Cenneti olmuştu. Ülkenin en iyi mangalda pişmiş eti burada yenirdi. Kaliforniya’dayken bu mangal kokusunu özlediğini hatırladı. Ağzı sulandı. 

Arkadaşları ile buluştular ve beş kişilik bir masaya oturdular. En iyi masaydı. Annesi ve Louisa ortaya oturdular. 

“Geldiğiniz için teşekkür ederim,” dedi Jess. Hayatını bir düzene koymaya başlamıştı. Marty ve Sally ile olmak iyi gelmişti. Sally her şeyi biliyordu çünkü Kaliforniya’dan döndüğünde hava alanma onu almaya gelmişti. Jess de olanları anlatmıştı. Sally’e sır olarak saklaması için yemin ettirmişti. Tekrar arkadaşlarına güvenmeye başlamıştı. Bu da iyiye işaretti. 

“Tabii geleceğiz. Biz arkadaşız. Mutlu yaşlar... Keşke ben¬ de yirmi altı yaşıma dönsem,” dedi Marty. İçini çekti. 

Louisa gözlerini devirdi. “Sen de yirmi sekizsin, şekerim...” 

“Biliyorum anne ama yirmi altı yaş bana iyi gelmişti.” 

Sally, Marty’e baktı ve gülmeye başladılar. “Mutlu yaşlar, Jessica. Umarım bu gün neşelenirsin,” dedi Louisa. 
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“Eminim öyle olacak,” dedi annesi kendinden emin bir sesle, Jess şaşırdı. Annesinin yeşil gözlerinin içi gülüyordu. Onun böyle görmek çok hoştu. 

Garson geldi ve her biri ayrı bir et ısmarladı. Ayrıca sarımsaklı patates, peynir kızartması, mısır suflede masayı süsleyecekti. Karınları tıka basa doyacaktı. Arka planda müzik çalıyordu ama kimsenin dinlediği yoktu. İçerisi kalabalıktan dolayı, yeme içme ve konuşma sesleri ile uğulduyordu. 

Jess, salatasını yerken, biri mikrofona vurdu ve içerisi sessizleşti. Restoranın yeni sahibi George konuştu. “Bu gece size bir sürprizimiz var,” dedi. Jess boynunu uzatarak görmeye çalıştı. “Bizim Zane Williams’ımız geri döndü ve size yeni şarkısını söyleyecek. Aranızdan hiç birinin bu serenada itiraz edeceğini sanmıyorum. O yüzden Zane Williams’a kocaman bir hoş geldin alkışı verelim.” 

Alkış koptu ve Zane gitarıyla sahneye geldi. Uzun boyu, zımbalı beyaz gömleği ile muhteşem görünüyordu. 

Tanrı yardımcım olsun, diye düşündü Jess. Zane çok çekiciydi. Onun ne kadar etkileyici olduğunu neredeyse unutmuştu. 
Jess, annesiyle yüzleşmeye çalıştı ama annesi ona bakmıyordu. 
Birden anladı. Annesinin mezarlıkta ki o şüpheli konuşması... 

Oh, anne, ne yaptın? 

Sally şaşkınlıkla bakıyordu. Zane, seyircilerin dikkatini topladı. “Yemeğinizi bölmeme izin verdiğiniz ve yeni şarkımı dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Sana borçluyum, George,” dedi ve gülümsedi. “Bu şarkı, burada bulunan sevdiğim birine mutlu yaşlar dilemek için... Adı Janie’nin şarkısı...” 

Kalabalıktan ahlar, ohlar yükseldi. Herkes Zane’in Janie’ye olan ölümsüz açkını biliyordu. Jess yüreğinin sıkıştığını hissetti. Midesi kasıldı. Nasıl burada oturup, Zane’in Janie’ye olan aşkmı anlattığı şarkıyı dinleyebilirdi? Zane’in o kadife sesi, yüreğini tuzla buz ederdi. 

Kapıya baktı. Kimse fark etmeden kaçabilir miydi? Zane şarkısına başladı. Artık kaçmak için çok geçti. Zane, seyirciyi 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avucuna almıştı. O hatırladığı sözler, kafasından yüzlerce geçirdiği satırlar, Zane’in ağzından saf bir ilahi gibi döküldü. 
Zane ve gitarı... 

“Seni hep seveceğim, Janie yavrum. Sen yokken yolum bulanık. Kalbim şüphesiz senin...” 

Annesi masanın altından Jess’in elini tuttu ve sıktı. Jessica annesinin şefkatle bakan gözlerine baktı. Annesi Zane'i işaret ederek başmı salladı. Jess başını eğdi. Zane’i bir başka kadın için aşk şarkısı söylerken izlemeye dayanamayacaktı. Janie için olsa bile... Onca şey paylaştıktan sonra, yapamazdı. Bu onun kötü bir insan mı yapıyordu? 

Zane herkesi büyülemişti. Sesindeki acı belli oluyordu ama şarkının sözleri değişmişti. 

“Seni sevdim, iyiydi. Bildiğim en güzel aşktı. Ama yoluma devam ediyorum, Janie yavrum... Hem de çok doğru bir aşkla... Onaylayacağınız biliyorum. Görüyorsun ya yavrum, onu sen de seviyorsun. Sen de, sen de seviyorsun...” 

Jess başmı kaldırdı. Zane’in gözleri kapalı, gitarını çalıyordu. Sanki bütün sınırlarından kurtulmuş, kalbini ve ruhunu şarkısına koymuştu. Ona baktı. Gözlerini Zane’den ayıramıyordu. 

Zane gözlerini açtığında, Jess’e odaklıydı. Yalnızca ona... 
Şapkasmı selamlar gibi çıkardı. Restorandaki herkes döndü. 
Bazıları ağzı açık seyrederken, diğerleri gülümsüyordu. Jess, bazılarını kendi düğününden hatırlıyordu. Yüzü kızardı. Zane ona ne yapıyordu? 

Zane gitarım omzundan çıkardı ve eline aldı. Herkesin onu ve Jess’ı seyretmesine aldırmıyor gibiydi. 

Jess yerihden kalktı. İşıklar ona döndü. Gözleri kamaştı. 
Zane ona doğru bir adım attı. 

Jess’in kalbi hızla atıyordu. Bayılacağını sandı. Şu anda yapabileceği tek bir şey vardı. Koşmaya başladı. Restorandan çıkıp sokağa koştu. 
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“Ah, lanet,” dedi Zane, kalabalıktan gelen alkışları umursamadı. Mae Holcomb’a özür diler gibi bir baktı ve Jess’in arkasmdan çıktı. Planladığı gibi olmamıştı. Sokağa çıktığı an etrafına bakındı. Jess’i gördüğü anda, hızla ona doğru koşmaya başladı. 

Kısa bir süre sonra Jess’in tam arkasındaydı. Ona söyleyeceklerini düşündü. Bu kez mahvetmeyecekti. Jess, onun için dünya demekti. 

“Git buradan,” dedi Jess. 

“Hiç hoş değil.” Hoş olan Jess’in bronzlaşmış bacaklarıydı. 
Gözleri Jess’in kalçalarına kaydı. Ne kadar yumuşak olduğunu ve Jess’in bir kadın olarak nasıl kutsandığını hatırladı. 

Jess hiç yavaşlamamıştı. 

“Ah, kahretsin. Ayağımı vurdum,” dedi Zane. 

Jess durdu ve döndü. Gözleri Zane’in acıdı diye uydurduğu ayağmdaydı. Zane, onun gözlerindeki ifadeyi gördü. Ona olan aşkı açıkça okunuyordu. Dylan yanılmamıştı. Jess’i o kadar seviyordu ki, zorlukla nefes alıyordu. 

“Bir şey olmadı, değil mi?” 

“Yüreğim yanıyor...” 

Jess irkildi. Bu iyi bir şeydi. 

“Ama ayağın iyi değil mi?” Sordu. Zane’in ayağına bakıyordu. 

“Ayağım incinebilir, Jess. Tazı gibi koşmak ayağıma iyi gelecek bir fizik tedavi yöntemi değil.” 

Jess başını salladı ve ipek saçları yüzüne dağıldı. Koşmaktan yüzü kızarmıştı. Nefes nefese olduğundan göğsü inip kalkıyordu. Zane derin bir nefes aldı ve Jess koşmadığı için şükretti. 

“Hiç adil davranmıyorsun, Zane.” 

“Bu gün seni görmek zorundaydım. Doğum gününde...” 

“Zane, ne yaptığmı sanıyorsun? Beni restoranda reklam ettin. Hayatımda bir skandal daha istemediğimi en iyi sen bildiğin halde... Bu şehre yeterince maskara oldum zaten... Niye buradasın?” 
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“Senin için geldim.” 

Jess gözünden bir umut ışığı belirdi. Bu da iyiye işaretti. 

“Şarkının sözlerini değiştirmişsin.” 

“Dylan senin sözleri gördüğünü söyledi. Doğru, değil mi? 
Bu yüzden mi benimle kalmadın?” 

“Dylan mı? Şimdi de bir çapkından mı tavsiye alıyorsun?” 

“Dylan’a haksızlık etme. Seni ne kadar özlediğimi anlamamı o sağladı. Ne aptal olduğumu... Evet, sen gittikten sonra şarkı üzerinde tekrar çalıştım ve sözcükler doğrudan yüreğim¬ den çıktı. Bu gece senin için söyledim.” 

Jess kollarını kavuşturdu. Gözleri sıcacık bakıyordu. “Peki, niye burada, şehrin yarısının önünde?” 

“Gitmene izin verdim. Korkuyla kaçtım. Çocuğumu taşıma ihtimalinden bahsettiğinde, o fikirle baş edemedim, Jess. 
Janie’nin ölümünden dolayı kendimi sorumlu tutuyordum. Onu ve bebeğimizi kaybetmekten suçluluk duyuyordum. Bilinçaltı, kendimden nefret ediyordum. Bir daha isteyebileceğimi veya sevebileceğimi düşünmüyordum. Anı yaşamak ve geleceği düşünmemek kolay geliyordu. Ama sonra sen gittin ve içim boşaldı, kemiklerim eridi. Seni deli gibi özledim. Bunları söylememin yeteceğini sanmıyorum. Çatıya çıkıp bağırmadıkça bana inanacağını düşünmüyorum. Bu arada filmi yapmayacağım. Restoran da son restoranım olacak. Turnemi bitireceğim, Jess. Artık kafamı kuma gömmekten vazgeçtim. Kendim olacağım.” 

Jess gülümsedi. Zane onu tekrar güldüğünü görmek istiyordu ama daha o noktaya gelmemişlerdi. “Sevindin, Zane. Senin adma çok mutluyum.” 

Arabalar yanlarından geçiyordu. Biri komaya bastı. Zane onu caddenin ortasından kaldırıma çekti. Yine sinema meydanındaydılar ve Tuhaf bir tesadüftü ama Janie’ye âşık olduğu yerde duruyorlardı. Zane, Jess’in de ablası gibi onunla bir hayat geçirmeyi kabul etmesini diledi. 

“Beni seviyor musun, Jess?” 
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Jess, gözlerine inanamıyormuş gibi bakıyordu. “Seviyor musun?” 

Jess elini çekti. “Evet, seni aptal...” 

Zane’in yüzü aydınlandı. Sevinçle planlarını anlatmaya başladı. “Çiftliği satıyorum, Jess. Ablanla yaşadığım yer çok yakında başkasmm olacak. Janie’yi asla unutmayacağım ama hayatıma devam etmemin zamanı geldi. Güzel bir arazi buldum. Senin de görmeni istiyorum. Orasını aynı benim kadar sevmeni istiyorum. Burada, Beckon'da tekrar köklerimi yeşertmek en büyük arzum...” 

“Ama turneye çıkacağını söyledin.” 

“Onu bitirmeliyim. Kontratlarım var ama bitince, Beckon’da yaşayacağım ve yalnızca yaz aylarında turneye çıkacağım. Sen öğretmenlik yapmadığm dönemlerde...” 

Zane’in görmeyi istediği mutlu gülümseyiş neredeyse Jess’in yüzüne yerleşmişti. “Zane, ne söylemeye çalışıyorsun?” 

“Ah, konuyu biraz dağıttım değil mi?” Derin bir nefes aldı ve Jess’in elini tuttu. “Annenle konuştum, Jess. Onunla birçok şeyi tartıştık ve annen bana onaymı verdi. Tatlı Jess, benim Jess’im... Sen benim yüreğimi ve bedenimi iyileştirmeme yardım ettin. Sensiz bir hayat düşünemiyorum, Jessica Holcomb ve dizlerimin üstüne çöküyorum,” dedi ve kaldırıma diz çöktü. 
Başını kaldırdı ve Jess’in gözlerine baktı. “Bana tekrar geleceğe bakmamı öğrettin. Seni tanımak ve sevmek, kendimi bulma cesareti verdi. Senden bana ikinci bir şans vermeni istiyorum. 
Senden hayatımı paylaşmanı rica ediyorum. Karım olmam istiyorum, Jess ve senden çocuklarım olsun istiyorum. Bunu gerçekten istiyorum, Jess. Seni bütün kalbimle seviyorum. Benimle evlenir misin, tatlı Jess?” 

Jess’in güzel, çimen yeşili gözleri doldu ama gülüşü içtendi ve en güzel yanıydı. O kadar uzun süre sessiz kaldı ki, Zane, istediği yanıtı alamayacağını sanarak endişelenmeye başlarken, Jess onu yukarı çekti. Zane, aşkla onun gözlerine bakıyordu. 
“Hiçbir kadın ona destek veren erkekle evlenmez,” dedi ve 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kocaman gülümsedi. “Ben hariçfSeni seviyorum, Zane. Karın olmak ve hayatımı seninle geçirmek istiyorum.” 

“Bana evet dediğin için çok mutluyum. Çünkü hayır yanıtını kabul etmeyecektim. Biraz tuhaf, beklenmedik ve olağanüstü bir şey sevgilim ama aşkım gerçek. Bunu bilmelisin.” 

“Biliyorum. Şarkında söylediğin gibi Janie’nin de bunu onaylayacağını biliyorum. Şimdi yukarıdan bizi seyrediyor ve sevgimizi kutsuyor...” 

Holcomb kadınları Zane’in güçlü yanıydı. “Buna inanmayı çok istiyorum.” 

“Ben inanıyorum, Zane. Hadi restorana gidelim ve iyi haberi herkesle paylaşalım. Ben dışarı çıkınca, annem endişelenmiştir.” 

‘Tek endişelenen o değildi,” dedi Zane ve Jess’i kollarına alarak onu yumuşak ve tatlı dudaklarından öptü. Kadını olduğunu anlatmak ister gibiydi. Onu sımsıkı tutacak ve asla bırakmayacaktı. 

Asla... 





